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Duurt lang……………………………………….
Beste Tourfanaten,

Later dan verwacht is hier weer Felix weer.

Het doet mij zeer spijt dat gisterenavond een Tourjournaaltje er niet meer inzat. De slaap overmande Felix, dat ie zelf de avondetappe aan zich voorbij moest laten gaan. Gelukkig had ie het wel opgenomen.

En er is weer teveel om over te vertellen, zeker na wat er gisteren en France gebeurde: GE – WEL – DIG. Puntje van je stoel – opperste Tour de France – Spektakel. Superlatieven te over, maar daarover direct meer.

Eerst naar de  etappe van donderdag.
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Toen was de rit naar Tours en zoals verwacht werd het sprinten en inmiddels is duidelijk dat Marcel Kittel een hele grote jongen geworden is. Wederom in een rechtstreeks duel met The Cav liet Kietelkont zien dat hij op dit moment gewoon de meest pure snelheid heeft.

Argos-ploegleider Ivan Speekenbrink was zo trots als een pauw. De derde overwinning voor zijn team. Oké, het was dan wel weer met een Duitser, maar die strijdbijl hebben we inmiddels wel begraven!!

En gisteren was toch wel een momentje om terug te denken aan de woorden van Froompie: “Ik ben niet bang voor de Belkin-Boys, ik zie het gevaar meer uit de Saxo- en Movistar-hoek komen”. Movistar………………?????? “Froompie, zijde gij wel lekkuhr!?? Je snapt het nog niet helemaal geloof ik hè????”

Goed, eerst de uitslag van de donderdag:

Zoals al gezegd, het was sprint-time; maar eerst probeerden 5 renners weg te blijven uit de greep van het peloton. En uiteraard lukte dat wederom niet. Flecha hield het nog het langst vol, maar toen 6 kilometer voor de meet ook hij werd gegrepen konden de printer zich opmaken.
En zoals al gemeld. Kittel is de grote sprintkoning tot dit moment. Hij versloeg in de massasprint het hele peloton Cavendish, Sagan, Kristoff, Ferrari moesten hun meerdere erkennen in Mighty Marcel.
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En dan die van gisteren: 
Het zou een kopie van de etappe van donderdag worden: een groepje weg die dan worden ingelopen door het peloton e3n dan afsprinten; eind goed al goed, en dan nog één etappe tot de gevreesde etappe van zondag…………………………………

Het liep ff anders.

Wel eerst een groepje weg, maar dat was het dan ook wel.

De wind was stevig, het landschap open en lange rechte wegen: dussuh: WAAIERRIJDEN!!!! 
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Tja, en dan is er maar voor een man of 10 tot 15 plaats en anders zit je ‘op de kant’.
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Op 120 kilometer voor de streep begon Omega Pharma Quick Step en bracht het spel op de wagen. En vanaf dan is het onrustig. In het hotel waar OPQS sliep, daar lagen ook de mannen van Belkin en er was aan een half woord genoeg om een verdict te sluiten. Belkin ging meerijden en als een geschenk uit de hemel brak er bij Allejandro Valverde op 81 kilometer voor de meet een spaak uit zijn wiel. Dus ff een nieuw wieltje steken en gauw weer aansluiten in het peloton. “Gas erop” zei Belkin-boss Nico Verhoeven. En van dat “gauw weer aansluiten” kwam geen sikkepit terecht. Er werd zo hard gereden dat Valverde and friends het gat niet dicht kregen. Sterker nog, zelfs de 9e geplaatste Rui Costa moest zich af laten zakken uit het koppeloton om een ware ploegentijdrit te gaan rijden. Alles voor niets, want het ging um niet worden!!

En zo ging het nog even door.: 31 kilometer voor de streep: SAXObank-Tinkoff wilde Froompie nog wel een beetje boel pijn doen. Contador, Kreuziger, Roche, Roger, Benatti en Tossato zaten voorin en als        Allejandro Valverde; het lachen verging hem wel
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een duvel uit een doosje begon ze te rijden als gekken. 
Lau & Bau waren er als de kippen bij, net als The Cav en Saganneke. Met 14 man zaten ze in de waaier, en Froompie…………………………… hij moest in zijn eentje proberen het kleine gaatje te dichten, want zijn ploeggenoten waren in geen velden of wegen meer te bekennen. Maar hij wist ook niet dat zijn concurrenten voorin weg waren; hij vroeg nog aan Brammeke Tankink “why do you stop cycling”. En Brammeke kwam niet meer bij en balde een vuistje.

14 man vooruit: Onze jongens erbij, oké ook Contador en Kreuziger, maar die zaten in het complot en Cavendish natuurlijk, want die wilde de etappe graag winnen; samen met Belkin waren we immers Kittel kwijt geraakt voorin.

Uiteindelijk op de streep was het niet zo spannend: Cavendish wint voor Sagan en Mollema, maar wat veel mooier is:
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Froompie verliest 1’09 minuut van zijn voorsprong op Bau & Lau, Contador en Kreuziger…………..  en Valverde……………………..? Die kan zijn topklassering wel uit zijn hoofd zetten: 9’56 minuut na de winnaar komt over de streep.

Belkin heeft dan wel niet gewonnen in deze etappe, maar er zal toch wel een champagnetje gedronken zijn dat WE erbij zaten. 
DE TOUR IS BEGONNEN!!!

En hoe staat het hier in West-Brabant met Hét Tourspel voor????
De etappe van donderdag:
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Donderdag hadden we etappe 12. De sprintersploegen meldden zich weer van voren. Toch was outsider Jules Theuns het die zich mengde in het sprintersgeweld, en niet zo’n beetje ook. Jules pakte brutaal de dagwinst met 118 punten. 2 euro in the pocket voor Jules.
Op de tweede plaats hadden we een ex-aequo: Nico van de Klundert, we hadden nog niet van hem gehoord, maar hij staat lekker top-tien scoorde 111 punten, net als de kersverse leider/coach van ODIO 2: Nick Magic Orlando. Ook voor Nick 111 punten erbij. Zij moeten € 2,50 delen, da’s dus €  1,25 de man.

Donderdag was een zware dag voor Diana de Vos, Thuurke van de Goor en Tjerkie Borremans. Voor hen stokte de teller op 48 puntjes, kijk en dan verlies je er zo maar 70 op Jules……….

De etappe van gisteren:
Gisteren was natuurlijk een leuke etappe, eentje die meetelt voor de Groene Trui en waar Bauke Mollema gewoon derde wordt, en verder ook Fuglsang, Contador, Kreuziger en Laurens ten Dam ook gewoon top 10 rijden.
En dat levert dan een verrassende uitslag op in een ‘sprintetappe’.
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Voor Cees van Oers legt dat geen windeieren, want Cees scoort gewoon 121 punten en dat levert gelijk de dagprijs van € 2,00 op. Aha, en daarachter da’s mooi. Vader en zoon Konings; respectievelijk Rien en Eric zitten Cees op de hielen. Rien zit echt op de bagagedrager van Cees en pakt de tweede plaats met 120 punten en verdient €  1,50. Eric doet het niet veel minder. Eric sleept met 117 punten toch mooi €  1,00 in de wacht.

Voor Peter Adriaansen mag deze etappe snel vergeten worden, want met 58 punten eindigde Peter 81 in de stand van de dag. Da’s ook weer een flinke Knock Out.
Over naar het Algemeen Klassement:
We beginnen eens een keertje onderaan.
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Gisteren scoorde ie goed met 92 punten, maar dat zorgt er nog niet voor dat ie van de rode lantaarn af is. Huisvriend van Felix Marc van Loon staat nog onderaan met 663 punten. Straks trouwens eens vragen of ie al betaald heeft…………………………………………

Net boven Marc treffen we Thuurke van de Goor met 681. En dan kreeg ie ook nog te horen dat er geen nieuwe Kuip komt………………… maar misschien wilde ie dat ook wel niet!?

Nummer 78 en 79 in de klassering zijn 2 UWV-ladies: Ellen Roedelof op 78 en Diana de Vos op 79. Dat moet beslist beter dames!! Maar waarschijnlijk hebben jullie het drukker bij je baas en heb je je minder voor Nieuwe Kuip; leuk idee, maar gaat um nie worre!!                   kunnen bereiden op Hét Tourspel van West-Brabant!? 

Eens even kijken of er nog vetes uitgevochten worden:

Oh ja, bij van Aelst in de family: Wesley ‘Schredder’ blies hoog van de toren. Nou de broers Joery ‘Oewy’ en Dimitry ‘Imiet’ hebben het wiel al lang gelost en vader Herman kan bij lange na niet aanhaken. 
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Of in de Mepavex-strijd: Alejjandro de Vos en Ton Rij (i)s (van de) dijk hebben ook altijd onderling strijd. Maar die is al lang beslist lijkt wel. Ton staat op 24 en Allejandro (vorig jaar nog goed voor een topklassering) op 2 x 24. Ton kan op twee oren gaan slapen, en is afgelopen nacht vertrokken voor een weekje vakantie  in Spanje en vanaf donderdag is ie te vinden op de Alpe d’Huez die die dag 2 keer wordt beklommen. Gaaf om er bij te zijn Ton!!

En wat valt Felix nog meer op momenteel:

Grappig is dat Marcel en Gerda van Beek allebei na 13 etappes nog steeds gelijk staan met 808 punten, en toch hebben ze niet dezelfde renners. Hoe mooi kan het leven zijn!?

Een tegenvalle ris de plaats van Tommie Withagen. Tommie had al aangegeven slecht te zijn voorbereid, maar dat maakt ie ook nog waar ook. Tommie vinden we pas terug op plaats 60. Da’s niet des Tommies!!

Met vader Roger is het ook redelijk bagger. Roger vinden we terug op plaats 52, maar gelukkig is ODIO kampioen geworden en dat vergoedt veel voor onze trotse voorzitter.

    Maar dan de jongste telg Ronald……………………………… aan

Foto uit de oude doos; Roger 2e van linksonder   
    zij grote mond ligt het niet in ieder geval. Botje heeft    

                                                                           gereageerd naar Felix:

Felix,
 
Zo waar zou ik beginnen.... (bij het begin denk ik zo? Red.) 

Ik ben *** niet tevreden over het watje Pinot. Wat een bang watje! Vorige jaar rij tie de sterren van de hemel naar beneden en wint  een mooie rit en nu gaatie zo langzaam als een slak naar beneden. En nog geen paar weken geleden in Zwitserland reed hij een keurige ronde. Die kunnen ze beter gelijk op de trein zetten naar Parijs. Dat ter info. (bedankt Ronald, inderdaad een prutser dit jaar, red.)
 
Na de 3 dagen Corsica zie ik tegen schoonvaders van slabbekoorn "de Bor" Beginnersgeluk & had zijn lijstje is bekeken en vertelde hem geen concurrentie voor D'n Botte. Maar ja na 10 dagen koers staat hij nog steeds boven mij en wel bijna met 100 punten. (oei, merk t Felix daar dat  Botje de Tour gaat verliezen?, red.) 
 
 Dan de volgende Eric Goosens volgens mij heeft hij mijn lijstje gehackt.... hij heeft maar 3 andere en denk dat Martin D nog wat punten ga halen hier laat mijn watje me in de steek.
 
Nick Magic Orlando jammer voor u maar je mist Valverde dus die zal nog zakken. (is dat zo errug Botje????, red.)
 
Nico van de Klundert heeft maar liefst 10 andere renners en dan toch zo hoog staan..... Die zal nog wel 10 plekken zakken. (wishfull thinking denk ik hè?, red.)
 
De rest zie ik niet meer als concurrent. Het podium is dus binnen! (Kijk, da’s pas positief denken; we spreken elkaar nog, red.)
 
Hier sprak de winnaar van het Tour spel van west-brabant 2013
 
Gegroet
 
Botje

Da’s wel duidelijk. Ronald heeft er het volledige vertrouwen in dat ie op het podium rijdt,m aar dan moert ie nog minimaal 4 plekken stijgen, nu staat ie 7e.

Even nog verder naar boven kijken naar de huidige top 5:
Dan hebben we gelijuk een ex aequo op de 4e plaats: Opa en kleinzoon: Sjoerd van Ginneken en Cees van Oers. Prachtig mooi. Ben benieuwd wie straks in Hèrel aan het langste eind gaat trekken. Sjoerd en Cees hebben beiden dus 1024 punten.

Op de 3e plaats met 7 punten meer: Nick Orlando Magic: 1031 punten.

Weer 7 puntjes meer met 1038 staat Eric Goossens op de tweede plaats.

En onze gele truidrager blijft nog steeds dezelfde: RICHARD SLABBEKOORN met 1104 punten. Richard heeft dus gewoon een ijzersterke lijst waarmee ie op alle fronten steeds weet te scoren. Maar ergens komen is 1, maar dan ook daar blijven……………………………………… Toch ene prachtige prestatie voor onze neo-deelnemer.

En wat kwam er nog meer voorbij??   

Thuur van de Goor heeft problemen met het lezen van de Excel-stand op de site www.hettourspelvanwestbrabant.nl .
Nu moet Thuur daar niet rouwig om zijn, maar toch. Zijn er meer deelnemers die dit niet kunnen lezen? Felix heeft nog steeds een Windows-versie 2003. En ik sla niets op in de cloud. Tja, Felix is een oud manneke……………………..

Maar als er meer mensen zijn die problemen ondervinden, Felix hoort het graag.

En Marina Hoogerwerf wist nog een mooie foto van Botje te strikken, nou die hebben we dan maar bijgevoegd bij de prietpraat van Withege d’n Botte.

Jan van Dun heeft ook gelezen dat ie een dagprijsje heeft gewonnen, dat smaakt naar meer:

Hoi Felix,

Ik zag dat ik in het klassement van de tijdrit op de derde plek uitkwam, en zelfs een flink bedrag aan prijzengeld kan opstrijken.
Hopelijk gaat het in de laatste weken nog beter, zodat ik kan stoppen met werken. (Felix gunt het je van harte, maar of dat voldoende is……… red.) 

groetjes

Jan

En tot slot ook nog een reactie van Jules Theuns. Jules geeft een korte visie op de etappe van gisteren:

Hoi Felix,

Dat is nog eens genieten, een vlak ritje met een massaspurt volgens velen.
Nou niet dus, wat een koers met pech voor de een geluk voor de ander.
Hopelijk is dit het nieuwe wielrennen, ik mis Lance niet (dat geldt voor meerderen Jules, hoewel Felix  altijd een groot Lance-fan was, red.), die zette de koers altijd op slot, had beter bij lips kunnen gaan werken, had hij misschien nog een paar centen overgehouden.
Vanavond worden de wonden gelikt en volgens mij gaan er vanavond veel vroeg naar hun bedje. (dat gold ook voor Felix, red.)

Groet jules

Weer genoeg gekeulveld.

Over naar de etappe van vandaag!!
Vandaag hebben we de laatste overgangsetappe naar de bergen. Maar is dit nog wel een overgangsetappe als je gisteren maar eens zag……………….

Een geweldige etappe voor de avonturiers. We vertrekken in Saint-Pourçain-sur-Sioule, een beetje ten zuiden van de aankomst plaats van gisteren: Saint Amand Montrond. We zakken dan verder in zuidoostelijke richting om na 191 kilometer aan te komen in Lyon.

We vertrekken om half één en tussen 5 uur en half zes passeren we de streep in Lyon.

Onderweg hebben we flink wat obstakeltjes: maar liefst 5 bergjes van 4e categorie en ook nog 2 van 3e categorie. Pierre Rolland zal hier zijn bolletjestrui wel willen verdedigen, dus die zal wel actief zijn. Maar ook ploeggenoot Thomas Voeckler heeft deze misschien wel in zijn agenda gezet………………………….

We gaan het zien.

De klassementsrenners zullen zich redelijk gedeisd houden, want morgen klimmen we naar de Mont Ventoux. Deze superbergreus die in Bédon begint op 318 meter hoogte en 20,8 kilometer verder eindigt op 1.912 meter hoogte op de top. In die laatste klim zitten stukken van 10,6% stijgingspercantage…………………………. Dat wordt genieten.

Allemaal veel kijkplezier, een heel goed weekend et à bientotkes!!!

Felix







