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De laatste loodjes…………………
Vandaag gingen we onderweg naar het ski-oord Annecy-Semnoz.

Een kort ritje van 125 kilometer en de meesten in het peloton staan op apengapen.

Felix heeft het eerste dele van de etappe gemist, maar op het moment supreme zat ie net voor de TV.
De klassementsrenners reden toen net weg: Froompie, Quintana en Rodiguez. Contador moest laten lopen.
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Het werd nog spannend want Froompie dacht ff te gaan winnen, maar Quintana pakte hem terug en later ging ook Rodriguez nog over Froompie heen:

1. Quintana, 2. Rodriguez en 3. Froompie.

Mollema reed keurig in de top 20 en behoudt zijn 6e plaats.

Voor Contador waren de druiven zuur, want door zijn achterstand gingen zowel Quintana als Rodriguez over hem heen in de stand; Contador staat nu 4e.  

Over naar Hét Tourspel van West-Brabant!!!
De etappe naar Semnoz:
De ploegen met de klimmers konden zich voor de laatste keer laten zien. Dus kwamen Roger ‘Quintana’ Groffen, Jos Kerstens en Linda Prop opzetten. Johan Mathijssen heeft ook een goede klimpleog, maar hij moest het een beetje af laten weten vandaag, zeg maar een off-daytje.

Maarruh ook John Kerstens heeft best een aardige klimploeg, al zegt Felix het zelf…………………….

De derde plaats was vandaag voor Jos Kerstens. Broer Jos wist weer 132 punten bij elkaar te harken en dus ook een euro erbij.
De tweede plaats was dan toch voor John Kerstens, 135 punten. Goeie bal Talansky, Nieve en ook een beetje Kwiatkowski!! Merci beuacoup!! €  1,50 in het potje.

En de winnaar, afgetekend met 143 punten en een dijk van een klimmersploeg: Roger ‘Quintana’ Groffen met 143 punten. Chapeau Roger, lang geleden dat je me gebeld hebt…………………..

Je krijgt er weer 2 euro bij!! 

Het algemeen klassement:

Ja, met deze uitslag in de etappe laat het zich makkelijk raden natuurlijk.
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Roger ‘Quintana’ Groffen zit alleen maar vaster in de gele trui. Roger klopt aan de poort van de 1.600 puntengrens. Hij staat op 1.593.

Op nummer 2 staat Withege d’n Botte met 1.540. Botje heeft ook een redelijk goede klassementsploeg dus dat wordt nog spannend straks.

Op 3 vinden we John ‘alter ego van Felix Levitan’ Kerstens terug; sjeezus, da’s lang geleden dat ik het zo goed heb gedaan………….. en allemaal hartstikke eerlijk gegaan hè!!. Ik heb 1.521 punten, maar Cees van Oers volgt op 1 puntje op de 4e plaats.

Maar let op Jos Kerstens en Linda Prop, die gaan ook nog voor het podium. 

Weetjes uit het peloton!
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Felix vond al dat er veel gekken en randdebielen meelopen met renners als het bergop gaat.
Gezocht en gezocht op internet voor een goede foto of flimpje; en gisteren laat was het dan zover. 
De redactie van Vive le Velo hielp Felix op pad; bedankt Carl van Nieuwkerke!!

Op de flanken van Alpe d’Huez werd deze schitterende foto gemaakt.

De meelopende supporter is weer geweldig uitgedost (ahum) en loopt naast Tejay van Garderen om het hem alleen maar lastig te maken; en ja, dan zijn er supporters die dit een keertje beu zijn……………

De man in het blauwe T-shirt verdient een standbeeld!!

Het hele filmpje is te zien op onderstaande link: GE – WEL – DIG GENIETEN!!

(kopieer de link en zet hem in je adresbalk.)
http://www.vkmag.com/magazine/meerennende_toeschouwer_alpe_dhuez_getrakteerd_op_tackle/      

Jules Theuns wil Felix reeds nu al bedanken voor een prachtig Tourspel. Ik zou er nog even voorzichtig mee zijn Jules, het kan nog verkeerd gaan en de verdiende prijs staat ook nog niet op je rekening hè………. ;-)  
Bonjour Felix

Net als de tour komt ook het einde van het tourspel inzicht (ja, en da’s niet leuk Jules, red), tijd om de organisator te bedanken, dus Felix bij deze HARTELIJK DANK (geen dank Jules, graag gedaan, red.), vind het leuk om mee te doen en hoop ook volgend jaar weer mee te mogen doen (de uitnodiging komt zeker je kant op, red), ga volgend jaar voor een top 10 plaats, daarbij wel vermeldend dat de plaats voor mij belangrijker is dan de prijs die er bij hoort, eeuwige roem ook wel genoemd. (dan moet je voor de gele trui gaan Jules, dan kom je in het illustere rijtje van Tourwinnaars, red.)
Voor mij is dan ook de mooiste dag van deze Tour donderdag 18 juli, de verjaardag van onze kleinzoon Tim die deze dag 2 jaar is geworden, mooier dingen zijn er toch niet in het leven. (VAN HARTE GEFELICITEERD Jules, red)
Merci beaucoup et rendez-vous l'année prochaine (niks mis met je Frans, red.)

Verder geen mail, ja van de Nationale postcodeloterij, Booking.com en de KNVB-Zuid 1, want ja, die voetbal gaat zo onderhand ook weer beginnen hè, maar daar heeft Felix nog geen tijd voor.

Over naar:

Het bergklassement:
Vandaag de laatste bergen; nog 6 moesten er beklommen worden. Maar nu c’est fin!!

Jos Kerstens stond daar aan de leiding en hij werd op 4  puntjes gevolgd door Johan Mathijssen en 13 punten voor op Rien Konings. Maar Johan en Rien hadden een mindere dag en konden Jos het leven niet zuur meer maken.

Jos Kerstens is dus de bergkoning 2013. Jos haalde 678 punten. Da’s lekker €  12.00 in de pocket.

Op de tweede plaats in het bergklassement, en 16 punten achter onze Jos: Johan ‘Zundert forever’ Mathijssen. Johan verdient daar € 6,00 mee.

De derde plaats is voor Linda Prop, Linda sprong nog net over Rien Konings heen en pakt met 660 punten ook nog eens € 3,00.

De 4e plaats en 3 euro zijn dan voor Roger ‘Quintana’ Groffen met 659 punten.


De laatste die in de prijzen valt in het bergklassement is Rien Konings met 637 punten. 1 euro voor jou erbij Rien. 5e plaats voor Rien.
Zure druiven voor René ‘Briekske’ van den Bogaert en Eric Konings, want zij werden gedeeld 6e met 625 punten.

En morgen……………………Op naar Parijs!
Morgen hebben we de laatste etappe van de 100e Tour de France.

En zoals al 100 jaar gebeurd gaat de trip naar de Champs Elysees in Parijs. Morgen is het wel anders dan anders, want het wordt een avondetappe.

De start in Versailles is om 17.45 uur en rond de klok van 8 uur draaien ze dan de Champs Elysees op. 

Als de renners dan de 11e keer de finishlijn passeren zit de Tour de France 2013 erop, maar dan zal het al tussen half 10 en 10 uur zijn.

En dan kan Felix nog aan de slag………………………………………

Goede zaterdagavond en zondag!!

Felix






