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Waaieren in de wind.
Vandaag gingen we op weg naar Montpellier en dat wil zeggen dat het waaieren in de wind was.

Felix had de pech dat ie vandaag voor zijn werk eerst naar Amsterdam en daarna naar Amersfoort mocht ; dus geen tijd om iets van de Tour op te pikken. En da’s nie leutug !
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Maar wat ie dan wel opving was dat Le spectacle de la NOS wist te melden in de sprint : “Cavendish, Cavendish, Cavendish, Cavendish ; Cavendish krijgt een zwiepertje van iemand van Lotto en dan Greipel, Greipel, Greipel, Greipel, Greiiiiiiiiiiipelllllllllllllllllllllllllllllllll”
Dussuh, Greipel won.  En zielig voor Sagan, maar da’ s al de 3e etappe dat ie 2e wordt. 3e werd Kitteltje.

En we hebben weer een nieuwe gele truidrager. Gerrans mocht hem inleveren en Daryl Impey is de nieuwe leider in het Algemeen klassement

Dé reacties :

Allereerst een reactie van Richard Slabbekoorn. Allereerst is Richard zeer te spreken over hét tourspel van West-Babant (Zou een bak zijn attie um bagger vond..................). Maar en passant heeft ie ook nog even de foto van de gele trui uit 1978 meegestuurd ; de trui die Jan Raas kreeg uitgereikt in Brussel nas de etappe Sint Willebrord – Brussel, maar toen de dag erbvoor de proloog verregend was en de gele trui niet was uitgereikt. Raas was als een riek zo kwaad en haalde de dag erna gelijk zijn gram.

Neemt niet weg dat Felix niet begrijpt hoe Richard aan die trui komt............

Uiteraard had Felix graag de gele trui bijgesloten, maardie kreeg ie niet in dit Word-bestand (de sukkel).

Schept wel een band hè Richard, zelf in het geel en dan ook maar gelijk le maillot jaune van Jan Raas, maar wacht maar af.........................

 En dan Schredder, Wesley van Aelst voor intimi................. oh nee, da ‘s andersom :
D'n Felix,
Mooi op koers voor myn top 20 notering dacht ik zo (Felix dan ok mar, red.). Na een jaar afwezigheid gewoon keihard toeslaan. Sommige mensen laten een jaar Tourspel schieten, anderen laten een 30e verjaardag schieten,hahaha... (je hoeft niet aan de boom te hangen om een eik..  te zijn, red.)
Aangezien de gebroeders al op een dermate grote achterstand liggen (denk dat het eraan ligt dat Champion wederom niet van de partij is dit jaar) ga ik mijn vizier mede richten op ex-collega Richard 'Bruce Willis' van Stel. Valt me wel op trouwens dat deze voormalig postduif en huidig 'Man in het blauw' en 'Je beste vriend' zich op glad ijs begeeft met deze illegale kansspelpraktijken... Libaton d'n Botte moet ik nog wel definitief zien af te schudden, maar geef me nog een paar etappes en dat komt goed... (oe un bakkus…..; red.)
Wesley (links) met zijn grote vriend Dik..., uh

Vic in het midden

Hoezo veel zelfvertrouwen ??????
We zullen straks als de bergen opdoemen nog eens kijken Wes

En Jules Theuns heeft de site ook eens rustig zitten bestuderen. Nondekanon wat is die man gevat. Ouwe Felix moest goed lezen, maar toen begreep ie hem toch . Jules schreef : 

Hoi Felix,
Zit eens jou site te bekijken, valt me iets op bij de winnaars
N.l.er staat dat de winnaars van 1977 t/m 2000 niet meer zijn te achterhalen.
Maar volgens mij zijn die van  2001 t/m 2012 ook niet meer te achterhalen ;-))

Groet met een knipoog 
Jules
Aan woordspelingen dus geen gebrek ; en mocht je hem niet snappen. Dan kun je gerust aan Jules vragen wat de clou is. Die weet dat wel te achterhalen.
Tot slot reactie uit Rijsbergen : Robert ‘De Reuf’ Reuvers met een stukje zelfkennis . 

Ennuh ; veel plezier Reuf !! 
Ha Felix,

Morgenochtend gaat deze jongen samen met jongste zoon de LF 13 route naar Vrouwenpolder fietsen.
Kom net niet langs Ossendrecht heb ik gezien.....
Weekje genieten van de zeeuwse kust. Hoef helemaal niet ver weg voor goed weer. Kwestie van plannen. (wa zijduh gij toch slim, red.)
Het weer is ieder geval beter dan de tussenstand van Het Tourspel Van West-Brabant. Man man man..drama.
Ik zie dit jaar waarschijnlijk als een soort tussen-etappe....maar wie weet...
 





                     Robert met zijn VVR-team: meest rechtse man; met band
Groete,

Reuf
En dat waren de reacties van vandaag. We gaan snel naar :

wat gebeurde er in ons Tourspel:

Het sprintersgilde liet zich weer zien. En intussen is wel duidelijk wie de beste sprintploegen in ons midden hebben. Wederom waren Dick (nee, niet Vick) Rombout en Nick Orlando Magic de puntenpakkers van vandaag : 138 de man en wederom € 1,75 in de pocket voor de boys. En onze coureur Sjoerd van Ginneken deed ook goede zaken. 131 voor Sjoerd en gelijk een eurootje..

Het algemeen klassement :

Het wordt eentonig, maar ook hier weer Dick Rombout. Dick heeft Richard Slabbekoorn, die nog trots over de gele trui uit 1978 vertelde, van de troon gestoten. Dick staat nu alleenig aan de leiding met 426.

Richard zakt ff een plerkkie en heet 414 punten.

Derde, met 413, is Nick Orlando Magic.
Alles dus nog lekker dicht op elkaar bovenin ; 6 man met 400-plus.

( Leider in het Algemeen Klassement : Dick Rombout   
Wat staat morgen op het programma?
Morgen stappen we op om naar Albi te rijden; een beetje meer het binnenland in en de laatste etappe voor Les Pyrenees. We gaan 205 kilometer rijden en starten om tien vóór half één. En dan finishen we ron vijf uur half zes.
Maar onderweg wel een paar pukkeltjes: 1 x 4e categorie, 2 x 3e categorie en 1 x 2e categorie

Felix stopt er weer eens mee!

À bientôt !!

Felix







