
 

                       

         
  

 

 

 

 

 

Eén week achter de rug…………. 
 

Zo beste Tourfanaten, we zijn inmiddels 1 week gevorderd 

in La Grande Boucle, maar net als de rest van het seizoen 

is het aangenaam smullen. Voorige week was het nog 

Alaflupke, maar daarna was het volop Poel-time…… 

 

Het Geel, emoties die Mathieu overmanden, sprint 

aantrekken voor Tim Merlier, tijdrijden alsof het de 

gewoonste zaak van de wereld was, weer sprint 

aantrekken, nu voor Jasper Philipsen en dan tijdens een 

klassieker in De Tour samen met zijn siamese 

tweelingsbroer Wout van Aert dé koers maken. 

 

 

Die Mathieu blijft toch ook 

verbazen hè….!? 

 

Dat het vandaag over zou zijn was 

eigenlijk wel te voorspellen, maar 

het moet eerst gebeuren. VDP kon 

tot en met de eerste col van 1e 

categorie nog aardig mee, maar 

daarna ging het lichjte uit en 

eindigde Mathieu op 21.47 minuten 

van de winnaar. 

 

Het eerste echte klimwerk met bergen van 1e categorie 

stonden vandaag op het menu. 

Dat is bijna onbegonnen werk voor Poeltje om daar met de 

klassementsrenners mee naar boven te klimmen. VDP weegt 

immers 75 kilo, en als je dan naar Poggy kijkt, die weegt er 

66, dat scheelt bijna 2 zakken aardappelen. En om er nog een 

paar te noemen: Kelderman 65 kg, Guillaume Martin 55 kg, 

Alaphilippe 62 kg, Urán 63 kg, Gaudu 53 kg, Carapaz 62 

kg……  



Dan staat het niet lelijk dat het echte hooggebergte te lastig is. 

 

En als we het over Alaflupke hebben, Felix kreeg nog reactie van onze kersverse 

nummer 10: Jules Theuns: 

 

 
Hoi Felix,  (Hadie Jules, goeiedag…, red)  
 
Morgen al weer de 7de Etappe en zijn we al weer een volle week onder weg, we 

hebben al veel mooie dingen gezien maar ook vreselijke valpartijen. (Ja, dat 

was gisteren, maar toen had Felix weinig tijd, maar zeker al mooie dingen 

gezien!!! Lekkere Tour zo!!..., red)  

Die valpartijen gaan natuurlijk invloed hebben op de uiteindelijke uitslag van 
deze tour en gaan we nooit meer weten wat er gebeurd zou zijn als iedere 

renner op zijn fietsje was blijven zitten, dat vind ik wel eens jammer. (Je hebt 

een vooruitziende blik Jules, Roggy gisteren al het kind van de rekening…., 

merde-merde-merde……, red) 
Maar al die niet op hun fietsje blijven zitten hebben pech, maar er zijn ook 
renners die niet geselecteerd zijn voor de tour en op het laatste moment toch 

moeten komen opdraven. 

Zo een renner is onze kleine Marc, wat een held (meer een Hulk intussen…, red.), niemand wilde hem nog in zijn 

ploeg, mocht voor een broek en een trui komen rijden bij Patrick (Felix denkt voor iets meer, met Patrick 

Lezeevere heeft Marcske altijd een goeie band gehouden…., red)  en wint nu zomaar even 2 etappes en als het nog 
een beetje mee zit verbeterd hij het record aantal overwinningen van de Kannibaal, wat denk je daar van. 

(potverdorie Ja, dat zou wel een bak zijn zeg…., en België dan nog meer in mineur….. red.) Soms moet je ook geluk 
hebben in je leven en daar mag onze kleine Marc niet over klagen, hopelijk lukt het hem om het record te verbreken, 
het is hem gegund. 
 
Nu nog even over de tussenstand, zie ik dat ik 14de staat en dat zonder Julian Alaphilippe, valt mij niet tegen. 
(Inmiddles dus 10e hè Jules, maar als jer Alaflupke wel had gehad, met wie had je dan niet gekoerst……?, red)  

 
Groet, (Bedankt voor je reactie Jules, en de groeten terug…, red)  

Jules Theuns 
      

Ook Ellen Roedelof stuurde nog een reactie naar Felix. Ellen vroeg zich af of Felix 

met het versturen van het Tourjournaal van gisteren (of eigenlijk vanmorgen vroeg) 

had zitten te wachten tot 00:00 uur. 

 

 
 

Wa denkte gij nou Ellepel!?   

Felix heeft zich een ongeluk zitten tikken om het Tourjournaal 

mooi vóór 00:00 uur te versturen, want dan was het echt Hét 

Tourjournaal van vrijdag 2 juli.  

En wa dentkuh……, typen als een malle, Tourjournaaltje klaar, 

even opslaan in PDF, snel naar Outlook en de Adreslijst 

selecteren en een kort regeltje typen, Tourjournaaltje erbij en 

hatseflatse weg ermee.  



 

En Felix dacht dat het ging lukken, maar net een halve seconde voortie op verzenden 

klikte sprong da klokske op 00:00 uur.  

 

Tja, toen had ie het eigenlijk allemaal aan moeten 

gaan passen, want hij dacht “De rambam dur mee, 

ze motten ut er mar mee doen…. Ik wil naar bed” 

hahahahaha. 

 

Dus niks zitten wachten om te versturen, het was 

echt Race tegen de klok, en die verloor Felix dus 

net, maar hij heeft er niet minder om geslapen 

hoor ;-)  

 

En da’s dan wel weer lekker. 

 

 

    

WE GAAN DOOR NAAR: DE ETAPPE VAN VANDAAG 

 

 

Wat een etappe ook weer vandaag!! 

Gelijk vanaf het begin was het vuurwerk. Wout Poels trok al gelijk ten aanval. Al 

snel werd duidelijk dat het voor 

Geraint Thomas een lijdensweg 

zou worden; hij kon niet volgen, 

maar dat gold even later ook voor 

Primoz Roglic. 

Beiden zouden uiteindelijk in ‘de 

bus’ aankomen met ruim 35 

minuten achterstand op de 

winnaar. 

 

Wout Poels heeft er zin in, want 

in de 3 volgende bergen is Poels 

steeds als eerste boven, de 

bolletjestrui ligt in het verschiet. Op de laatste van die 3 bergen, de Cote de Mont 

Saxonnex, sluit een aardig groepje zich bij Poels aan: Kuss, Castroviejo, Woods, 

Elissonde, Cattaneo, Valverde, Armirail, Martin (Guillaume), Paret-Peintre, 

Quintana, Kragh Andersen, Benoot, Teuns, Juul-Jensen, Yates, Izagirre en 

Henao.   

Aardig kopgroepje als je Felix vraagt……… 

 

In de groep met Pogacar, Van der Poel en van Aert moeten de laatste 2 eraf. 

Pogacar begint dan aan een inhaalslag. Eerst probeert Carapaz nog mee te springen, 

maar dat is vergeefse moeite. 

 



 

 

Pogacar gaat alleen, en we kunnen hem gerust Poggy Pacman noemen, want de ene na 

de andere renner moet er 

aan geloven. 

 

In de kop van de wedstrijd 

reden Kragh Andersen en 

Benoot (2 DSM-ers) aan de 

leiding, tot Woods besloot 

er naar toe te springen. 

Kragh Andersen had Benoot 

op de klim van de col de 

Romme achter gelaten, maar 

Woods kwam er als een 

stoomtrein aan.  

 

 

Woods nam de leiding over en Kragh Andersen zakte weg. 

 

Later passeert Woods als eerste de top van de Romme, Pogacar zit dan op ruim 3 

minuten achterstand.  

 

Garçonneke zat samen met Felix te kijken, en die zei “straks zul je zien dat 

Pogacar nog wint ook……”’. “Ja tuurlijk, Garcónneke, gij et er lekker veul 

verstaand van….!?”. 

 

Maar toen Poggy aan zijn Pacmanmars begon dacht 

Felix; “Dat Garçonneke is zo gek nog niet”. 

 

Voorin wist Dyland Theuns (geen familie Jules??) 

zich bij Woods te voegen en even later ook 

achter te laten. Poggy was nog steeds aan het 

Pacmannen, hap – hap – hap – hap - hap en hij pakte 

als laatste Ion Izagirre en Michael Woods. 

 

Op een kleine 20 seconden van Theuns passeert 

Poggy als 2e de Col de la Colombière. 

Wat we verwachten, gebeurt dan toch 

niet.  

Poggy komt niet dichter bij Theuns in de 

afdeling; sterker nog Dylan Theuns 

neemt verder afstand. Woods en 

Izagirre weten zich zelfs nog bij Poggy te 

voegen in de laatste kilometers. 

 



In Le Grand Bornand weet Dylan Theuns de etappe keurig als winnaar af te 

sluiten; toch leuk voor de Belgen na het debacle van gisteren tegen de Italianen. De 

sprint om de 2e plaats werd uiteindelijk gewonnen door Izagirre, voor Woods en 

Pogacar. 

 

Omdat Mathieu van der Poel het 

vandaag liet lopen na de 1e berg van 1e 

categorie, neemt Pogacar het Geel 

over. Wout van Aert toonde karakter, 

moest er ongeveer gelijk af met van 

der Poel, maar van Aert blijft wel 

keurig 2e in de stand van het Algemeen 

Klassement, wat aardig opgeschut is 

door de etappe van vandaag. 

 

Maar het was weer smullen, morgen 

meer van dit s.v.p.…………  

 

 

DE ETAPPE-UITSLAG VAN VANDAAG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE UITSLAG IN ONS PELOTON: 

 

Vandaag een dag voor de klimmers; wellicht iets voor Kuijsters Klimgeiten ? 

Maar schijn bedriegt,  Rob scoort slechts 55 

punten, niet echt veel als je jezelf die naam 

aanmeet…… hahaha. 

 

Wie het wel goed doet. Dat is De Bor. Als dat 

maar geen ellende brengt in de Slingerstraat?  

De Bor wint vandaag gewoon de etappe in Le 

Grand Bornand met 106 punten. Cees van Oers, 

de échte nestor en opa van Inge van Ginneken zit 

vlak achter de Bor met 104 punten. 

 

4 deelnemers hebben dan 97 punten en worden 

daarmee 3e; dat zijn Peter Rieske, Harm Rieske, 

Mark Almekinders en Sander ‘Garçonneke’ Kerstens. 

 

Voor De Bor dus 3 euro in de spaarpot, voor Cees van Oers 2 en de 4 nummers 3 

allemaal een kwartje…….. 

 

Voor het Algemeen Klassement is Stan solidair met Mathieu van der Poel. Poeleke 

het geel kwijt, dan ik ook maar. Max van 

Elzakker vindt dat niet vervelend, hij neemt het 

GEEL gewoon over van Stan. 

Max leidt met 827 punten.  

 

De Dalemse Tandem heeft zich bij Stan op 

plaats 2 gevoegd met 805 punten.  

 

Op plaats 4 staat Coen Pijpers, redelijk steady.  

 

En de 5e plaats is voor Teun van Ginderen. 

 

 

 

Onderin pakt Feyenoord-pikkie redelijk wat 

punten, maar nog niet genoeg om de rode Lantaarn 

over te doen  

 

Maar dat zal een kwestie van tijd zijn hè Peet….?  

 

 

 

 



 

 

EN DAN DE STAND IN Hét Tourspel Van West-Brabant NA ETAPPE 8: 

 

  Naam 
Punten NÁ 
Etappe 7 

Punten IN 
Etappe 8 

Totaal 

1 Max van Elzakker 752 75 827 

2 
Dalemse Tandem 745 60 805 

Stan Hoogerwerf 753 52 805 

4 Coen Pijpers 711 79 790 

5 Teun van Ginderen 725 61 786 

6 Mark Almekinders 682 97 779 

7 Jules Theuns 698 79 777 

8 Jos Janssen 701 75 776 

9 Johan de Bruyn 693 82 775 

10 Robert Janssens 678 96 774 

11 Rob van Haperen 703 69 772 

12 Perry Clarijs 689 77 766 

13 Marc Nuijten 709 51 760 

14 Peter Hussaarts 714 45 759 

15 Marthje Lucas 681 77 758 

16 Cees van Oers 649 104 753 

17 

Jan van Dun 684 64 748 

Robbert Klaassen 691 57 748 

Jan Bus 694 54 748 

20 Anton van Schaik 663 83 746 

21 Henny van der Lee 675 69 744 

22 Rien Brans 671 72 743 

23 Kuijsters Klimgeiten 686 55 741 

24 Welmer Boer 679 56 735 

25 Sander Kerstens 636 97 733 

26 Erik Roest 651 82 733 

27 Martijn van den Berg 667 64 731 

28 Youri Cloots 671 59 730 

29 Harm Rieske 632 97 729 

30 Lucien Klerkx 664 61 725 

31 Tommie Withagen 646 78 724 

32 Ilse van Ginneken 633 89 722 

33 Frank Linssen 651 68 719 

34 Stef Mol 647 70 717 

35 Ellen Roedelof 631 84 715 

36 Eric Goossens 650 64 714 

37 
Roger Withagen 638 73 711 

Casper Pruijn 651 60 711 

39 
Richard  Slabbekoorn 640 70 710 

Jan Schuurbiers 669 41 710 

41 Jori van Zee 658 51 709 



42 Johan Mathijssen 647 61 708 

43 

Mark Alberti 620 85 705 

Robert Reuvers 635 70 705 

Peter Palinckx 636 69 705 

46 

Jacques Tempelaars 626 77 703 

Paulien Klaassen 629 74 703 

Alexander de Vos  644 59 703 

49 Stefan van der Sanden 655 46 701 

50 Ruben Maas 618 79 697 

51 Wilfred Luijckx 645 50 695 

52 Linda Prop 643 51 694 

53 Corne Lodiers 607 82 689 

54 Rinus  van der Wal 632 54 686 

55 Jos Bogers 632 53 685 

56 
Claudia Goossens 592 92 684 

Adrie van Overveld 603 81 684 

58 Erik-Jan de Bruijn 638 45 683 

59 John Kerstens 600 82 682 

60 Ronald Withagen 617 64 681 

61 
André Maas 605 75 680 

Richard van Stel 629 51 680 

63 Peter Meesters 619 60 679 

64 Rene Van Den Bogaert 606 63 669 

65 Piet Vermeulen 604 64 668 

66 Roger Groffen 583 82 665 

67 Lizet van Hooijdonk 618 45 663 

68 Erik van der Lee 600 60 660 

69 Eric Konings 607 52 659 

70 Peter Rieske 559 97 656 

71 Faye van Bergen  608 47 655 

72 Mats Orlando 593 60 653 

73 Jean Pierre van Bergen  605 47 652 

74 John Verbraeken 580 69 649 

75 Jeanne Kerstens 576 69 645 

76 Niels van Elzakker 600 44 644 

77 
Rinze Russchen 559 83 642 

Tjerk Borremans 582 60 642 

79 Sjaak van den Berg 581 56 637 

80 Nico Hoogerwerf 578 58 636 

81 Peter Adriaansen 569 64 633 

82 Willy van As 576 52 628 

83 Annette de Mooij 569 56 625 

84 Kees van Ginneken 552 72 624 

85 Nick Hoogerwerf 540 82 622 

86 Arthur van de Goor 562 59 621 

87 de Bor 509 106 615 

88 Liza van de Bor 548 59 607 

89 Niek Iversen 548 52 600 



90 Inge van Ginneken 551 43 594 

91 Nick Orlando 510 78 588 

92 
Bram van den Broek 514 57 571 

Linda Rieske 515 56 571 

94 Wim Erkelens 488 48 536 

95 Lutgard Koolen 432 77 509 

96 Peter Kwaaitaal 380 74 454 

 

 

TOT SLOT; DE ETAPPE VAN MORGEN:  

Etappe 9 op zondag 4 juli. 

 

Morgen is het Independence Day; in Amerika dan, maar daar hebben wij niks te 

schaften……. 

 

In de Alpen is het te doen, ook morgen. De 

rit naar Montée de Tignes…… Voor Felix 

& Friends een legendarische want ken je 

die mop van de Tour de France 2019 en de 

renners die naar Tignes gingen….? Die 

gingen niet……… En wij daar 8 uur staan 

wachten op de Montée……… 

 

Maar Christian Prudhomme beloofde 

Tignes snel terug te komen, en dat is dus 

morgen. Dan staat er voor de renners een waar alpenspektakel op het programma. 

 

De renners starten dan in Cluses, waar ze vandaag ook langs zijn gekomen; en vanuit 

Cluses zakken ze recht naar beneden, De Hautes Alpes in. 

 

Na bijna 20 kilometer bereiken we de top van de Cote de Domancy (2e categorie) en 

dan gaan we verder voor het echie..  Na 49 kilometer is er de Col des Saises (1e 

Categorie), dan een afdaling om vervolgens naar de Col du Pré te klimmen, dat is een 

berge van Hors Category: 12,6 km klimmen tegen 7,7% gemiddeld. Dan heel 

eventjes dalen en snel weer door klimmen naar Cormet de Roseland (1e categorie). 

 

Dan dalen we weer af tot een 

hoogte van 836 meter en 

komen uit in Bourg-Saint-

Maurice, vanuit daar is het een 

kilometertje of 12 redelijk vlak 

en dan beginnen we aan de klim 

naar Tignes. 21 kilometer 

klimmen tegen gemiddeld 5,6%.  

 

Dat is geen ‘spannend’ 

percentage, maar aan de klim 



lijkt maar geen einde te komen, vandaar ook: 1e category. 

 

In Cluses stappen we morgen om 13.10 uur op de fiets, Tignes ligt 144 kilometer 

verder. In Tignes zal de finish tussen half 6 en 6 uur liggen. 

 

Mooi, in die tussentijd kunnen de liefhebbers hun 

graantje nog meepikken van Max Verstappen in de GP 

van Oostenrijk, wederom in Spielberg op de Red Bull 

Ring, het circuit in Spielmarken.    

 

Vele plezier allemaal!! 

 

 

À demain, 


