
    

   

 

 

En we zijn vertrokken……… 
 

Zo, dat laatste nachtje was toch een korte, maar Felix lag te popelen in zijn bed om 

verder aan de slag te gaan met het verwerken van de lijsten. 

 

Dus zo rond kwart voor 6 lekker mijn bedje uit. Gelijk bed maar 

afgehaald en in de wasmachine gestopt, zodat ik vanavond weer een 

fris bedje heb : de dag mag beginnen. Lekker mijn eerste Dulce 

Gusto gezet, PC aanslingeren…..:  EN GAAAAAAN……!!!  

 

Eerst maar naar mijn map ‘Tour de France 2021’ om de Tellijst te 

gaan openen.  

 

En toen kwam het……, laatste 

versie: vrijdag 25 juni om 15.50 

uur…… “HUH, hoe kan dat nou, 

ik heb godsnondeklere om half 

twaalf gisterenavond nog aan 

dat bestand gewerkt. Waar is 

die versie gebleven…?”  

 

Felix struint zijn hele verkenner 

af, inclusief bureaublad…… “Dat 

zal toch niet hè?”……………… 

 

Goed dat Garçonneke op dat moment nog lekker lag te 

pitten, want als ie in de buurt was geweest had ik hem 

een tik tegen zijn appel gegeven, niet dat ie dat 

verdient, maar wel lekker om ff af te reageren. 

 

Dus eerst mijn koffie maar ff opgezopen, want ik zal 

het wel niet goed gezien hebben…… Maar ik vind het 

dus echt niet meer…. Pffff…… invoer van 58 

deelnemers naar de vaantjes, weg, hopsakkee, 

verdwenen.  

 

 

 



 

 

Merde  merde – merde (voor de minder Franstaligen onder ons: 

dat betekent ‘stront’ hè.) 

Ik kan jullie vertellen, Felix is zijn dagen wel eens beter 

begonnen………  

 

Maar positief als tie is…… Ahum……  

Geen man overboord, want Frank heeft me enorm geholpen, dus het gaat wel los 

lopen. Ik laat mijn dag niet verpesten door mijn eigen lompe vouten!! 

 

En gelukkig heb ik alle deelnemerslijsten opgeslagen. Dus met frisse moed er weer 

tegenaan. En het loopt als een tierelier.  Pompiedompiedom, tralalaaa, dat gaat 

weer lekker. Met een uurtje staat er alles weer in; nu wel tussendoor alles steeds 

opgeslagen. Niemand krijgt mij gek!! 

 

Wel even mijn vraag aan jullie: KIJK AUB OF JE LIJST WEL BIJ HET 

OVERZICHT MET GERADEN RENNERS STAAT, dat is het enige wat Felix jullie 

vraagt, want het zou sneu zijn als er toch een klein foutje is ingeslopen na dit 

debacle…… 

 

Goed, tot zover de ellende in huize Levitan. 

 

Vanmorgen vroeg was Jos ‘the boss’ Bogers al vroeg op de app.  

Wat een geweldige foto stuurde hij door.  

 
 

Keuzestress…… GE – WEL – DIG!!  

Herkenbaar heren………???? 

 



Welmer Boer, één van de mannen voor de clash van Hoornaar (samen met Jori van 

Zee en Erik Roest), wist al wel te melden dat hij in een zetel naar Parijs gaat, want 

over zijn concurrenten wist hij het volgende te melden. 

 

 
 

Zo: Hoornaar staat weer op scherp; sorry Welmer…… 

  

Mark van Hoven, al een paar jaar 

samen meespelend met broer 

Hanno, GAAT VREEMD……… Mooie 

kop trouwens voor in de Story…… 

 

Het verhaal erachter: Mark heeft 

Hanno bij het grof vuil gezet en 

is op zoek gegaan naar een andere 

compaan, en die heeft ie gevonden 

in Gijs vd Wiel. Samen gaan zij 

strijden onder de naam Dalemse Tandem.  

 

Ja, Felix moest ook goed kijken waar Dalem ligt, maar Google Maps doet wonderen. 

 

En Stef Mol, right from Rucphen is ook weer van de partij, en die valt toch ook altijd 

met zijn kontje in de boter. Stef zit morgen gewoon in het Ferenc Puskas-Stadion in 

Budapest om er de wedstrijd Nederland –Tsjechië te kijken……… 

 

Da’s gaaf Stef!!!  

Vergeet je niet even statement te maken daar tegen pannenkoek Viktor Orbán……: 

 

 

   

 

 



 

 

We gaan over naar de koers: 

 

Etappe 1 vandaag: 

Ik heb er geen fluit van gezien, maar hoorde wel veel een paar grote valpartijen en 

dat er toch al wat renners met klassementaspiraties (?) flinke schade hebben 

opgelopen.  

 

Één of andere muts stond 

ca 40 kilometer voor de 

streep met een kartonnen 

bord met : Allez Opi – Omi! 

erop; lekker belangrijk………  

 

Maar bijna de hele Jumbo-

Visma ploeg duikelde over 

Tony Martin heen……  

 

Zulke dombo’s moeten ze 

toch verbieden om naar De Tour te komen…… 

 

27 kilometer voor de streep nog een hele forse valpartij met een mannetje of 30 

die erbij betrokken waren. 

   

Een aantal renners die achterstand opliep: Angel Lopez, Guillaume Martin, Poels, 

Porte, Valverde, Dan Martin, Geoghegan Hart, Barguil, McNulty, Woods en 

Froome(?). 

 

Alaphilippe was weer deksels slim, hij zorgde 

ervoor dat Dries Devenyns 2 kilometer voor 

de streep een ontsnapping voor de Julian 

inluidde.  

 

Alaflupke bleef de naderende groep vooruit 

en pakt het geel. Michael Matthews en 

Roggy werden 2 en 3. Poeltje was 20e. 

 

 

 

De etappe- uitslag van vandaag:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De uitslag in ons peloton: 

 

Er werden flink punten gescoord. 3 deelnemers scoorden 149 punten en pakken 

gedrieën de leiding. Dat zijn: Harm Rieske, Lucien Klerkx en Coen Pijpers. 

 

Knap gedaan mannen. Proficiat!!  

Jullie pakken de eerste dagprijzen, maar Felix gaat morgen kijken wat die exact gaan 

worden.  

 

De stand na etappe 1 is als volgt: 

 

  Naam Et. 1 

1 

Harm Rieske 149 

Lucien Klerkx 149 

Coen Pijpers 149 

4 Anton van Schaik 148 

5 Peter Adriaansen 144 

6 Stan Hoogerwerf 143 

7 

Henny van der Lee 142 

Johan de Bruyn 142 

Rien Brans 142 

Eric Goossens 142 

Rob van Haperen 142 

Sander Kerstens 142 

13 
Dalemse Tandem 138 

Marc Nuijten 138 

15 Mark Almekinders 137 

16 
Rene Van Den Bogaert 136 

Erik Roest 136 

18 Paulien Klaassen 134 

19 Max van Elzakker 133 

20 
Ellen Roedelof 132 

Teun van Ginderen 132 



22 
Mark Alberti 131 

Robert Reuvers 131 

24 
Marthje Lucas 130 

Roger Groffen 130 

26 Adrie van Overveld 129 

27 Tommie Withagen 128 

28 Robbert Klaassen 127 

29 
Jan van Dun 126 

Rinus  van der Wal 126 

31 John Kerstens 125 

32 

Jori van Zee 124 

Jules Theuns 124 

Mats Orlando 124 

35 

Ilse van Ginneken 123 

Bram van den Broek 123 

Piet Vermeulen 123 

Frank Linssen 123 

Peter Palinckx 123 

40 
Linda Prop 122 

Martijn van den Berg 122 

42 Rinze Russchen 121 

43 

John Verbraeken 119 

Peter Meesters 119 

Claudia Goossens 119 

Richard  Slabbekoorn 119 

47 
Niek Iversen 118 

de Bor 118 

49 
Johan Mathijssen 117 

Eric Konings 117 

51 Nick Hoogerwerf 116 

52 
Stef Mol 114 

Niels van Elzakker 114 

54 Erik-Jan de Bruijn 113 

55 
Perry Clarijs 112 

Robert Janssens 112 

57 
Nico Hoogerwerf 111 

Peter Hussaarts 111 

59 Peter Rieske 110 

60 Willy van As 109 

61 
Jeanne Kerstens 108 

Jacques Tempelaars 108 

63 
Kuijsters Klimgeiten 107 

Jan Bus 107 

65 
Ronald Withagen 105 

Welmer Boer 105 

67 
Sjaak van den Berg 103 

Lutgard Koolen 103 

69 Jan Schuurbiers 102 



70 Cees van Oers 98 

71 Casper Pruijn 97 

72 Wilfred Luijckx 96 

73 

Kees van Ginneken 95 

Stefan van der Sanden 95 

Linda Rieske 95 

76 

Ruben Maas 94 

Nick Orlando 94 

Arthur van de Goor 94 

79 Wim Erkelens 93 

80 
Andre Maas 92 

Richard van Stel 92 

82 Inge van Ginneken 91 

83 Youri Cloots 88 

84 Roger Withagen 86 

85 Tjerk Borremans 85 

86 Jos Bogers 84 

87 Alexander de Vos  79 

88 

Jean Pierre van Bergen  73 

Faye van Bergen  73 

Marina Hoogerwerf 73 

91 Corne Lodiers 72 

92 Peter Kwaaitaal 68 

93 Annette de Mooij 64 

 

Controleer svp voor jezelf of de puntentelling klopt, anders graag een berichtje naar 

Felix. 

 

En hier wilde ik het voor vandaag bij laten. 

Morgen weer meer; maar nu eerst…. Bedtijd voor Felix. 

 

 

À bientôt, 


