
                                                                                                                                                

                 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
           

Bonjour wielervrienden, 

Maanden, weken, dagen en nachten hebben we er naar uitgekeken, maar eindelijk 

was het vandaag dan zover. WE 

ZIJN WEER VERTROKKEN!!!! 

Lekker, lekker, lekker.  

 

In Frankrijk hebben de 

renners vandaag al hun best 

gedaan, maar daarover straks 

meer. 

 

In Hét Tourspel van West-

Brabant (HTVWB) hebben 

meerder deelnemers besloten 

niet langer deel te willen/zullen/kunnen nemen. Dat is jammer, maar zoals een 

bekende spreuk zegt: De Tour die wacht op niemand, dus we moeten door.  

 

De deelnemers van afgelopen jaar die zich niet (meer) hebben ingeschreven met 

een lijstje, gaan na vandaag, om verder niet bestookt te worden met allerlei 

Tournieuwtjes, alles over Hét Tourspel van West-Brabant, uitslagen, standen 

gekkigheden etc. etc., uit de maillijst. 

 

Felix bedankt jullie voor één of 

meerdere jaren trouwe deelname aan 

het allermooiste Tourspel van West-

Brabant, beetje chauvinistisch mag ik 

wel zijn toch? Het ga jullie goed, en 

mocht je in de toekomst toch weer deel willen nemen, de deur bij Felix staat 

gewoon open natuurlijk. 

 

Nou, het was me gisteren het dagje wel. De Organisatie (ASO(’s)) kon het niet 

laten om de rugnummers heeeeeeeel laat bekend te maken, of het kan ook zo zijn 

dat Felix maar niet kon wachten om het blanco deelnameformulier naar jullie toe te 

zenden. 



Felix dacht: Kat in het bakkie, gaat lekker zo, dus iedereen kan al gaan invullen. 

Voor Felix ook wel lekker dat niet alles op het laatste moment komt.  

 

En dan is het vrijdagmiddag 12.16 uur, mailtje van Max van Elzakker.  

De nummers op het deelnameformulier 

komen niet overeen met de officiële 

rugnummers. Whah, hè? 

Godsnondesakkers, wat is diejen 

Koekwaus van Prudhomme nou aan 

het doen daar in Frankrijk. Had donderdag 

avond nog contact met Christian: ‘Heeje 

Christian, de rugnummers zijn die definitief 

zo?’ 

‘Jazeker, zeker en vast Felix, daar kunde van 

op aan!!’. Ja, dan ben ik daar mee weg 

natuurlijk. 

 

Het is gewoon ongehoord om dan een dag later 40 renners toch een ander 

rugnummer te geven. Koekwaus wil gewoon het Tourspel van West-Brabant om zeep 

helpen. Da kan toch nie!? 

 

Goede raad is duur, maar we hebben even intern overlegd en Excel-man Frank gaf 

aan: ‘gewoon de oude lijsten laten gebruiken, dat geeft de minste kans op 

fouten’.  

 

Dan zijn we lekker weg denk je……… NOT, maar achter de schermen hebben we…., 

mwaah ‘we’…..  zeg maar gewoon Frank, 

dat allemaal feilloos gecorrigeerd. 

 

Kijk het straks allemaal wel even goed 

voor jezelf na of wat je hebt opgegeven 

ook daadwerkelijk klopt, maar daar gaan 

we wel van uit. 

 

Maaruh…. Hier was het laatste woord 

nog niet over gezegd natuurlijk want ik ging dun Prudhomme wel eens even zeggen 

dat ie niet met mijn voeten moet spelen. Nou, dat was snel klaar. 

Felix, nie zeuren, wacht voortaan eens even met het toesturen van die 

formulieren…..’ja maar, ja maar…..’, maar dat hielp er allemaal geen sikkepit aan. 

Hét Tourspel is natuurlijk maar peanuts ten opzichte van Le Grande Boucle zelf. 

 



Goed, met een sisser loopt het allemaal af. Alles opgelost en klaar, wel een goede 

les voor volgend jaar………………., maar toch bedankt Christian….. NOT. 

 

Goed genoeg daarover over naar:     

 

Ons Peloton 

Zoals al eerder gezegd: De Tour wacht op niemand.  

In totaal zijn we vanmiddag met ons peloton in 

Lille vertrokken met  in totaal 106 deelnemers 

die uiterlijk 13.00 uur, de deadline van 

inzenden, hun lijst hebben gedeeld met Felix.  

 

Dank dank dank daarvoor, da’s weer een poepie 

mooi aantal. Bijna gelijk aan het aantal vorig 

jaar toen we 107 deelnemers hadden. 

 

En we hebben weer een paar NEO-deelnemers. 

 

Allereerst meldde zich Joey van Hooijdonk. Vorig jaar in het laatste Tourweekend 

moest Joey zijn ongenoegen 

kwijt  over vriendjespolitiek in 

een ander Tourspel……., goed, 

Joey had toen al een straat 

bier op, maar hij kwam uithuilen 

bij Felix.  

Joey: ‘Hoe kan het hik….nou dat 

Mark Almekinders hik…., vriend 

van de Primera-baas hik…, daar 

het Tourspel wint hik…..’.  

Felix: ‘Ja Joey, hij zal gewoon 

een goeie lijst gehad hebben 

zeker?’  

Joey: ‘Ik geloof hik, er niks hik 

van’. 

Felix: ‘Je kunt natuurlijk 

volgend jaar altijd meedoen met HTVWB’ 

Joey; ‘Dat hik…., doen ik hik….’  

 

Nou, Felix dacht, die weet morgen niet meer wat ie 

gisteren gezegd heeft, maar Joey is nu al een held. 

Hij hield gewoon woord, is zijn verdriet over het 

Primera-spel van 2024 al weer lang vergeten, en 

doet daar ook gewoon weer mee. Mooi mooi mooi!! 

Joey is ook bij ons van de partij!! Succes Joey!! 

 



De volgende in de rij van NEO’s is Patricia Adriaansen. Nou, en Patricia die komt 

ff binnen…., daar kan Felix met zijn 

schrijven in de verste verte niet 

tegenop.  

 

Patricia schrijft: 
 
Beste Felix (hey Patricia, goeienavond…., red.), 
 
De Onwaarschijnlijke Overwinning van Team 
Onkunde (zo, niet zo minderwaardig over jezelf 
eej Patries…., red.) 

Al wekenlang gonst het hier in huis: Peter heeft 
het nergens anders meer over (oh, maar da’s hier 
niet anders hoor…, red.) . De Tour, de lijstjes, de 
geheime tips van iedere wielerfanaat die hij 

spreekt. En ik? Ik doe vooral mee omdat eeuwige roem lonkt, en omdat ik stiekem hoop dat het geluk 
met de domme is. Want als er íemand geen verstand van wielrennen heeft, ben ik het wel. (dat zijn de 

gevaarlijkste die dat zeggen 😊…., red) 

Mijn strategie? Simpel: ik kies renners met de mooiste namen, de vrolijkste sokken en als het even kan 
eentje met een snor. (Oh, dat is geweldig!! Jammer dat Johan Derksen niet meerijdt, had zeker op je 
lijstje gestaan dan…., red.)Tactiek is voor mensen die naar wielerpodcasts luisteren en weten wat een 
“waaiervorming” is. (toch zo’n ding voor vrouwen die het heel warm hebben…., red.) Ik gok gewoon dat 
mijn sprinters de bergen overleven door zich vast te klampen aan een motorrijder (oei, gele kaart in dat 
geval…., red.), dat mijn klimmers per ongeluk in een massasprint belanden, en dat Peter zich elke dag 
weer verbaast over mijn 
onnavolgbare keuzes.(dan wordt ie 
gek vrees ik…., red.)  

Iedere dag open ik het Tourjournaal 
met gezonde spanning. (heel goed, 
heel goed…., red.) Niet omdat ik 
verwacht bovenaan te staan, maar 
omdat ik benieuwd ben welke 
renner vandaag uit mijn lijstje is 
gevallen, (Ganna, mocht je hem 
hebben…, red.) verdwaald in de 
Pyreneeën of onderweg een nieuwe 
hobby heeft gevonden. (kantklossen 
of stokpaardje rijden…., red.)  

Maar één ding weet ik zeker: als ik 
per ongeluk boven Peter eindig, dan 
mag hij dat heel lang aanhoren.(Nou 
Peter, maak je borst maar nat dan……, red.)  En mocht ik laatste worden,  zoals het ware Tourspel-
gezegde luidt: “Meedoen is belangrijker dan Roglic opstellen”. (Tis sund die Primoz….., red.) 

met vriendelijke groet, 

Patricia Adriaansen 

 

Als dat geen binnenkomer is….., maar Peter heeft ook wat geschreven, niet 

wetende van deze informatie neem ik aan: 



Lat ligt dit jaar hoger dan voorgaande jaren vanwege zoon en vrouw-lief. Ik laat ze voorlopig maar in de 
waan dat ze er verstand van hebben, maar ze zullen dagelijks in de onderste regionen te vinden zijn in 
jouw journaals. (Zo, Peter heeft gesproken………, maar we gaan het allemaal meemaken de komende 3 
weken…., red.) 

 

We gaan naar de laatste NEO in HTVWB. 

En dan keren we naar de roots van Felix: Wouw. Tijdens een fietstochtje en een 

voorstelling van de tribute-band van Tom Jones zei Peter van Huffel; ik doe mee, 

maar niet zomaar. We doen mee met 5 

Wouwse vrienden, tenminste dat was de 

bedoeling, maar vriend René Kerstens 

was te laat thuis en kon zodoende geen 

lijst inleveren.  

 

We gaan kijken wie het hoogste eindigt 

en diegene wordt door de andere 4, 

René incluis natuurlijk, een dagje vrij 

gehouden. We zien wel waar we 

uitkomen, maar Felix kijkt er nu al naar 

uit. Weet dus dat er een onderling 

strijdje in het spel zit, zeg maar ‘een 

koers in een koers’ tussen Jean-Pierre 

van Bergen, Eric Bastiaanse, Peter van Huffel, René Kerstens, die dus niet 

meedoet, en Felix zelf.  

 

Peter gaf aan, dat is goud, daarvoor doe ik alleen al 

mee. Beetje gekheid ophangen en zo. Daar is ie wel 

voor te vinden. En zo gaat het geschieden.  

Peter: heel veel succes!! Felix gunt jou vooral 3 hele 

leuke weken!! 

 



Dan hebben we de NEO’s gehad en kunnen we melden dat 4 deelnemers terug van 

weggeweest zijn:  

 

Corné Bolluijt,  

Marina Hoogerwerf,  

Tjerk Borremans en  

Niels Adriaansen.  

 

 

Welkom terug allemaal, leuk dat 

jullie er weer bij zijn!! 

 

Genoeg hierover, we gaan naar:         

 

 

 

De Etappe van vandaag 
Ja, wat een etappe al gelijk. Er gebeurde al gelijk heel veel in. Een eerste groep 

van 5 renners die wegrijden 

uit het peloton. 4 Fransen en 

1 Duitser, de Fransen langs de 

weg zijn wild enthousiast. 

Lang blijven de 5 echter niet 

weg.  

 

Dan enkele valpartijen 

waarvan Filippo Ganna en 

Stefan Bisegger de grote 

pechvogels zijn. Zij moeten 

allebei de strijd staken. 

 

Bij een sprintje op de top van een berg van 4e Cat. sprinten Benjamin Thomas en 

Matteo Vercher om het ene puntje voor de Bergtrui. Op de meet glijdt Thomas 

weg op de kasseitjes en 

beide renners gaan onderuit, 

eigenlijk gewoon een koddig 

gezicht, maar het ziet er 

wel knullig uit zeg. 

Thomas houdt er na de 

etappe wel de 1e Bergtrui 

aan over 

 

De koers gaat verder, en 

het is een nerveus gedoe. 

Iedereen is bang voor een 



waaier en wil vooraan zitten. Het is weer chaos ten top…… 

 

En wat er dan gebeurt, we konden er op wachten. Er ontstaan waaiers waarbij 

Visma | Lease a Bike, Alpecin Deceuninck en Uno-X Mobility het voortouw nemen in 

de voorste groep. Vingegaard zit erbij, Pogacar zit erbij, en van Alpecin en Uno-X 

elk 4 renners mét hun topsprinter; respectievelijk Philipsen en Waerenskjold. 

 

De eerste groep gaat als een dolle en klassementsrijders als Evenepoel, Roglic, 

Lipowitz en Rodriguez hebben de waaier gemist en moeten in de achtervolging. 

 

De eerste groep van 38 renners rijden als gekken zodat de rest er niet meer bij 

komt.  

In de straten van Lille neemt Alpecin het initiatief. Met de trein Rickaert, Van der 

Poel, Groves en afmaker Philipsen zorgt de laatste voor de kers op de taart. Hij 

wint met 2 fietslengtes voorsprong de sprint voor Girmay en Waerenskjold. 

 

Het eerste geel is voor Jasper Phlipsen. 

         

 

De Eerste 20 in de uitslag van vandaag  
 

 

 



 

 

De uitslag van vandaag in óns Tourspel 
Wat zal het een feest zijn in de Landeweel in Wouw. Jean-Pierre van Bergen gaat 

met de 1e Maillot Jaune aan de haal. Hij 

pakt gewoon 93 punten vandaag!! 

 

Toch 13 punten daarachter zien we pas de 

nummer 2, en dat is Huijbergenaar Jos 

Bogers. Ook netjes jos, en wat je 

voorspelt had, ik ga er nu voor!! 

 

De 3e plaats is voor de man die zijn 

vakantie aan het genieten is. Roger 

Groffen, Roger wil graag na de tourwinst 

in 2013 wel weer eens daar aan proeven. 

Zijn start is in ieder geval goed!! 

Maar….. Roger is niet alleen 3e, ook Mark 

Almekinders 

maakt ene goede 

start: Zowel 

Roger als Mark scoren 79 punten. 

 

Voor Jean-Pierre reserveren we € 2,00 als dagwinnaar. 

Jos krijgt straks € 1,50 en de mannen op plaats 3 delen 1 

euro, voor jullie wordt € 0,50 gereserveerd!! 

 

Gefeliciteerd allemaal mannen!! 

 



 

De Stand in het Algemeen Klassement na Etappe 1: 

 
Plaats Deelnemer Punten 

1 Jean Pierre van Bergen  93 
2 Jos Bogers 80 
3 Roger Groffen 79 
3 Mark Almekinders 79 
5 Wilfred Luijckx 78 
6 Jan van Dun 77 
7 Johan Mathijssen 68 
8 Arthur van de Goor 65 
9 Erik Roest 63 
9 Youri Cloots 63 
9 Jori van Zee 63 
9 Jeanne Kerstens 63 
9 Faye van Bergen  63 
9 Andre Maas 63 
9 Ruben Maas 63 
9 Max van Elzakker 63 
9 Daan Verresen 63 
9 Rinus van der Wal 63 

19 Samuel Hulleman 61 
19 Rinko van der Wijst 61 
19 Peter Adriaansen 61 
19 Robbert Klaassen 61 
19 Marc Nuijten 61 
19 Stan Hoogerwerf 61 
19 Sjaak van den Berg 61 
19 Arjan Buijsen 61 
19 Mark van Hoven 61 
19 Niels van Elzakker 61 
19 Ronald Withagen 61 
19 Martijn van den Berg 61 
19 Peter Palinckx 61 
19 Teun van Ginderen 61 
19 Marina Hoogerwerf 61 
19 Tjerk Borremans 61 
19 Remco Trouw 61 
19 Niels Adriaansen 61 
19 Jos Janssen 61 
19 Luc(ky) Pantani 61 
19 Henny van der Lee 61 
19 Youri van der Meulen 61 
19 Piet Vermeulen 61 
19 Robert Janssens 61 
19 Eric Goossens 61 
19 Jelle Rieske 61 
19 Jules Theuns 61 



19 Robert Reuvers 61 
19 Nick Hoogerwerf 61 
19 Erik van der Lee 61 
19 Anton van Schaik  61 
19 Stef Mol 61 
19 Stefan van der Sanden 61 
19 Coen Pijpers 61 
19 Don Pedro (Rieske) 61 
19 Esther Baerents 61 
19 Sander Kerstens 61 
19 Wielies on Tour 61 
57 Johan de Bruyn 58 
58 Ramon van Velzen 56 
58 Annette de Mooij 56 
58 Roger Withagen 56 
58 Jan Schuurbiers 56 
58 Jan Race 56 
58 Willy van As 56 
58 Welmer Boer 56 
58 Emiel van Elzakker 56 
58 Karlijn Stultiens 56 
58 John Verbraeken 56 
58 John Kerstens 56 
58 Peter van Aert 56 
58 Rien Brans 56 
58 Niek Iversen 56 
58 Richard van Stel 56 
58 Johan Elst 56 
58 Nico Hoogerwerf 56 
75 Kapper Jaap (van de Akker) 52 
76 Joey van Hooijdonk 50 

77 Peer van Watjes [ Boulevard 
] 48 

77 Kees van Ginneken 48 
77 Cees van Oers 48 
77 Perry Clarijs 48 
77 Alexander de Vos 48 
77 Ilse van Ginneken 48 
83 Marthje Lucas 45 
83 Claudia Goossens 45 
85 Lobke Slabbekoorn 44 
86 Paulien Klaassen 43 
86 Corne Bolluijt 43 
86 Jan Bus 43 
86 Eric Bastiaanse 43 
86 Mark Alberti 43 
86 Jasper Baltussen 43 
92 Richard Slabbekoorn 42 
92 De Bor 42 
92 Corne Lodiers 42 



92 Adrie van Overveld 42 
92 Harm Rieske 42 
97 Peter van Huffel 41 
97 Lutgard Koolen 41 
99 Ellen Roedelof 39 

100 Jacques Tempelaars 37 
100 Peter Kwaaitaal 37 
100 Wim Erkelens 37 
100 Maikel van der Poel 37 
100 Frank Linssen 37 
105 Patricia Adriaansen 26 
106 Tobie Hopmans 24 

 

 

De Prijzenpot 
We hebben met zijn allen een bedrag ingelegd van € 1,060.  

106 deelnemers, allemaal een tientje.  

 

Mocht je nog niet betaald hebben, dan 

alsnog het verzoek om het geld over te 

maken. 

 

De verdeling van de gelsprijzen 

 

DAGprijzen 
We hebben 21 etappes en de eerste 3 in de daguitslag ontvangen daarvoor een 

prijsje. 

De nummer 1 in de daguitslag ontvangt € 2,00  

De nummer 2 in de daguitslag ontvangt € 1,50 en  

De nummer 3 in de daguitslag ontvangt € 1,00 

 

Bij gelijk aantal punten wordt de dagprijs uiteraard verdeeld. 

 

 

Prijzen GROENE trui en BOLLETJES trui 
Voor de nummers 1 t/m 3 ligt aan het einde van de Tour een geldprijsje klaar als je 

in de etappes om de Groene trui en/of Bolletjestrui de meeste punten hebt 

behaald. 

 

Zowel voor de Groene Trui als de Bolletjes Trui: 

De winnaar verdient € 6,00 

De nummer 2 verdient € 4,00 

De nummer 3 verdient € 2,00 

 

 

 



 

Prijzen ALGEMEEN KLASSEMENT 
In de einduitslag, dus de punten na alle etappes + 3 x het eindklassement is er voor 

de eerste 25 deelnemers in de uitslag een geldprijs beschikbaar: 

 

 
    

Verder hebben we ook nog een aantal gesponsorde prijzen: 
Deze zijn mogelijk gemaakt door Stef Mol van Vermetten Accountants | 

Adviseurs; een wielertenue maat XL met een retro sporttas.  

 

2 giftcards van € 25,00 per stuk verkrijgbaar bij Primera, waarvan je de besteding 

zelf mag kiezen. 

Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door Arthur van de Goor van AGO-

advies. 

 

2 gratis knipbeurten bij Kapper Jaap in Bosstraat in Bergen op Zoom. Uiteraard 

is deze prijs geschonken door Jaap zelf; Jaap van de Akker 

 

1 tegoedbon voor een slagroomtaart van Bakker Wilbrink in Ossendrecht - 

Hoogeheide voor 8 à 10 personen. Deze prijs is geschonken door de jubilerende 

Vrienden van Bokki, die dit jaar 40 jaar bestaan. Bij deze de hartelijke 

felicitaties voor deze vriendengroep!! 

 

Uiteraard wil Felix 

namens de 

organisatie 

iedereen bedanken 

voor deze gulle 

geste. Felix weet 

zeker dat de 

prijswinnaars er blij 

mee zullen zijn. 

 

Hoe de prijzen exact kunnen worden verdiend maken we in een later Tourjournaal 

bekend.    

 

 

 



 

Tot slot gaan we dan naar  

De etappe van morgen 
 
Vandaag deden we Lille – Lille, wat wel als vlak betiteld kon worden. Vsandaag was aardig 

grillig, en morgen is het niet veel anders. Met 

name de finale kan grillig worden met 3 

bergjes in de laatste 30 kilometer. 

 

We stappen morgen op in Lauwin-Planque, 

iets ten zuiden van Lille. Daar worden de 

renners om iets na half één aan het vertrek 

verwacht voor een etappe richting het 

westen.  

 

Ruim 209 kilometer verder komen we aan in 

Boulogne-sur-Mer, het stadje aan het Nauw 

van Calais, waar je met helder weer de 

Engelse kust kunt zien liggen. 

 

Onderweg naar Boulogne sur Mer hebben 

we halverwege een bergje van 4e Cat., de 

Côte de Cavron Saint-Martin, stelt niet 

meer voor dan 1,1 kilometer klimmen tegen 

5,9%. Daarna is de weg glooiend, maar pas 

bij kilometer 179 hebben we de volgende 

pukkel. De Côte du Haute Pichot is van 3e 

Cat. (1,1 km – 9,4%).  

 

Daarna gaan we verder richting de kust 

waar we dan eerst nog de Côte de Saint-

Étienne-au-Mont tegenkomen, ook 3e Cat. 

(900 meter tegen 11%). Op 9 kilometer van 

de meet is het laatste obstakel, een bergje 

van 4e. Cat (Côte d’Outreau, 800 meter, 8,8%).  

 

De vraag zal zijn of de ‘muurtjes’ die op het laatst opdoemen door de sprinters makkelijk 

kunnen worden verorberd, of dat we rekening moeten houden met een Puncheur? De 

laatste 9 kilometer is dan naar Finishplaats Boulogne sur Mer waar we rond de klok van 

half 6 aan de meet verwacht worden. 

 
 
En daar laten we het dan bij voor vandaag. Morgen weer meer. 

 

À demain!! 
 

 


