
       

 

Marc Hirschi……, goed dat het geen Belg is…… 
 

Gisteren was de winnaar Marc Hirschi. Een ongelooflijk groot talent waarvan twee 

jaar geleden bij het WK wielrennen in Innsbruck al bleek dat deze jongen een 

fenomeen op de fiets is. 

 

In Nederland koesteren we Mathieu van der Poel, zijn daar aardig lyrisch over, maar 

in België hebben ze ene Wout van Aert.  

 

Echt een dijk van een coureur, Felix kan 

niet anders zeggen.  

Maar als je de commentatoren Marc 

Wuyts en José De Cauwer bij Sporza 

hoort op TV hoort over hun Wout……, amai 

sich, dan is het binnenkort……………  

Wout for President……… 

 

En dan vraagt Felix zich toch wel af hoe deze al aardig bejaarde mannen zouden 

reageren als Marc Hirschi ook nog eens een Belg zou zijn…… 

 

Maar dan één geluk, voor ons dan……  

 

Marc Hirschi is gewoon een Zwitser……. 

 

 

 

Over naar……… 

 

 

De etappe van vandaag: 
 

Wat een dijk van een etappe zeg!!! 

Alles erop en eraan.  

 

 

 
 



Al vroeg sprong een groepje weg, en daarna nog één en nog één. Uiteindelijk werd het 

een samensmelting van 17 renners die de leiding namen; dat waren:  

Alaphilippe, Edet, Soler, Kämna, Schachmann, Barguil, De la Cruz, Martinez, 

Sivakov, Madouas, Geschke, Powless, Sicard,  Cavagna, Daniël Martin, Rolland 

en Carthy. 

 

De hele dag was 

deze groep in de 

aanval.  

 

Het peloton 

achtervolgde, 

maar liet de groep 

partijen. In een 

afdaling ging 

Mollema onderuit 

en brak zijn pols. Hij moest jammerlijk de Tour verlaten…… 

 

In de kopgroep vindt Powless het 

welletjes en kiest de aanval. Hij neemt 

een aardige voorsprong. Vanuit de 

overgebleven renners is Schachmann de 

eerste die de achtervolging in zet. Hij 

rijdt uiteindelijk Powless uit het wiel. 

 

Kämna en Martinez zijn inmiddels ook 

uit de kopgroep weggesprongen. Powless 

wordt ook door hen bij gehaald. 

Kämna zit in een zetel want hij laat 

Martinez het werk doen om bij 

Schachmann te komen. 

Dat lukt en Martinez en Kämna laten Schachmann achter die nog wel een keertje 

terug kan komen, maar er daarna definitief af moet. 

 

In de laatste 2 loeisteile kilometers gaat 

het nog met 10 km per uur. Kämna doet 2 

pogingen om Martinez los te rijden, 

maar de Colombiaan geeft geen krimp. 

In de laatste 150 meter probeert Kämna 

het voro de 3e keer, maar dan is Martinez 

het beu. Hij gaat erop en erover. 

 

Martinez wint de etappe voor Kämna en 

Schachmann. 

 



De overgebleven kopgroep was helemaal uiteen gespat en de sterste 

klassementsrenners hadden een aantal opgepeuzeld onderweg naar de streep. 

 

 

Roglic en Pogacar, de Sloveense Armade, zijn de 

sterksten en winnen tijd op alle concurrenten.  

 

Roglic, blijft in het geel,  

Pogacar stijgt naar plaats 2 en  

op de 3e plaats staat nu Bernal. 

 

  

 

 

Ons peloton: 
 

Hèhè gelukkig, Peter Adriaansen heeft de tijd gehad om Felix te mailen. 

 

Uiteraard de mail weer onverkort en ongecensueerd even delen met het voltallige 

deelnemersveld.  

 
Hoi Felix, (Hadie Peter, red.) 

 
Ik zal positief beginnen en wil je complimenteren dat je alles weer tot in de puntjes geregeld hebt. (Dankjewel 

Peter, red.) We hebben een tijdjes zonder tourspel gezeten maar je hebt alles weer perfect op de rit zoals 
vanouds. Ik ga het natuurlijk niet over mijn persoonlijk presteren hebben (lijkt me ook beter Peter…., red.) in 
deze jaargang maar ik kan wel melden 
mijn huidige positie ietwat geflatteerd is. 
(Ach, Parijs is nog ver hè Peter…, red.)  
Normaliter zal ik in de resterende dagen 
alleen nog maar stijgen in het algemeen 
klassement. “Parijs is nog ver” (Oh, 

hahaha, je zegt het zelf al, red.) zullen we 
maar zeggen. Dat de tour nu gereden 
wordt in het najaar is feitelijk niet zo 
relevant.  
 
Ook jouw vakantie planning interesseert 
mij niet zo veel en wanneer jij je 
tuinwerkzaamheden verricht nog 
minder. (Écht niet? ooooh…, red.) Ik gun 
je alle plezier in je tuin (meen ik nog 
ook) en in Friesland maar mij zul je me 
daar normaliter niet zien. (Niet naar toe 

gaan dan Peter, maar kan het je toch 
aanraden  , red.)  
 
Wat me wel stoort en/of irriteerd (Felix kan hier nu wel schrijven dat irriteert met een ‘t’ moet zijn, maar da’s flauw; 

als Felix namelijk zijn Tourjournaals terug leest ziet ie ook dat het wemelt van de schrijffouten…., red.) is het tijdstip 
waarop jij tegenwoordig de tourjournaal naar alle fanatieke deelnemers toestuurt. (Lekker  toch?, red.)  Iedere 
avond druk jij ergens tussen 19.00u en 23.00u op enter. Als organisator is dit je goed recht natuurlijk 
(gelukkig maar, red.) maar persoonlijk vind ik dat helemaal niks en ik zal je ook uitleggen waarom. (Oké 
vertel…, red.) 

 



Ik ben van mening dat een tourjournaal in de vroege ochtend in 
eenieders mailbox zou moeten verschijnen. (dan zit ie er toch ook in…? 

Red.) Perry Clarijs en Peter Kwaaitaal zullen dit beamen (Felix kreeg 

andere berichten door, hahaha…., red.); hoe vroeger, hoe beter. (dat doet 
Felix dus…., weer niet goed ;-)…? red.) 

 
Je mag het best allemaal voorbereiden en klaarzetten in de avond 
ervoor maar zet effe de wekker, (ja, hoeist…?, red.)  je hebt immers 
vakantie 

toch, 
(da’s 

waar…,red.) en druk in de vroege ochtend even 
op “send”. In de avond zitten alle fanatieke 
deelnemers immers gekluisterd aan de TV. Als 
je zowel “De avondetappe” als “Vive le vėlo” 
wilt kijken, heb je sowieso geen tijd voor je e-
mails en jij wilt toch ook dat jouw journaals 
gelezen worden Felix? (Dat komt dan mooi uit, 

want dan kun je de mail met Hét Tourjournaal mooi 
op ongelezen laten staan,  red.)  

 
Daarnaast is het bewezen dat journaals of 
kranten die in de middag of avond binnen 
rollen, steeds vaker als ongelezen bij het oud 
papier belanden. De meeste avond-emails vallen sowieso onder “spam”.  Daarnaast heeft onderzoek 
uitgewezen dat ouderen, toch een significant percentage van het deelnemersveld, niet gediend zijn van een 
dergelijke verstoring van hun dagritme. (zo blijkt, maar het is maar 3 weken hé Peet…, red.)  
 
Of men jouw schitterende journaals daadwerkelijk voor dag en dauw leest is natuurlijk geen must maar ik wil 
wel wijzen of het feit dat het goed is om in de vroege ochtend een moment te creëren voor jezelf. (Dus lekker 
bewaren dat mailtje voor de volgende dag, dan ga je ook lekker  op 2 oren slapen met een gevoel van  ‘Aaah, morgen 
eerst  lekker  het Tourjournaal lezen; da’s lekker de dag beginnen’…., red.)   

 
Het lezen van jouw schitterende tourjournaals 
met een bakje koffie verandert je leven. (Da’s  

goed om te horen!!,  red.)  Bij een goede dag-
score krijg je een dubbele energie-boost; je 
produceert volop endorines (Felix zal niet 

reageren op  “endorines”…, red.) en dit maakt je 
een alerter, vrolijker en productiever mens. 
(nóg vrolijker…..?, red.) 
 
Jij blijft natuurlijk vrij om te doen en laten wat 
je wilt maar ik wilde dit toch even kwijt. (Maak 

van je hart geen moordkuil vent…, red.)  Weet wel 
dat ik, totdat de tour in Parijs is, heb ik 
voorgenomen om sowieso na de klok van 5 
geen e-mails meer te lezen. (That’s the spirit!!, 

red.)  
 
Wel hoop ik natuurlijk dat in 2021 alles weer normaal zal zijn.(Felix hoopt 

het ook Peter…, red.)  Geen COVID-19, de tour in juli, De Draai van de Kaai 
en de tourjournaals weer ergens tussen 5 en 6 in de ochtend in onze 
inbox. 
 
Groet, (en de groeten terug.., red.) 
 
Peter 

 

Nou, da’s wel genoeg uit ons peloton, over naar……… 

 

 

 



De uitslag in De Tour van vandaag:  

 

 

De uitslag van de 13e etappe in Hét Tourspel van West-Brabant: 

 
Door de aanwezigheid Martinez, Kämna, Soler en 

Daniël Martin in zijn keurkorps en voeg daarbij 

Roglic, Pogacar, Porte, Angel Lopez, Bernal en 

Adam Yates, dan ben je dagwinnaar; en dat is: 

Perry Clarijs. 95 punten voor Perry!! En ook gelijk 

3 euro…. 

Daar kun je mee thuis komen  Perry!! 

 

6 puntjes minder dan Perry zijn er voor Richard 

Slabbekoorn. Dus 89 punten voor Richard. Richard 

heeft de top 3 van vandaag in zijn ploeg, maar 

ontbeert dus Soler en Dan Martin, die Perry wel 

heeft….  

2 euro voor richard. 



 

Op plaats 3 vinden Ronald ‘den botte’ Withagen terug. Ronald scoort 87 punten en 

verdient zo 1 euro.  

 

 

 

In het Algemeen Klassement wordt het weer wat 

spannender.  

 

Ruben blijft wel aan de leiding,  

maar zowel de nummers 2, Marc Nuijten, als 3, Tjerk 

Borremans, scoorden beter dan Ruben vandaag.   

 

 

 

Nog even iets over Witte Trui…… 

Felix moet nog iets recht zetten over het Klassement van de 

Witte Trui. Had hij het al die tijd al over 11 deelnemers in het 

Klassement voor de Witte Trui.  Dat moeten er 13 zijn…… 

 

Felix is, en dat is bijna niet mogelijk, want hij is om en nabij de 

twee-meter-vier-en-zevetig lang……,  vergeten om Nick 

Hoogerwerf niet mee te nemen in het klassement.  

 

Ook Tjerk Borremans mag nog net deelnemen aan het 

jongerenklassement.  

Tjerk is dit jaar in maart 30 geworden, en zoals in de reglementen van Hét Tourspel 

voorschrijven  mag ook Tjerk meedingen naar het Wit. 

 

Mae Aculpa Nick en Tjerk. 

 

Speciaal voor jullie zet Felix vandaag 

het jongerenklassement in Hét 

Tourjournaal…. .  

 

Zeker voor Nick niet echt een 

opsteker, maar boven je broer staan is 

allicht al een prettig gevoel……   

 

 

 

 

 

 

 



De cijfers van etappe 13  

en de tussenstand in het Algemeen Klassement:  

 

  Naam 
Punten na 
Etappe 12 

Punten in 
Etappe 13 

Punten na 
Etappe 13 

1 Ruben Maas* 1230 39 1269 

2 Marc Nuijten 1209 51 1260 

3 Tjerk Borremans* 1201 48 1249 

4 Claudia Goossens 1180 46 1226 

5 Richard Slabbekoorn 1136 89 1225 

6 
Faye van Bergen* 1179 40 1219 

Robbert Klaassen 1187 32 1219 

8 Erik Roest 1157 58 1215 

9 John van der Poel 1162 51 1213 

10 Johan Mathijssen 1128 83 1211 

11 Gebroeders van Hoven 1149 53 1202 

12 
Annette de Mooij 1167 32 1199 

Max van Elzakker* 1174 25 1199 

14 André Maas 1157 31 1188 

15 
Frank Linssen 1124 51 1175 

Peter Hussaarts 1142 33 1175 

17 Jean-Pierre van Bergen 1134 35 1169 

18 Coen Pijpers 1106 58 1164 

19 Eric Goossens 1095 68 1163 

20 
Jos Janssen 1112 50 1162 

Martijn van den Berg 1131 31 1162 

22 Stefan van der Sanden 1121 39 1160 

23 Jacques Tempelaars 1093 60 1153 

24 John Kerstens 1101 51 1152 

25 Johan de Bruyn 1093 58 1151 

26 
Peter Palinckx 1083 67 1150 

Roger Groffen 1099 51 1150 

28 Ronald Withagen 1061 87 1148 

29 Marthje Lucas 1113 32 1145 

30 Nick Orlando 1084 53 1137 

31 Rob van Haperen* 1083 52 1135 

32 Sander Kerstens* 1087 45 1132 

33 
John Verbraeken 1082 49 1131 

Rien Brans 1098 33 1131 



35 Roger Withagen 1077 53 1130 

36 Mark Almekinders 1069 59 1128 

37 Lucien Klerkx 1077 51 1128 

38 Harm Rieske 1050 77 1127 

39 
Peter Adriaansen 1069 52 1121 

Mark Alberti 1082 39 1121 

41 Henny van der Lee 1064 53 1117 

42 Jules Theuns 1056 60 1116 

43 Sjoerd van Ginneken* 1047 67 1114 

44 
Liesbeth Clarijs  - Oomen 1027 77 1104 

Inge van Ginneken* 1080 24 1104 

46 Robert Reuvers 1041 58 1099 

47 
Nick Hoogerwerf* 1039 48 1087 

Teun van Ginderen 1056 31 1087 

49 Anton van Schaik 1053 33 1086 

50 Jan Schuurbiers 1030 53 1083 

51 Rinus van der Wal 1010 71 1081 

52 Welmer Boer 1019 60 1079 

53 Paulien Klaassen 1052 24 1076 

54 Tommie Withagen 1017 51 1068 

55 Robert Janssens 980 80 1060 

56 Eric Konings 997 58 1055 

57 
Ilse van Ginneken 992 59 1051 

Corné Bolluijt 1011 40 1051 

59 Sjaak van den Berg 999 51 1050 

60 Ellen Roedelof 999 50 1049 

61 
Jan Bus 990 58 1048 

Adrie van Overveld 1001 47 1048 

63 Alexander de Vos 983 62 1045 

64 Stef Mol 975 68 1043 

65 Erik van der Lee 994 46 1040 

66 Stan Hoogerwerf* 988 51 1039 

67 Wilfred Luijckx 978 46 1024 

68 
Cees van Oers 965 53 1018 

Casper Pruijn 971 47 1018 

70 
Willy van As 959 49 1008 

Piet Vermeulen 971 37 1008 

72 Kees van Tiggelen 953 53 1006 

73 Nico Hoogerwerf 950 54 1004 



74 Linda Prop 983 18 1001 

75 Jim van den Bogaert* 949 50 999 

76 Jack Suijkerbuijk 951 47 998 

77 
Maikel van der Poel 950 46 996 

Arjan Buijsen 961 35 996 

79 
Richard van Stel 953 42 995 

Erik-Jan de Bruijn 967 28 995 

81 Youri Cloots* 956 21 977 

82 Niels van Elzakker 937 37 974 

83 René van den Bogaert 910 52 962 

84 Kees van Ginneken 907 27 934 

85 Jan van Dun 902 24 926 

86 Jac Borremans 885 33 918 

87 Jeanne Kerstens 867 50 917 

88 Peter Kwaaitaal 853 61 914 

89 Michael de Raaff 846 55 901 

90 Corné Lodiers 813 78 891 

91 Linda Rieske* 788 80 868 

92 Peter Rieske 790 69 859 

93 Perry Clarijs 756 95 851 

94 Arthur van de Goor 744 65 809 

95 Wim Erkelens 604 26 630 

 

 
 

De etappe van morgen: Etappe 14:  
 

Morgen gaan we weer het weekend in en is de 

zaterdag-etappe die tussen Clermont- Ferrand en 

Lyon. Een stuk van 194 kilometer om te overbruggen. 

 

Ook hier weer wat bergwerk te verstouwen, maar 

niet zo gek als vandaag. 

 

Er zijn 5 colletjes onderweg; 3 van de 4e categorie, 

eentje van 3e en eentje van 2e categorie. 

 

3 cols zitten in het begin van de etappe, maar de laatste 2 cols (beide van 4e 

categorie) zitten in de laatste 10 kilometer voor de finish.  



Dat maakt de etappe een uitgelezen kans voor klassieker-specialisten. En die kunnen 

we wel een batterij opnoemen in het peloton. Wat te denken van Naesen, Van Aert, 

Bettiol, Van Avermaet, Lutsenko, Kragh Andersen, Stuyven, Mads Pedersen, 

Alaphilippe of Sagan……, om er maar 

een paar te noemen. 

 

Om tien voor half twee stappen de 

renners op in Clermont-Ferrand en rond 

zes uur worden de renners aan de 

finish aan de oevers van de Rhône in 

Lyon verwacht. 

  

 

À demain, of wellicht dimanche, Felix is morgenavond niet huis……, en da’s dan weer 

lekker voor Peter Adriaansen ;-)  


