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Vandaag de eerste Pyreneeën, maar eerst een uitleg van Felix
Ja beste Tourfanaten. Jullie kwamen er gisteren bekaaid vanaf met een paar regels Tourjournaal. Maar Felix had even andere prioriteiten. Het gebeurde in Tilburg.
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Garçonneke Levitan had het voor elkaar gekregen om voor zijn HAVO te zakken in 2012. Dus nam ie het besluit om in schooljaar 2012-2013 MBO te gaan volgen en daarnaast via het Staatsexamen zijn Duits en Nederlands op HAVO-niveau te halen.

In mei mocht ie het schriftelijk examen doen. Zowel na zijn Nederlands als Duits kwam ie thuis: “Nou, dat was wel lastig.” En met name Duits was ie gedecideerd: “was niet te maken”…………………………… Felix en Madame flink teleurgesteld natuurlijk. Gisteren en eergisteren moest ie nog mondeling doen.

Madame en Felix hadden zich al neergelegd dat het HAVO-diploma voor Garçonneke er niet in zou zitten.

En wat gebeurde gisteren om 15.20 uur: Sander kwam naar buiten met zijn diploma!!!!!!! Yoehoe!!!!
En of dat ff onverwachts was, nondeknetter niet te zuinig!!!

Sander heeft zo maar zijn HAVO-diploma nu op zak. GE – WEL – DIG!!!!! 

Dus ja, toen hadden we acuut een feestje te regelen. En dan schiet het schrijven van een tourjournaaltje erbij in, prioriteiten stellen zullen we maar zeggen.

En wat gebeurde gisteren in Frankrijk:
[image: image6.jpg]


De laatste kansen voor de sprinters voordat we de Pyreneeën opzoeken. Peter Sagan pakte het slim aan; hij liet zijn Cannondale-ploeg de koers zo hard maken dat de meeste sprinters niet mee aan de streep kwamen. En zo waar, dat lukte!!!! 
Sagan won, voor Degenkolb. Benatti en Kwiatkowski. Knap gedaan van Saganneke, lijkt Garconneke wel…….

En snel naar de etappe van vandaag

Wat een slagveld. Al vroeg gingen Johnny Hoogerland en friends op pad, maar nog voor het echte vuurwerk, waren die mannen eraan vor de moeite. Daarna liet Robert Gesink zich zien, maar toen hij zag dat het hem niet ging worden, zwaaide ie met zijn handje en liet de rest gaan. 

Toen begon het echte spetterwerk.  Allereerst ging Nairo Quintana op pad, hij leidde de dans op de eerste col van Hors Category in deze Tour.  In de afdaling kwamen de achtervolgers dichtbij, maar op [image: image7.jpg]


de laatste berg ging ie weer flink tekeer. En toen vonden de Sky-boys het genoeg en gingen eens even bepalen hoe de etappe zou verlopen. Peter Kennaugh reed voor Richie Porte en Froompie. Al snel nam Porte het over en toen Froompie vond dat het nog sneller kon ging ie zelf aan de haal en schudde alles en iedereen van zich af. Wat een    

                       Froompie pakt de winst vandaag                                        machtsvertoon; dag Valverde, dag 
        Contador, dag Rodriguez, dag
Schleck, dag iedereen, alleen Porte kon een klein beetje in de buurt blijven. Maar…………………… Mollema en Ten Dam reden super; 4e en 5e in deze etappe. Prima prestatie!!!!

En hoe staat het hier in West-Brabant met Hét Tourspel voor????
De etappe van gisteren leverde weer prijzen op voor de sprintersploegen.
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Deze keer was het de beurt aan Mark  Ketelaars, ja daar is ie weer. €  2,00 voor Mark erbij. De 2e plaats in het dagklassement van gisteren was voor Paulien Klaassen en derde werd Annette de Mooij, samen met Jan Bus. Dat is dis bijna een kopie van etappe 2.

De etappe van vandaag was andere koek. De sprintersploegen moeten even een toontje lager zingen. En je zult het niet geloven maar de eerste 2o renners waren vandaag over de streep of de telefoon rinkelde bij huize Levitan.
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 “Heej Felix, met Roger (Groffen red.)”. 
“Eej Felix, ik pak vandaag de dagprijs denk ik wel hoor. Ik heb nie zo’n klein bietje veul renners bij de jiste 20”. (Anders oordum nooit, en nou ineens wel). 
Maar aan het enthousiasme ligt het dan ook niet. 
Felix:  “Roger, heb jij Quintana”. 
Roger: “Ja natuurlijk, da’s mijn dark horse (donker paard voor degenen die geen Engels kennen)”. “Iedereen kent mij dit jaar ook als Roger ‘Quintana’ Groffen”.  
Felix: “Maar Roger, veel meer mensen hebben Quintana hoor”.                                                           

Roger: “Ja, ja, maar ik heb ook nog vele anderen             Roger aan de bar, zijn overwinning aan het vieren                                                                                                   
: Froome, Valverde, Contador, Mollema, Kreuziger, 
Nieve, Porte, Talansky. Ja, ook Vandenbroeck, maar die heeft toch ook iedereen, dus da’s niet zo erg”. “Oh ja Rolland, heb ik ook”. 

Felix: “Ja Roger, maar die zat niet bij de eerste 20”.

Roger: “Oh”.

Felix: “Roger, ik ga eerst eens tellen en dan laat ik je het in het Tourjournaal weten”.

Roger: “Oké Felix, hou ik jou niet langer op; oudoe!!”

Felix: “Oudoe Roger”
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Nou, wat een gesprek. Dus Felix tellen. En potver, die Roger belt niet voor niks. Hij heeft echt heel veel punten. Hij heeft er 143, en………………. Daar wint ie ook nog eens de dagprijs mee!!! Nou Roger, goed gedaan hoor!! Proficiat met je €  2,00. Op de tweede plaats met net één puntje minder dan Roger. De man die al net zo lang meespeelt als Felix in Hét tourspel: mijn bloedeigen broer: Jos Kerstens. € 1,50 voor onze Jos. En op de derde plaats. Hahahaha, die zal daar blij mee zijn. Zundert heeft een kenner van de koers: Johan Matthijssen met 132 punten. Wel jammer voor Johan, want hij moet hem delen met zijn allerfijnste collega………………………………… het alter ego van Felix: John Kerstens. Da’s toch snel 2 kwartjes de man…………
Kijk Zunderts trots; niet johan Mathijssen 

  maar het bloemencorso. Sorry Johan!!

Over naar:

Het algemeen klassement:

Maar daar wachten we nog even mee.

Even kijken wie we de laatste dagen ‘op de mail’ hadden.

Allereerst Coen ‘Jacques Goddet’ Pijpers. 

Bon soir Felix,

Zittuh om un praotje verlegen of wè......?
Kmag nog 1 dagje werken en heb dan 4 weken fekaasie! (jot, lekker jong. (weljot, wrijf het er maar in.) 
Ga met ons Joyce per touringcar op excursiereis naar Italië.
Niet de 8e maar d'n 13e.
Wordt dus 'n hele klus om de laatste (spannendste) week van Het Spektakel nog 'n bietje te volgen..... (hoop het voor je, anders heb je dikke pech)

Kijk elke avond naar de avondetappe van Mart S., maar het commentaar bij de samenvatting van de rit van die dag moet ie nie mir doeoeoeoen!!!!! Vent maakt nog meer fouten dan Maarten D., Herbert D. en dieje Fransoos Jean-René G. bij elkaar...... (ja, ga jij het hem maar vertellen)
Irriteer me er mateloos aan; ben in staat om de NOS te mailen dat dit zo niet langer meer kan. (redactie@nos.nl)
En dat ik onderhand us prijs mot hebbuh meej dieje rebus; elke dag nog goed geraajuh......
Zo, weer genoeg geklaagd en gezeurd.... (da’s waar!!!)
Groetuuuhhhh!!!                                                                                                                                           Sjaok Goddèh
En ook Eric Goossens reageerde:

Beste Felix,
Allereerst gefeliciteerd met jullie Sander. (ja bedankt Eric) Zijn vertrouwen in een goeie afloop was geloof ik ongeveer net zo groot als dat van menig 'kenner' in een goed klassement van onze Gees. Niettemin knap gedaan en wie weet gaat onze Gees dat ook nog wel doen (??????). (Mwaaaah, na vandaag denk ik niet)
Verder zelf niet ontevreden over mijn eerste week, een aantal uitvallers maar daar hebben er meer last van. Na dit weekend zal er meer duidelijkheid zijn, alhoewel de Pyreneeën niet beslissend zullen zijn. 
Na de tijdrit van komende dinsdag hoop ik zelf me wat meer met het podium te kunnen bezighouden bij het mooiste tourspel van westbrabant e.o.. (ha, da’s prettig om te horen!!)

groeten Eric   

En de reactie vna Richard ‘007’ van Stel kon uiteraard niet uitblijven na de woorden van Wesley ‘Schredder’ van Aelst. Wel goed lezen, want die Ries is een echte schrijver.     
Undercover.

Met grote verbazing heb ik kennisgenomen van een persoonlijke vendetta die Wesley Van Aelst schijnt te moeten voeren met enerzijds De Botte en anderzijds zijn voormalig partner in crime Bruce Willis. Door het openlijk ter discussie stellen van diens deelname, als hoeder van de Nederlandse wetgever, aan vermeende illegale kansspelen (uh, hoezo kansspel, dit is geen kansspel 007, dit is pure kennis!!) vestigt Schredder indirect de aandacht op zijn eigen imposante voorkomen. 

Wat blijft er over van Van Aelst's eigen integriteit? Als runner-up binnen het Rabo-bankwezen en beoogd voorzitter van de GP A3 van der Poel kan hij zich geen misstappen veroorloven. Na het dopingschandaal dat de bank onlangs parten speelde denk ik niet dat men aldaar zit te wachten op iemand die mogelijk aan de haal gaat met tourspelgelden van ondefinieerbare de herkomst. Advies in deze luidt een terugtrekking nog voor de Pyreneen opduiken! Of het zou helpen is vooralsnog even, wellicht tegen beter weten in, afwachten...immers zoals een vos verliest een Van Aelst (da’s ook weer waar) blijkbaar wel zijn haren doch niet zijn streken!

Vele jaren terug was ondergetekende persoonlijk getuige van het feit dat De Schredder 50 euro meende te moeten investeren in een zogenaamd balletje-balletje spel op de Ramblas te Barcelona...om na pakweg 3 seconden verbouwereerd te moeten constateren dat het rendement der investering slechts 0,0% betrof! (duur grapje)
En wat Bruce Willis betreft....ooit van infiltratie gehoord?!

Gr. 007
         De Ramblas in Barcelona, zo 50 piek armer……………..

En tot zover maar weer, we gaan nu dus echt naar het algemeen klassement.

Nu dus wel over naar het A.K.

Den Slabbekoorn gaat lekker. Hij heeft het geel weer lekker om de schouders. Nadat ie gisteren le maillot jaune overnam van Dick Rombout, rijdt ie nu weer met het neusje in de wind en borst vooruit.

Want niet alleen gisteren stond ie aan de leiding, vandaag staat ie dat nog steeds……………………….

Als enige de 600-puntenbarrière al doorbroken en nu goed voor 605 punten.

Nick Magic Orlando gaat ook lekker. Flink veel punten vandaag en daarom gestegen naar plekkie 2; wel 18 punten minder dan Richard, maar dat is maar één keer een derde plaats en dan zittie er al bij.

Op 3 staat Gtreg van den Bogaert. Maar Greg had vandaag een lastig ritje. Hopelijk is dat eenmalig in de bergen, anders houd je het niet vol in de top van het klassement.

Roger Groffen maakt een klappertje natuurlijk. Van 38 naar 17. Mark Ketelaars krijgt een tikkie; van 5 naar 16. Het kan snel gaan zien jullie wel.

Dus tot slot over naar:
Morgen:
Morgen op de 2e zondag in de Tour gaan we flink de bergen over.


Veel bergen:

De Portet d ‘Aspet; 2e categorie en dan ook nog 4 van 1e categorie: 
Col de Menté, 
de Peyresourde, 
de Val Louron-Azet en 
de Hourquette d ‘Ancizan. 

Die laatste berg ligt nog ruim door de finishstreep; kilometertje of 30. M<aar dan zal het al wel een slagveld zijn.

De finish zal tussen half vijf en vijf uur zijn.

Geniet ervan!!
Felix







