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Dat was het dan in Utrecht; we moeten door!!
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Gisteren nam het Tourpeloton afscheid van Utrecht. 
Na een picobello georgansieerd eerste weekend werd om half twee de meute weggeschoten. Eerst werd door het Utrechter nonnenkoor de Marsailleise en het Wilhelmus nog ff gezongen gezongen. 
Persoonlijk niet zo Felix’ ding dat het op die manier gebeurt, maar à la, gewoon ondergaan maar hè…………………  en toen waren ze weg.
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Bye Bye Utrecht. 
Zélande: we kommen eraon.

Lovende woorden natuurlijk van tourbaas Prudhomme voor Burgervader van Zanen van dat ge-bladibladi bla  en toen keerde de rust weer terug.

En ondertussen in West-Brabant waren de reacties niet van de lucht.
12.30 uur mail van Jan Schuurbiers: 

Bonjour Felix, 

Zwaar aan de drank gezeten na de proloog???  (uhh, wa bedoelt de Jan nou wir??  red.)

Volgens mij ben je vriend Erik Roest vergeten op te nemen in de eerste uitslag. (lees tie nie alles?  red.)  Kan me niet voorstellen dat hij géén punten heeft. Erik is een klasbak eerste klas, dus hij zal vast wel weer een mooi rijtje met namen ingeleverd hebben. En uiteraard ben ik benieuwd hoeveel punten hij heeft!! Haha. (LEEZUH Jan!!! red.)

Je gaat dat vast wel weer rechttrekken. (kijk, en daar heeft Jan dan weer gelijk in. red.)

A bientot, Jan
Tja, wa mottur meej? Felix baalde al als een stekker dat ie Erik Roest zijn lijstje vergeten was. Jan, niet te flauw vraagt ff aan Felix hoe het er mee zit en Felix was al lang als een TGV bezig geweest om alles te corrigeren en rectificeren. Om 10.37 uur was alles al opgelost en gepost.

Felix reageerde nog naar Jan dat alles toch al was opgelost…………………………??
Jan pakte het sportief op:

Hallo Felix, 
 

Klopt helemaal!!! Zag het ook later pas. Ik had eerst uw mail gelezen en later pas uw tourjournaal, vandaar. Morgen maar andersom doen. (leert snel hè, die Jan red.)

Ik was gewoon benieuwd hoe vriend Erik gescoord had, haha. 
Maar we zijn vanaf het begin tot eind scherp hè!!! (heel goed Jan, heel goed. red.)

 

A Bientot
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Ook reactie van Joss ‘the Boss’ Bogers. Felix was benieuwd van wie Jos het tourvirus had overgenomen. 
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Joss was er duidelijk in dat degenen van wie het gehad had niet veel verstand van voetballen heeft. Maar dat was Felix’ vraag natuurlijk niet, hoewel ie wel gelijk heeft trouwens, maar dat is Felix’ bescheiden menning. 
Peter ‘Feyenoordpikkie’ Kwaaitaal had hem aangestoken. Klassuh Peter, goede reclame gemaakt voor Hét Tourspel. Ben trots op je!!

 
Jos









         Peter



En tja, toen barstte het geweld tussen de Banken los, nadat Felix wat losjes over de Banken had geschreven:

Roger Groffen: 

@ Felix, Welkom bij de mooiste bank van Nederland! Bij vragen staan wij u graag te woord. (oh, oh, da’s klantvriendelijk. red.)
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@ Erik (van der Lee), Ik ben benieuwd of dat jij überhaupt gaat meedINGen naar de prijzen dit jaar? Maar als je lijstje nou net zo groot is als je mond, dan zou je toch denken dat het goed moet komen. 

Gr. Roger van de ING (en ja, dat rijmt! :-) )

Dat vroeg om reactie. En Erik, niet te flauw, was kort maar duidelijk: 
Grote mond? Kijk je in de spiegel? ;-) hahaha

Zo da’s ook weer opgelost en vooral niet in blijven hangen!!. 
Volgende keer op de tennis samen een Juupke pakken en we kunnen weer verder!! Gezonde concurrentie zullen we maar zeggen. En die mannen, ze staan ergens voor tenminste!!
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En Felix moet nog wat rectificeren. 

Het blijkt dat al te lang uit Wouw weg is. Hij was echt in de overtuiging dat André Maas op 18 juli jarig is, maar André haalde Felix snel uit de droom. André is niet op de 18e maar de 14e jarig. Op quatorze juillet dus………………………… En dan wordt er al een ‘zomaar weggeef’-prijs weg gegeven……………………
Goeie raad is duur, maar wat moet Felix nu met die overgebleven €  2,00.  Als iemand een idee heeft; die mag het zeggen…………………..!!
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Roger Withagen had het Tourjournaal ook goed gelezen over de ‘zomaar weggeef’-prijzen: Vergeet je de belangrijkste verjaardag tijdens deze tour niet?. Misschien is er wel een sponsor die € 50,- zet op de 50e plaats op de Champs Elysees……………..

Je hebt gelijk Roger voor wat betreft de belangrijkste verjaardag tijdens de Tour, althans, dat vindt Felix zelf,  maar da’s wel erg gortig hè Roger voor een ‘zomaar weggeef’ prijs. 
Er is wel iets in de maak met een anonieme sponsor op dit vlak. Felix houdt jullie nog ff in spanning.
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Tot slot van de dag een reactie van Welmer Boer over de ‘Clash van Hoornaar’ (Boer tegen Roest):

Welmer, fanatiek speler van kersverse topklasser Stedoco, van het 4e dan hè…… Het gaat hier niet goed in  Hoornaar, Erik roest ziet het eigenlijk al niet meer zitten hahaha 

Erik zal het wel niet meer gelezen hebben, maar dit vraagt om reactie, toch Erik…………?? Leuk hè, een vriend vragen om mee te doen en dan dit………………

En dat was het wel wat er over de mail ging. Geen slecht begin
Onderweg naar Zélande
De boys vertrokken in de stralende zon in Utrecht en gingen onderweg. Intussen waren er beelden op TV hoe het er aan toe ging op Neeltje Jans. 
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Nondeknetter wat was Felix blij dat hij niet met zijn vrienden Marc van Loon en Corné Bolluijt was afgereisd naar de Zuid-Hollandse eilanden.  En Marc was nog veel blijer. “De beste beslissing ever’ was Marc duidelijk.

Goed het peloton was lekker onderweg en het weer werd slechter en slechter. 

Wat een sprintetappe zou moeten worden, veranderde totaal. Een kopgroep  met Contador en Froome wist te ontsnappen van de andere topfavorieten Quintana en Nibali. Er werd gereden als gekken. 
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Tinkoff had het spel op de wagen en Etixx niet te beroerd draaide mee want die zagen The Cav al winnen. Maar ook Lotto-Soudal had Greipel mee en BMC Oss en van Avermaet……….

Het ging bere-hard. Tegen 47,6 kilometer per uur vlogen de renners door Gouda, Rotterdam en over de Zeeuwse eilanden. Een geweldige etappe waarin de achtervolgers het gat niet dicht kregen en straks weer anderhalve minuut ergens goed moeten maken.

Echte koers in Nederland: HEER – LIJK!!!
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Het werd sprinten met enkele topfavorieten voor de dagzege: Greipel, Cavendish en Sagan. Maar ook Oss, van Avermaet en ook Spartacus Cancellara kan rap aankomen.

Cavendish kwam al vroeg op kop omdat Renshaw niet genoeg vaart maakte. Het werd een lange sprint, maar The Cav kwam te kort. Greipel niet, hij won, net voor Sagan en Cancellara. Cavendish 4. 
De gele trui gaat naar Cancellara, Groen voor Greipel en Wit voor Dumoulin.
Van de Nederlanders weinig spoor………………….

Gesink en Mollema 1.28 aan de broek. Kelderman, Kruijswijk en Ten Dam 5.04…………………………….

Maar ook andere toppers kregen flinke tikken: Rui Costa, Nibali, Quintana, Valverde, Pinot, Bardet, Peraud, Porte, König, Talansky, Fuglsang allemaal 1.28 minuut.

Roche en Wellens 4.29 en nog erger Rolland, Majka en Hesjedal 5.04………………………………..

En dat allemaal zo maar in een sprintetappe.
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Gauw over naar Hét Tourspel van West-Brabant.

Door de enerverende etappe van gisteren werden de punten weer verdeeld. 

En wie deed daar een hele goede zaak: Jeanne ‘mooie achternaam’ Kerstens. Zaterdag al goed voor een top tien plaats. Gisteren 1e met 152 punten. Mooi resultaat Jeanne. 
Een tweede plaats gisteren voor, jawel: Coen Pijpers. Eindelijk Coen, dit begint er op te lijken. Enkele jaren in de luwte en nu meedoen voor het             Jeanne aan het ontbijt

echie. Coen scoorde 146 punten en op plek 3: Wesley Verbraak. 
Na zaterdag ook gisteren in de prijzen, maar Wesley vreest voor: hardlopers zijn doodlopers. Zal toch wel meevallen Wes????
Jullie pakken respectievelijk: € 2,50, € 1,50 en € 1,00

Een slechte dag gisteren voor Robert Reuvers. De nummer 2 van vorig jaar scoorde slechts 66 puntjes. Maar voor robert maakt dat niks uit, die ziet zich wel nog een aantal plaatsen gaan klimmen, toch Robert??

Caatje van Loon wist zich kranig te weren want zij blijft in het geel. Coen Pijpers rukt op als runner-up.
De stand tot en met etappe 2:

	 
	naam
	Et. 1
	Et. 2
	Tot.

	1
	Erica van Loon
	120
	118
	238

	2
	Coen Pijpers
	77
	146
	223

	3
	Jeanne Kerstens
	67
	152
	219

	4
	Wesley Verbraak
	79
	137
	216

	5
	Samantha de Klerk
	70
	134
	204

	6
	Anton van Schaik
	67
	136
	203

	7
	Gerda van Beek
	67
	133
	200

	8
	Johan Mathijssen
	71
	128
	199

	9
	Ruben Maas
	67
	131
	198

	10
	Willy van As
	66
	127
	193

	11
	Kees van Tiggelen
	75
	113
	188

	 
	Robbert Klaassen
	70
	118
	188

	13
	Willy Poldermans
	65
	120
	185

	14
	Peter Kwaaitaal
	71
	113
	184

	15
	Rinus Konings
	57
	126
	183

	16
	Ramon Suijkerbuijk
	68
	112
	180

	17
	Jan Bus
	60
	118
	178

	18
	Oewy & Imiet Champion 
	49
	128
	177

	19
	John Verbraken
	60
	114
	174

	20
	Paulien Klaassen
	53
	120
	173

	21
	Welmer Boer
	47
	125
	172

	22
	Kees van Ginneken
	61
	107
	168

	 
	Corné Bolluijt
	53
	115
	168

	24
	Jan van Dun
	54
	113
	167

	25
	Diana de Vos
	56
	108
	164

	26
	Alexander de Vos
	42
	119
	161

	27
	Niels Adriaansen
	42
	116
	158

	28
	Mark van Hoven
	28
	128
	156

	29
	André Maas
	35
	119
	154

	30
	Perry Clarijs
	52
	101
	153

	31
	Johan de Bruyn
	23
	127
	150

	32
	Piet Vermeulen
	42
	107
	149

	33
	Roger Groffen
	35
	112
	147

	34
	Roger Withagen
	30
	116
	146

	 
	Maikel van der Poel
	42
	104
	146

	36
	Casper Pruijn
	24
	121
	145

	 
	Dalilah van Nek
	49
	96
	145

	38
	Nico Hoogerwerf
	42
	101
	143

	 
	André de Vos
	32
	111
	143

	40
	Richard Slabbekoorn
	40
	101
	141

	41
	Erik van der Lee
	29
	110
	139

	 
	Peter de Wilde
	29
	110
	139

	43
	Coen 'Wicker' Michielsen
	29
	109
	138

	 
	Peter Adriaansen
	35
	103
	138

	 
	Marcel van Beek
	38
	100
	138

	46
	Adrie van Overveld
	26
	110
	136

	 
	Jos Bogers
	30
	106
	136

	48
	Luciën Klerkx
	23
	112
	135

	 
	Erik Roest
	31
	104
	135

	50
	Arthur van de Goor
	55
	76
	131

	 
	Wilfred Luijckx
	30
	101
	131

	52
	Frank Linssen
	25
	103
	128

	53
	Nico van de Klundert
	6
	120
	126

	54
	Hanno van Hoven
	29
	95
	124

	 
	Jan Schuurbiers
	29
	95
	124

	 
	Stan Hoogerwerf
	29
	95
	124

	 
	Peter Palinckx
	25
	99
	124

	 
	Nick Orlando
	29
	95
	124

	 
	Mark Almekinders
	29
	95
	124

	60
	René van den Bogaert
	27
	95
	122

	 
	Jac 'de Bor' Borremans
	25
	97
	122

	62
	John Kerstens
	10
	110
	120

	63
	Robert Janssens
	22
	97
	119

	64
	Jos Kerstens
	22
	95
	117

	 
	Eric Goossens
	22
	95
	117

	 
	Jelle Goossens
	21
	96
	117

	67
	Jim van den Bogaert
	13
	103
	116

	68
	Cees van Oers
	16
	99
	115

	 
	Tommie Withagen
	22
	93
	115

	70
	Bert van Zessen
	28
	85
	113

	 
	Jules Theuns
	25
	88
	113

	 
	Annette de Mooij
	22
	91
	113

	73
	Dick Rombout
	17
	95
	112

	 
	Claudia Goossens
	13
	99
	112

	 
	Henny van der Lee
	13
	99
	112

	 
	Linda Prop
	13
	99
	112

	77
	Michael de Raaff
	21
	90
	111

	78
	Sjoerd van Ginneken
	16
	94
	110

	79
	Ricardo van de Klundert
	6
	103
	109

	80
	Ton Rijsdijk
	13
	94
	107

	 
	Marc van Loon
	13
	94
	107

	82
	Sander Kerstens
	18
	88
	106

	 
	Ronald 'Withege' d'n Botte
	23
	83
	106

	84
	Corné Lodiers
	26
	76
	102

	85
	Eric Konings
	6
	94
	100

	 
	Karlijn Stultiens
	22
	78
	100

	87
	Ellen Roedelof
	15
	78
	93

	88
	Robert Reuvers
	23
	66
	89

	89
	Martine vd Nieuwenhuijzen
	19
	69
	88



De etappe van vandaag.
Vandaag verplaatsen we ons van Neeltje Jans naar Antwerpen met de auto. Oh, het doet nog pijn bij Felix als ie eraan moet denken. 
Godzonondeknetter Prudhommeke. ‘Ik heb je normaal hoog zitten, maar nu ben je toch echt ff een Prutzhommeke!!’ Je vergeet ons totaal, loemperd!!!

Goed, niet bij stil staan.

We vertrekken vanmiddag om 13.40 uur vanaf de Grote Markt in Antwerpen, doen eerst een stukje van de Scheldeprijs om vanaf kilomter 100 de finale van de Waalse Pijl in te gaan. Dan krijgen we 3 bergjes van 4e categorie. De finish is de finish van de waalse Pijl: aankomen op de Mur de Huy: 1.300 meter steil omhoog tegen 9,6%

Iets voro de echte krachtpatsers.

We finishen tussen 17.05 en 17.25 uur.

En dan nog even dit……

Direct over een paar uur gaat Felix naar Bravis. De streekgenoten weten wel wat het is. de niet streekgenoten: het regionale ziekenhuis.
Felix wordt vandaag aan de meniscus geholpen. Dagopname, dus vanavond weer thuis. Hopelijk heeft ie niet teveel malheur, want dan kan ie gewoon verder verder aan de Tourjournaaltjes.

Sowieso is ie een paar daagejs thuis, dus dan lukt het zeker!! 
Wel rot rond deze tijd…………………………………. Valt mee hoor (. 
Het is ff niet anders.

Veel plezier allemaal et 
À bientot,
Felix







