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Bonsoir Paris, ici Le Tour de France!!!
Beste tourliefhebbers,

Felix wilde gisteren het laatste Tournieuws produceren, maar door de hitte kwam er dat helaas niet meer van. 
Jammer genoeg was het vandaag niet veel frisser, sterker nog, we stevenen af op een ware hittegolf. Toch wilde Felix jullie niet langer in spanning houden en jullie meenemen in de laatste momenten van de Tour de France 2013, met alle toeters en bellen daarbij.
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Eerst over de etappe van gisteren; het werd een waar avondcriterium. 
Na zessen stapten de renners op de fiets en na een aanloop van 65 kilometer werd het rondjes rijden op de Champs Elysees. Bijzonder sneu voor Lieuwe Westra die zo ziek als een hond was en het niet voor elkaar kreeg om het moordende tempo (een slordige 70 kilometer per uur) te blijven volgen. Hij haalde wel Parijs, maar niet de finishstreep. 39 kilometer voor de streep kneep ie in de remmen. Da‘s lang geleden dat dat eerder gebeurde.
Verschillende renners probeerden het om uit de greep van het peloton te blijven, maar dat valt niet mee op de lange Champs Elysees.

En uiteindelijk werd het weer een massasprint en de topsprinters konden zich klaar maken.

Het werd een koningssprint met in de hoofdrol de heren Cavendish, Kittel, Greipel en Sagan.
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Kittel was beresterk, maar zo voelde Cavendish zich ook. Hij wilde graag voor de 5e keer in successie als eerste zijn wiel over de streep op de Champs Elysees drukken. Hij maakte zoveel snelheid dat hij mer zijn volledige fiets geheel van de grond afkwam (zie de foto). Maar toch waren er 2 sneller dan hij.

Greipeltje dacht wel te kunnen winnen, maar ook dat viel ff tegen, hij moest namelijk zijn meerdere erkennen in Marcel Kittel. Die pakte daarmee zijn 4e dagzege en eindigde zoals ie begonnen is; met winnen!!!
En zo komt er ook aan de 100e editie van La Grande Boucle een einde.
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Het wielrennen, dat afgelopen jaar leek dood te gaan door alle dopingperikelen, is door deze prachtige editie weer op weten te bloeien, en zeker ook door de vertoning van de Nederlanders leeft het wielrennen weer volop.

En wat we al een paar weken geleden aan zagen komen, Christopher Froome was met voorsprong de beste renner van allemaal. Hij wint dan ook geheel terecht de 100e Tour de France. En verder staan ook Nairo Quintana en Joaquim Rodriguiz op het podium als de nummer 2 en 3.
Over naar Hét Tourspel van West-Brabant!!!
Deze laatste etappe was sprinttime en de erkende sprintploegen stonden te dringen om nog een paar eurootjes weg te graaien.

Nico van de Klundert liet van zich horen door in Parijs nog even keurig de dagzege te pakken en 2 euro te verdienen. Nico scoorde 129 punten, waarbij met name Roberto Ferrari en Samuel Dumoulin voor Nico het verschil maakten.

Op de tweede plaats was het Jules Theuns die nog even € 1,50 op kwam halen. Jules had 120 punten. Derde, en ‘alles schet ok op d’n groote n’oop’, was de man die een geweldige derde tourweek beleefde; Roger ‘Quintana’ Groffen. Roger had 114 punten en hij krijgt nog eens een euro op zijn bankrekening bijgeschreven.

De eindstand in het Groene Trui Klassement:
Dat brengt ons gelijk bij het Groene Trui klassement. 
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De trui die we nog niet uit konden reiken omdat we nog in afwachting waren van de laatste sprint in Parijs.

Arthur van de Goor had niks met sprinters, want daar verloor Arthur zijn Tour. Niet meer dan 386 puntjes vielen Arthur ten deel, en daarmee was ie 81e in het eindklassement voor de groene trui.

Voor de eerste 5 lagen er weer geldprijzen te wachten.

Op de 5e plaats met 792 was er weer prijs voor Jules Theuns, deze keer 1 euro.

De nummers 1 tot en met 4 behaalden allen meer dan 800 punten. 
De 4e plaats was dan voor Nick Magic Orlando, het was wat stilletjes geworden rond Nick, maar hier is ie dan weer: 803 punten en dus 2 euro.

We gaan een plaatsje naar boven naar de 3e stek. Met 1 puntje meer dan Nick en dus 804 punten, ook een man waar we al even niets meer van hoorden: Richard Slabbekoorn. Richard mag zich ook weer €  3,00 rijker rekenen.

En dan blijven er 2 over. De tweede plaats is dan voor Dick Rombout met 812 punten. Voor Dick levert dat 6 euro op; en dat kan ie goed gebruiken om het lek in zijn badkamer gerepareerd te krijgen. Hij zal het er waarschijnlijk niet mee redden.

En dé winnaaar van de groene trui 2013 is de youngster onder ons. Niemand minder dan GREG VAN DEN BOGAERT met 821 punten sleept de Groene trui en dus ook €  10,00 binnen. 

Het algemeen klassement:

We hadden meerdere gele truidragers, zeker in het begin, maar Richard Slabbekoorn nam het al snel over voor 2 weken. En toen moest Richard er ook aan geloven.
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De minste punten waren dit jaar voor Ellen Roedelof. Ellen pakte in de laatste week de rode lantaarn en gaf die niet meer af. Ellen werd 81e met 1146 punten en baalde als een stekker. Ellen was heel duidelijk in haar commentaar wat ze gisteren aan Felix schreef:
Bonsoir monsieur Felix,

Wat een kut tour zeg... (nou, nou, wat een praat zeg, red.) Leste plek, dat zal vandaag ook niet veel beter geworden zijn. (dat geeft niks Ellen, kan volgend jaar alleen maar beter dan, red.) 
En dat ik een leek ben is nu wel gebleken.. Gelukkig heb ik andere kwaliteiten.. Maar daar gaan we t nu ff niet over hebben.. (Oooooh, je maakt Felix nieuwsgierig, red.) 
Is er ook een prijs voor de leste??? (Tuurlijk, red.)  Want ja, het is maar net hoe je t leest ge.. Zou je de boel omdraaien, was ik gewoon de beste geweest haha.. 

Hoe vond het vuurwerk?? Was echt de moeite waard he.. (em ik nie mir gezien, vuttuh waarum om TeejVeej te kijkuh red.) 
Beetje overtrokken, maar dat zal wel komen omdat we nuchtere Hollanders zijn.. Egghead Hollander, ik zal alleen voor mezelf spreken hihi

Nou je laatste week pezen voor de baas en dan.. Spanje!!!!! (yep, nog een paar dagen, lekkuhr wor, red.)

Veul leut

En bedankt weer voor een mooi modern tourke.. Met website en al

Ellebelle 

Ook van Johan ‘Zundert forever’  Mathijssen kreeg Felix nog een laatste reactie:

Hoi Felix,

Mijn doping was uitgewerkt, dus kon ik niet meer aanhaken in de laatste bergetappe. Neemt niet weg dat ik  geweldig genoten heb van de Tour in de eerste plaats. Het was een spannende en, voor Nederland, een geslaagde Tour!

Het tourspel zat goed in elkaar, en dat zeg ik niet omdat ik nu een klein kapitaal heb verdiend! Felix bedankt voor de energie die je er in hebt gestopt. Het was geweldig. Ik sluit een volgende keer weer graag aan!

Sportieve groet uit het mooie Zundert, 

Johan

En zo gaan we naar de bovenste plekken toe.

Iedereen kan op de site terugvinden waar hij of zij geëindigd is. 
En we gaan hier van 10 naar 1: 

Op de 10e plaats:

Deze geboren en getogen Wouwse laat zich altijd een beetje bijstaan door de kennis van haar man, en dat leidde dit jaar nog net binnen de top 10: Claudia Goossens, dus voor haar ventje Eric.

Op de 9e plaats:

Hij had zich zo goed voorbereid, maar ging tijdens de Tour op vakantie. Tja, je kunt eigenlijk niet zonder kleerscheuren zomaar weg zijn tijdens de Tour hè. Toch keurig negende en wel de beste binnen het gezin: René ‘Briekske’ van den Bogaert.

Op de 8e plaats:

Hij doet alweer een paar jaar mee en deze nestor uit Hèrel wordt natuurlijk een beetje bestookt door kleinzoon Sjoerd. Keurig is een top tien klassering behaald. Stond langere tijd nog hoger maar eindigt uiteindelijk mooi als 8e : Cees van Oers

Op de 7e plaats:

Deze dame die het niet op de sprinters had, maar wel in de bergen heel goed vooruit ging wint het maar weer eens thuis. Niet leuk voor haar man, maar dat mag de pret niet drukken. Linda Prop wordt netjes 7e.

Op de 6e plaats:

Ja, en als je zelf zoveel koerst, dan moet je er ook wel veel verstand van hebben. Nou, dat heeft ie best, maar het is nog net geen top 5. een zesde plaats valt hem ten deel: Sjoerd van Ginneken. Naar Felix zich heeft laten vertellen te zijn in de Draai van de Kaai op 29 juli, maar dat nog niet bij de profs, maar dat zal toch nog wel een keertje komen denk ik hè Sjoerd?

Op de 5e plaats:

We gaan naar de beste 5. Man uit Etten-Leur, dit jaar voor de eerste keer aan het vertrek. Tja, en als je je vakantie helemaal opoffert voor de Tour, dan moet je het wel leuk vinden, en dan snapt Felix heel goed. 5e plaats voor Johan de Bruyn.
Op de 4e plaats:

We gaan weer een plaatsje omhoog. Deze deelnemer kent waarschijnlijk alle 198 renners van gezicht en uiteraard van naam. Volgens Felix kan ie beter commentaar geven dan de verslaggevers van de NOS, want die zien vaak op 2 meter afstand nog niet wie welke renner is. Deze deelnemer wel, en dat maakt het zo moeilijk voor hem, want hij zou alle 198 renners wel op willen stellen. 
Nu een 4e plaats: Withege d’n Botte, oftewel Ronald Withagen.

Toch lekker Ronald om vader en broer voor te blijven, maar dat ben je ook wel aan je stand verplicht.

WE GAAN NAAR HET
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Op de 3e plaats:

Deze deelnemer laat altijd merken dat ie zich niet teveel voorbereid voor zijn tourploeg, maar Felix denkt dat dat gespeeld is. De eigenaar van de Groente en Fruitspeciaalzaak ‘Appeltje voor de Dorst’ in Wouw had een dijk van een bergploeg. Dat levert hem geen windeieren op. De 3e plaats is voor broer Jos Kerstens; zo hoog ben je nog nooit geëindigd denk ik. Felix zou zeggen, neem er nog een bierra op.

Op de 2e plaats:

Hahahaha, wist ik veel dat ik zo’n goede ploeg had. En dan te weten dat Brajkovic, Taaramae, Pinot en Zubeldia al bij het grof vuil gezet konden worden toen de Tour nettewel bezig was. Maar Nieve, Kwiatkowski en Talansky hebben het meer dan goed gemaakt voor Felix. 

Sorry mensen, maar Felix is dit jaar toch echt tweede geworden. Spijt me zeer natuurlijk, maar de laatste jaren deed ik altijd mee in de marge, maar nu even niet.    
En de WINNAAR VAN HÉT TOURSPEL VAN WEST-BRABANT 2013:

Ik zal zijn naam maar gelijk noemen:
ROGER ‘QUINTANA’ GROFFEN
Roger had een hele goed ploeg opgesteld en met name in de laatste week gaf Roger gas. 

Heel erg goed gedaan!! 

Felix is wel een beetje bang dat als ie deze begenadigde tennisser tegenkomt op de tennisbanen van TV de Meet in Ossendrecht, dat ie nog dikwijls herinnerd zal worden aan de superieure tour die Roger dit jaar gereden heeft.

Dat neem Felix maar op de koop toe,maar het is je gegund Roger.

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De eeuwige roem in het illustere rijtje van Winaars van Hé Tourspel van West-Brabant is voor jou!!  Proficiat!!

Roger haalde 2.130 punten; 109 punten meer dan nummer 2 John Kerstens, dus met recht de terechte winnaar. Er rust komend jaar dus een zware last op Roger zijn schouders.
Maar goed, als je dan kijkt wat het ultieme lijstje is van 25 renners, dan kan Roger zich weldegelijk nog verbeteren.
	Renner
	Punten in
	Punten in
	Totaal aantal 

	 
	etappes
	einduitslag
	punten

	FROOME 
	128
	60
	188

	SAGAN 
	170
	 
	170

	CONTADOR 
	99
	51
	150

	RODRIGUEZ J. 
	96
	54
	150

	KWIATKOWSKI 
	117
	30
	147

	QUINTANA N. 
	89
	57
	146

	KREUZIGER 
	95
	48
	143

	VALVERDE 
	96
	39
	135

	MOLLEMA 
	86
	45
	131

	FUGLSANG 
	83
	42
	125

	CAVENDISH 
	112
	 
	112

	ROJAS JJ. 
	99
	 
	99

	TALANSKY 
	66
	33
	99

	KITTEL 
	98
	 
	98

	NIEVE 
	70
	27
	97

	KRISTOFF
	96
	 
	96

	PORTE 
	75
	6
	81

	GREIPEL 
	81
	 
	81

	TEN DAM 
	50
	24
	74

	IMPEY 
	73
	 
	73

	BOASSON HAGEN 
	70
	 
	70

	NAVARRO 
	33
	36
	69

	BAKELANTS 
	55
	9
	64

	DUMOULIN S
	64
	 
	64

	FERRARI 
	64
	 
	64

	
	     Maximale totaalscore:
	
	2726


Dus Roger had beslist een slordige 600 punten meer kunnen halen……………….. 
En tot slot.
Ja, het zit er weer op. Dag Frankrijk, dag Tour de France, dag Parijs…………………

Jammer de bammer, graag nog een weekje aan bij geplakt, maar de renners gaan niet meer verder, ja, in de criteriums; geld maken van de prestaties in Frankrijk.

Ook voor Felix zit het er weer een heel eindje op.

De tellingen zijn gedaan, de klassementen zijn gemaakt.

De prijzenkast 2013 is aan jullie per mail toegezonden. 
Ik vraag jullie om even te kijken of het bij jezelf allemaal klopt; dan probeert Felix voor zijn vakantie alles nog in orde te maken.

Mag ik jullie allemaal weer bedanken voor jullie deelname, support en ingezonden berichten.

Volgend jaar zie ik jullie dan graag weer terug; afspraak is dan op 5 juli 2014 in Engeland. 
Want dan start in het Engelse graafschap Yorkshire de 101e Tour de France. De stad Leeds is dan gastheer voor Le Grand Départ. 
Felix heeft nog wel de vraag aan alle deelnemers of de site van toegevoegde waarde is voor Hét tourspel, of dat het ontvangen van de tourjournaals, standen etc. liever per mail worden ontvangen.

Ik zal jullie deze vraag per mail. Uit de reacties maakt hij dan wel op of de website een welkome, zinvolle en toegevoegde waarde heeft.

Iedereen nog een hele fijne zomer toegewenst!!!

Au revoir!!

Felix







