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We zijn weer op het vaste land
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Gisteren kwamen we weer aan op vast Frans grondgebied. 

De ploegentijdrit werd gewonnen door Orica Greenedge ; precies, dat is die ploeg waar afgelopen zaterdag de bus onder de finishboog vast reed:, maar daar heeft niemand van ons dan ook maar iets aan, want die telt toch niet mee in Hét Tourspel van West-Brabant.

  De winnaars van gisteren : Orica Greenedge

Dus maar gauw naar de etappe van vandaag.
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We hebben 228,5 kilometer onder de wielen doorgekregen. Gestart werd er in Cagnes-sur-Mer en in Marseille, Frankrijks 2e grootste stad, lag de finishlijn.

Al kort na de start vertrokken 6 renners op avontuur: De Gendt, Arashiro, Sicard, Delaplace, Loetsjenko en Reza. Zij kregen een kleine 13 minuten voorsprong, maar nog voor het einde van de etappe was die in rook opgegaan. De 20-jarige Loetsjenko hield het het langst vol, maar 4 kilometer voor de finish was ook hij eraan voor de moeite.

Dus konden de sprinters zich opmaken voor de eerste echte voltallige massasprint. En toen kwam The Cav, hij won vrij eenvoudig voor Boasson Hagen en Peter Sagan.

Gerrans blijft mooi in de gele trui, nadat hij die gisteren na de ploegentijdrit had overgenomen van Bakelants, maar de eerste 8 staan binnen 3 seconden. 

En wat gebeurde er in ons Tourspel:
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Corné Bolluijt, de anders zo rustige tourdeelnemer,  staat er niet van te kijken dat Arthur van de Goor NUL punten  had behaald in de 1e etappe. Want Arthur heeft eigenlijk helemaal geen verstand van sport. Want ja, als je voor Feyenoord bent én voor METO…………………… Meer wilde er Corné niet over kwijt. Felix is ook alleen maar de boodschapper van het bericht van Corné………… Maar Felix begrijpt Corné wel een beetje hoor.
                                                                                                                                   Arthur, beetje wazig

Verder wil Felix nog teruggrijpen naar jullie inzendingen. Een slordige 34 deelnemers wist te melden : « Hier komtie Felix, de winnende lijst », « De lijst van de winnaar 2013 », « dit is pas een sterke lijst », Dé lijst van dé winnaar », « Jammer voor de rest, maar met deze lijst wordt Het Tourspel gewonnen »..En zo kan Felix nog wel een tijdje doorgaan. Dus aan het zelfvertrouwen  ligt het in ieder geval niet. Gelukkig maar, maar inmiddels is ook wel duidelijk dat voor een aantal deelnemers ‘winnen belangrijker is dan meedoen’.
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Ook Willy Poldermans nog in de bocht. Willy verwacht over de afgelopen 10 jaar nog rectificaties, en daarbij horen dan ook nog de nodige eurootjes die hem ten onrechte niet zijn uitgereikt. Jaja, Willy had alles uitgerekend. Je merkt dat ie tegenwoordig wedstrijdsecretaris bij HSC ’28 is. Al zou pennigmeester meer bij hem passen.
Sorry Willy, maar de Tourdirectie beslist en als er dopingzondaars zijn die pas na de Tour bekend worden, dan

is dat geen reden om aan te passen. Lance Armstrong heeft
Multifunctionele Willy; staand geheel links             ons lang genoeg bezig gehouden; hij verdient het podium 
 




       niet om te zorgen dat er nog een boel correctiewerk moet gebeuren. Drie keer niet dus: Nu niet, dan niet, nooit niet !!! 
En verder nog weinig beweging in het deelnemersveld. Waarschijnlijk hebben jullie de weg naar ‘Contact met Felix’ nog niet gevonden op de site. Of zijn de meesten op vakantie? Of nog geen tijd gehad? Of……………..?  

Maar binnenkort zal dat wel beter worden, toch?

En wat is het gevolg van de uitslag van vandaag ?  

De mannen en meiden met de sprinters doen vandaag weer goede zaken en er werd flink boven de honderd punten gescoord. Er waren 2 man met 119 punten en zij pakten vandaag in Marseille de dagprijs: Dick Rombout en Nick Orlando Magic. Samen verdelen zij €  3,50; da’s dus €  1,75 de man.
Derde werd Jules Theuns, Jules begint warm te draaien. We tellen 1 euro bij voor Jules.

Vandaag weer wel lastig voor de niet sprintersploegen: Marc van Loon met 38 puntjes had een lastige woensdag. Casper Pruijn en Arthur van de Goor deden het iets minder slecht: 55 puntjes en gedeeld 79e……………………………… Valt niet mee mannen!! 

Het algemeen klassement :

De gele truidagers na maandag: de two Richards scoorden dus niet bij de eerste 3 in de etappe, maar toch liepen ze niet veel averij op. Richard Slabbekoorn blijft keurig eerste, maar moet die plaats nu delen met Dick Rombout, die zich er brutaal tussen heeft gewrongen. Beiden hebben nu 288 punten.
Richard van Stel zingt even een toontje lager en staat derde met 283. Greg van den Bogaert pikt goed aan met 281.

Onderin heeft Thuur al een achterstand van 187 punten op de koplopers. 
Wat staat morgen op het programma?
Morgen trekken we van oost naar west. We zitten in de Provence en dan vertrek je natuurlijk ook uit Aix-en-Provence. Om 13.00 uur worden de renners weggeschoten voor de 6e etappe. Onderweg hebben we een bergje van 4e categorie na 68 kilometer en verder is het lekker vlak. 

Zo tussen de klok van kwart over vijf en kwart voor zes komen we dan aan in Montpellier en hebben dan ruim 176 kilometer afgelegd. 

( Montpellier, aankomstplaats van morgen

Maar dat alles is dus voor morgen! 
Au revoirkes !!

Felix







