
 

                        

         
  

 

 

 

 

HOT HOT HOT…… 

 
Goed dat de renners vandaag in Carcassonne rust is gegund. Het is momenteel daar ook 

zwaar 30+. Maar zo warm als bij ons morgen voorspeld wordt, dat gaat um niet worre 

daar. 

 

Bij Jumbo Visma maken ze de balans op 

voor een nieuwe tactiek. Goed dat Wout al 

zover voor staat in het Groen, dat een 

sprintje meer of minder eigenlijk er niet 

toe doet. En dan Seppie voor de laatste 

kilometers……, zou mooi zijn voor Jonas. 

 

Maar Poggy geeft zich nog niet gewonnen. 

Vingegaard zal top moeten zijn, maar dat 

kan ie én is ie, voor zover Felix vanuit de 

headquarters in Ossendrecht kan 

beoordelen. 

 

Intussen weten we sinds dit weekend dat Wilco Kelderman 

volgend jaar ook bij Jumbo Visma rijdt (als we Youri 

IJnsen van Wielerflits mogen geloven). 

Is het Nederlands Elftal (dames) doorgedrongen tot de 

kwartfinales van het EK-voetbal (En volgens Felix wordt 

dat ook gelijk de laatste wedstrijd voor Onanje in dit EK….. 

) 

Het Nederlands Dameshockeyelftal is weer  ‘gewoon’ 

wereldkampioen geworden (voor de 3e maal op rij), te 

sterk voor Argentina.  

Kan Sifan Hassan haar wereldtitel op de 10.000 meter 

niet verlengen en  

speelt Lissandro Martinez volgend seizoen voor 67 miljoen euro bij Manchester Untied 

in plaats van bij Ajax. 

 

 



 

 

En als klap op de vuurpijl.  

 

De Nijmeegse Vierdaagse kort sinds 

haar 104 jarig bestaan de mars in 

naar 3 dagen i.p.v. 4 dagen in 

verband met de verwachte hitte 

morgen in Nederland.  

 

Daar wordt op de woensdag gestart 

en de intocht op de Via Gladiola is 

gewoon op vrijdag.  

Verstandig besluit lijkt Felix zo, ook al heeft ie er de ballen verstand van!! 

  

Zo, dan zijn we weer bij met alles wat bijzaak is in de wereld. 

 

We gaan nu eerst over tot……… 

 

 

DE PRIJSUITREIKING VAN DE VOLGENDE GESPONSORDE PRIJZEN:   

 
Werden op de rustdag van vorige week de eerste 3 gesponsorde prijzen uitgereikt; 

daarna op donderdag de prijzen die op de Alpe d’Huez te winnen waren, zijn we vandaag 

toe aan de volgende prijzen. 

 

Allereerst even resumé wie al prijs heeft, (en dus uitgesloten is van de overige 

gesponsorde prijzen: 

Etappe 6 Corona Spook (2)   Cadeaubon Gall & Gall € 10,00 

Etappe 7 Harm Rieske (2)    Cadeaubon De Pastorij € 25,00 

Etappe 9 Robbert Klaassen (1) Cadeaubon Gall & Gall € 10,00 

Etappe 12 Coen Pijpers (1)  Cadeaubon Gall & Gall € 10,00 

Etappe 12 Roger Withagen (2) Wielertenue Vermetten Accountans & Adviseurs  

 

 

Gesponsorde prijs 6: Een Cadeaubon van 25 euro van Gall & Gall voor degene die 40e 

was in de daguitslag van etappe 14 op zaterdag. 

SPONSOR: PERRY CLARIJS. Ook hier weer dank voor Perry!!! 

 

Pffff…… We komen hierbij dan uit op een gedeelde 35e plaats 

tussen 6, ja 6, deelnemers. Die 8 zijn: Rob van Haperen (1), 

Peter Meesters (2), Erik-Jan de Bruijn, Annette de Mooij 

(1), Arthur van de Goor (1) en Alexander de Vos (1). Allen 

wisten zij afgelopen zaterdag 45 punten te scoren. 

 



En dan gaan we weer kijken wie het hoogst staat in het Algemeen Klassement na de etappe 

van zaterdag. 

 

Rob van Haperen (1) had zaterdag met zijn 1e selectie 1.139 punten en stond daarmee 

87e. Dat lijkt niet voldoende, maar we gaan eens kijken. De 2e selectie van Peter 

Meesters was zaterdag goed voor een 137e plaats. Peter ziet de cadeaubon aan zijn neus 

voorbij gaan. 

Erik-Jan de Bruijn stond 66e 

na zaterdag. Dus jammer voor 

Rob, maar Erik-Jan is nu de 

potentiële winnaar… 

 

Maar we hebben nog 3 

deelnemers waar we mee 

moeten vergelijken. Laten we 

beginnen bij Annette de Mooij 

met haar 1e selectie. Annette 

stond zaterdag met haar 1e 

selectie op in totaal 1.050 

punten en was daarmee 

116e……  dus jammer voor 

Annette. 

Door naar Arthur van de Goor (1). Thuur, van AGO ADVIES, die ook nog een 

gesponsorde prijs heeft ingebracht, stond zaterdag op plaats 41….. Dus zeggen we 

dagdag tegen Erik-Jan. Het gaat nu tussen Arthur en de laatste kanshebber: Alexander 

de Vos….. 

 

Arthur stond op 1.242 punten, als Alexander dus meer 

punten had op zaterdag jl., dan pakt hij de Gall & Gall 

cadeaubon van € 25,00, anders gaat Arthur er mee aan 

de haal. 

Felix moest wat scrollen, helaas voor Alexander naar 

beneden, want bij 1.013 punten op een 122e  plaats is niet 

voldoende voor de cadeaubon. 

Dus Arthur: Gefeliciteerd met deze mooie prijs.!! 

  

Gesponsorde prijs 7: Een Cadeaubon van 10 euro van Gall & Gall voor degene die 70e 

was in de daguitslag van etappe 15 op zondag. 

Ook deze is gesponsord door Perry Clarijs!!    

 

Nu gaan we dus op zoek naar de nummer 70 in de 

dagklassering van gisteren. 

Amai zeg, dat zijn 14 deelnemers op een gedeelde 57e 

plaats……. Ze scoorden gisteren allemaal 94 punten. Het 

grappige is dat van die 14 nog niemand in de gesponsorde 

prijzen viel, dus iedereen dingt mee. 

 



De 14 zijn: 

Rinus van der Wal   Peter van Peer van watjes 

Jac Borremans   Frank Linssen (2) 

Kuijsters Klimgeiten   Jean Pierre van Bergen (2)  

Peter Meesters (1)   Max van Elzakker (1) 

Orlando Magic (1)   Max van Elzakker (2) 

Jan Bus   Erik-Jan de Bruijn 

Martijn van den Berg (2)   Andre Maas  (2)  

 

 

 

  

Als we dan kijken naar de stand in het Algemeen Klassement na etappe 15, dus hoe die 

momenteel is zeg maar. Dan zijn dit de nummer 14 en dan terugtellend tot 4: 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

Aan hen gaat deze cadeaubon dus voorbij. 

 

Je moet dus al bij de eerste 40 staan. 

 

Peter van Peer van Watjes staat zelfs 30e met 1.357 punten, en is daarmee net niet 

goed genoeg.  

Degene die net 10 puntjes beter staat en op plaats 27 is 

Jac Borremans. Maar degene van de 14 die er het beste voor 

staat is Orlando Magic. Magic heeft inmiddels 1.410 punten 

vergaard en staat 11e. Naar hem gaat de cadeaubon. 

Van harte gefeliciteerd Magic!! 

 

 

Zo dat waren de gesponsorde prijzen tot dusver. Woensdag 

ligt de volgende cadeaubon weer klaar, dan voor de nummer 30 in daguitslag, dan weer 

een cadeaubon van Gall & Gall. 

14 Peter Meesters (1) 110e 1.162 

13 Frank Linssen (2) 97e 1.195 

12 Jean Pierre van Bergen (2)  86e 1.223 

11 Max van Elzakker (2) 82e 1.231 

10 Martijn van den Berg (2) 78e 1.246 

9 Erik-Jan de Bruijn 64e 1.294 

8 Andre Maas  (2)  61e 1.297 

7 Max van Elzakker (1) 56e 1.308 

6 Rinus van der Wal 55e 1.311 

5 Jan Bus 49e 1.317 

4 Kuijsters Klimgeiten 41e 1.340 



 

En wat was er nog……… 

 

VANUIT ONS EIGEN HTVWB-PELOTION TE MELDEN 

 

Allereerst was daar Jean-Pierre van Bergen.  

Jean-Pierre was gisteren al op tijd op, maar 

waarschijnlijk moest ie zullie Mariëlle uitzwaaien 

die moest gaan werken….? Om 8.17 uur schreef de 

Jean: 

 
Schrijffout(jes) John? (John…? Felix zulde bedoelen…. ;-)? red.) 

Ik dogt die hé veul bijgeleerd in Ossedrecht (kweetnie, in Wouw 

aar ik ok al veul opgedaon wor…. …, red ). Ik mag pas iets 

versturen as ze het thuis nagkeke hebeen (da vinnik nou echt 

belachelijk…., red.) . Maar iedereen ligt nog in droomlaand 🥳😉 

(oh, dus jullie Mariëlle moeste gij nie uitzwaaie…?, red.) Dus 

toch maar verzonden. (en ge lijk edde…., red.)  

 

Groeten uit Wouw 

 

Ook een verbouwereerde Wim Erkelens op de mail: 

 
Hoi Felix, (joo Wim…, red.) 
 

Deze zag ik even niet aankomen. (welke…), red.)  

Teleurstellend dat ik dit via de media moet vernemen. (Ja man, dat geldt voor Felix zelf ook, die wist 

godznondeknetter helemaal van niks….., echt waardeloos zeg…., red.)  

Maar goed, ik ga het een plekje geven. (Felix niet , die gaat Teletekst aanklagen wegens smaad!!..., red.) Het 

leven gaat verder en de Tour wacht op niemand (da’s dan nog het jammere…., maar Felix rijdt lekker verder 

mee in De Tour red.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tommie –game, set and match, Withagen heeft ook gereageerd, nadat ie, waarschijnlijk 

door zijn vader, broer of vriend 

was ingelicht……  

 

Felix schreef eerder dat Tommie 

wel zijn inschrijfgeld had betaald, 

maar gene lijst had ontvangen. 

Tommie schreef: 

 
Ha John, (Felix deze weken hè…. ;-), 

red.) 

 
M'n lijstje is in de concepten blijven 

hangen... Helaas 😄 (tja, wat moet 

Felix daar op zeggen Tommie. Hij houdt 

het op ‘Haastig spoed is zelden goed’…, 

red.) 

 

Mooi systeem! 
Hierbij m'n lijstje. (Ja, sorry Tommie, maar nu is het 15 dagen te laat…., red.) 

 

Veel plezier (dankjewel, jij ook nog in het vervolg van De Tour!!..., red.) 

 

Het is in ieder geval een goede les voor volgend jaar Tommie, want het belangrijkste 

mailtje wat je in een jaar moet versturen moet je wel ff checken of het weg is……. 

Misschien leuk voor je om zelf te kijken of je met je keuzes hoog zou zijn geëindigd, 

dan weet je gelijk waar je jezelf kunt verbeteren….;-) 
 

 

 

Heej, ook Ellen Roedelof op de mail, da’s leuk!!! 

 
Ha die Felix…. (hadie Ellepel…, red.) 

het is net 0.00 uur geweest… (nachtbraker…., red.)  dat ik je de uitslagen 

lees… een 7e plek vandaag… (dat gaat goed hè!?...., red.)  eh gisteren dus, 

technisch gezien… )pfff…., ja, waarom typ je je mailtje dan ook niet om 

23.55 uur….? Red.)  

tot nu toe had ik niet echt een beste score.... maar vandaag toch wat punten 

te pakken… eindelijk!!!! (ach Ellepel, soms zit het mee, ne soms zit het 

tegen, de wind blaast nu de goede kant voor je op…, yeah, yeah, yeah!!...., 

red.)    

 

 

 

In t eindklassement is t nog steeds een plekje in de onderste helft, maar 

toch……….  Vandaag was een goeie dag..😬☺️ (that’s the spirit, het glas is halfvol!!...., red.)  

 

Goed weekend nog, (dank je, maar het is alweer voorbij…., (had ik het ook maar eerder in het 

Tourjournaal moeten zetten ) red. ) 

Ellen  



 
 

En tot slot een bijdrage van Stef Mol en Roger Withagen over de uitreiking van het 

Wielertenue van Vermetten: 

 

Eerst een appje van Stef: 
 

   

 

 

 

 

 

 
En daarna van Roger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felix moet zeggen Roger……, het staat je goed. Zowel je kleinzoon (trotse opa) op de 

arm, als het wielertenue.  
 

 

WE GAAN TOT SLOT NAAR 

 

DE ETAPPE VAN MORGEN, DINSDAG 19 JULI: 

 
De laatste rustdag zit er weer op. Nog 6 dagen koersne en dan zijn we in Parijs. Maar het 

is geen 6 dagen maar lekker rustig aan. 

 

Nog op het programma staan: 3 bergetappes met: 

1 x 4e categorie, 1 x 3e categorie, 1 x 2e categorie, 6 x 1e categorie en 

2 x Haute Category 

Maak de borst dus maar nat………………. 

 

 



 

Daarna gaan we nog een keertje sprinten om vervolgens een tijdrit van ruim 40 kilometer 

te doen. Tot slot op zondag: rondjes rijden op de Champs Elysees. Dan weten we wie 

deze Tour gaat winnen. 

 

M aar morgen gaan we eerst onderweg van 

Carcassonne naar Foix. De eerste 115 kilpometer 

gaat nog wel, met een bergje van 4e categorie en 

eentje van 3e categorie.  

Het venijn zit in de laatste 60 kilometer van deze 

178,5 lange etappe. 

 

Want daar hebben we de Port de Lers, een rotding 

van 11,4 kilometer met een gemiddeld 

stijgingspercentage van 7%.  Dan 16 kilometer 

afdalen en de Mur de Péguère op. Iets korter dan de 

Lers (9,3 km) maar wel ietsje steiler (7,9%). 

Daarna mogen de renners zich naar beneden gooien naar Foix. Een afdaling van een dikke 

20 kilometer. 

 

Of dit al de dag van vuurwerk 

wordt…, zou zo maar kunnen. 

 

Om tien over half één stappen we 

op in Carcassonne en rond de klok 

van vijven weten we wie we als 

ritwannaar mogen opschrijven in 

Foix. 

 

Veel plezier in de laatste 

Tourweek!! 

 

À demain!! 

 

 

 

 

 

 

 


