
 

                       

         
  

 

 

 

Waar moet ik beginnen vandaag……? 
 

Tja……, eigenlijk gaat het vandaag over vallen en opstaan, of vallen en niet meer 

opstaan, of vallen en veel tijd verliezen, of vallen 

op veel te smalle wegen in de finale, of vallen over 

die achterlijk smalle wegen die 

koersverantwoordelijke  Thiery Gouvenou heeft 

uitgetekend…… 

 

Zo heeft de oude Felix het niet overgedragen aan 

zijn opvolgers. Felix schaamt zich diep dat door 

deze toestanden het koersverloop onbedoeld 

wordt beïnvloed… 

 

Merde – merde – merde, zoals jullie weten betekent dat 

Stront – Stront – Stront…… nou hier hebben we weer een 

hoopje. 

 

Onder  ‘de etappe van vandaag’ lezen jullie er meer over de 

etappe en de gevolgen 

 

Nu eerst…………………  

 

Maar wij hebben Mathieu…… 
 

Lekker zeg, vanmorgen toen Felix wakker werd was de euforie over de 

krachtsinpanning, de ritwinst en het geel van Mathieu van der Poel het grootst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog even, voordat ik weer aan een dag thuiswerken zou beginnen terug gekeken om er 

van na te genieten.  

 

En prachtig die emotie na afloop, tranen in zijn ogen, kippenvelmomentje zeg!!  

Het besef wat ie geflikt had kwam er toen pas bij Mathje.……… 

  

en dan op dat podium, stond ie daar ff te stralen. Van oor tot oor en  zo van : ‘Opa, ik 

heb hem hoor, en ik draag hem volledig  aan jou op!!’ 

 

En én passant pakte ie ook de bolletjestrui…… 

hahahaha 

 

Hij fietste vandaag toruwens op een supergave gele 

fiets zeg; met de tekst: 

Vertaling van wat er op de buis van Mathieu’s fiets 

staat…… vertaling overbodig.  

 

Vandaag was voor onze trotse 

(en terecht) Mathieu dit de 

boodschap over zijn opa!! En 

met name de laatste woorden: 

TILL NOW……… 

 

Het worden er dus nog meer, 

maar wanneer…. We gaan het 

beleven.   

 

Ben trouwens best blij dat die EK-voetbal klaar is voor Nederland…………………… 

 

En laten we nog even terugkomen op de vrouw met haar ‘Allez OPI en OMI!’-

kartonbord…… hoorde vandaag dat het waarschijnlijk een Duitse vrouw is…… 

     Dit is de goden verzoeken natuurlijk                         Of zou ze toch een Nederlandse zijn geweest?  

 

Er wordt flink naar haar gezocht.  



Het is de grootste zondaar op aarde als Felix het allemaal een beetje leest. De 

politite is bezig met een klopjacht op haar en het kan haar een jaar gevangenis 

opleveren………., vraag me af of ze dan OPI en OMI ooit nog in levende lijve zal 

zien……. 

 

Ze dook zondag zelfs op in Stiermarken…………………… 

 

Het is gods geklaagd dat zulke nog op het parcours mogen komen, vrees dat ze toch 

onder de auto van Max terecht is gekomen…… 

 

 

Goed tot zover, en door naar…………  

ONS PELOTON. 

 

Morgen staan Erik Roest en Jan Schuurbiers klaar voor het vertrek richting Laval. 

Daar wordt namelijk woensdag de 5e etappe 

verreden, de tijdrit tussen Changé en Laval. 

Ze hebben een hotel weten te strikken in Laval 

aan het parcours, dus ze hoeven er niet vroeg 

uit om al op tijd richting parcours te gaan. 

 

Bijkomend voordeel is dat Erik gisteren de 1e 

dagprijs op wist te strijken. Nog voor ie de 

geldprijs ad €  3,00  heeft ontvangen heeft ie 

het al wel goed besteed en stuurde er een foto 

van naar Felix…..,  

of was het gewoon zijn profielfoto op Whats-

App……,  

zal dat laatste wel zijn geweest….  

 

Desalnietteplus is het een mooi kado wat Erik waarschijnlijk wel ingepakt zal hebben 

om morgen mee te nemen naar La France. Da’s koppijn bij de etappe woensdag……  



 

Voor wat betreft de tijdrit; het is wel te hopen dat de 

afloop een beetje beter is dan de tijdrit waar Erik en Jan 

vorig jaar bij waren……, die naar de Planche des Belles Filles. 

Da’s er eentje die nog lang zal blijven heugen met een op hol 

geslagen Poggy, en een verbouwereerde Roggy…… Niet 

eentje om aan terug te denken zeg maar. 

 

In ieder geval wordt het beste tot het laatst bewaard.  

Mathieu zal er als laatste voorbij zoeven. Hopen dat het 

hem lukt om de Gele Trui dan vast te houden…… 

 

Dan Frank Linssen, Frank had een analyse gemaakt van het afgelopen sportweekend. 

Hij schaamt zich diep, durft haast niet meer over straat…… 

Goed er was de nodige hosanna, maar er was toch ook mineur over het NL-XI-tal.  

 

Frank denkt er zelfs over na om bij de Burgerlijke 

Stand zijn voornaam te laten veranderen…, want zelf 

30 jaar bezig geweest met voetbal wordt zijn 

(voor)naam nu wel erg makkelijk te grabbel gegooid.  

 

Gelijk heb je Frank, ik zou er Mathieu van laten 

maken!! 

 

 

 

Nick Hoogerwerf, tegenwoordig een kersverse Huijbergenaar, stuurde afgelopen 

ook nog een reactie, maar Felix had 

nog geen tijd (en plaats) om die te 

plaatsen.  

 

Beweert hij nu dat er in Ossendrecht 

meer wielervernuft zit dan in 

Huijbergen………???  

Ik zou maar in cognito door 

Huijbergen bewegen Nick….. 

   

 

 

 

DAN……………… BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER: 

 

Felix heeft een blik geworpen op de bankrekening van welke deelnemers al betaald 

hebben en welke nog niet. Valt niet tegen, ruim driekwart van de deelnemers heeft 

de betaling al gedaan. 

 

 



Felix heeft besloten om van alle 

deelnemers waarvan hij het mobiele 

privé-telefoonnummer heeft en waarvan 

het inschrijfgeld nog niet is ontvangen 

dat hij die deelnemers vandaag een 

‘Betaalverzoek’ zal sturen (of inmiddels 

heeft gestuurd) om het inschrijfgeld te 

voldoen.  

 

Mocht je vandaag geen ‘Betaalverzoek’ ontvangen (hebben), dan heeft Felix je 

mobiele privé-nummer niet in zijn bezit en is het verzoek om het inschrijfgeld ad. €  

10,00 euro over te maken op het rekeningnummer NL 77 RABO 0140 5048 18 t.n.v. 

van JMP Kerstens óf je kunt ook je privé-tel.nummer aan Felix doorgeven zodat 

hij alsnog een Betaalverzoek kan sturen . 

 

 

DE ETAPPE VAN VANDAAG 

 

Pfff….., wat een ravage weer vandaag.  

De ene na de andere valpartij. Weggetjes van 2,5 meter breed op minder dan 10 

kilometer van de finish, en daar dan met 180 man doorheen.  

Dat levert niet de koers op die je zou willen zien. 

 

Shame on you Thiery!! 

 

Veel te gevaarlijk en wat Felix betreft: toen ik nog koersdirecteur was ging het er 

allemaal wel anders aan toe…… 

 

Jumbo-Visma verloor vandaag nogal wat. 

Robert Gesink abandon, Roglic een forse 

achterstand van een bijna anderhalve 

minuut. Pogacar ook op achterstand 

binnen, maar een minuut midner dan Roglic. 

Carapaz zat in de kop van de wedstrijd en 

won dus op Roggy en Poggy. Kelderman zat 

ook aardig goed voorin. 

 

Net als………… de mannen van Alpecin-Fenix; 

sterk ploegje!!!! 

 

   

 



 

De finale van de etappe was dan ook 

voor Alpecin-Fenix.  

 

Mathieu van der Poel trok de 

finale op gang op zo’n 2 kilometer 

van de streep zodat iedereen om 

‘zijn moeder riep’.  

 

Op één kilometer van de meet 

nam Philipsen het over en dan in de sprint is het voor Tim Merlier die Sagan en Ewan 

in de laatste honderden meters ook nog flink onderuit ziet gaan. 

 

Merlier boeide dat eigenlijk weinig, want hij kon met de handen in de lucht en 

Philipsen wordt gewoon 2e.  Hatselflatse, weer een etappe voor Alpecin – Fenix!! 

 

 

DE ETAPPE-UITSLAG VAN VANDAAG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Later bleken ook Jack Haig en Caleb Ewan een Abandon te moeten geven; beiden 

waren afgevoerd naar het ziekenhuis met een ambulance…… sneu – sneu – sneu. 

 

 

DE UITSLAG IN ONS PELOTON: 

 

Straf, maar onze rode lantaarndragers heeft de rest van het gepeupel afgelopen 

weekend gewoon de gang laten gaan en gedacht, mijn tijd komt nog wel.  

En jawel, vandaag BAM!!! 

 

Boink, wat een uppercut deelt Marina Hoogerwerf 

uit aan de concurrentie. Marina scoorde gewoon 

141 punten…  Stond Marina gisteren nog op plaats 

97, na vandaag is dat gewoon 78…… 

Door de dagwinst mag Marina  € 3,00 

bijschrijven. 

 

Op de 2e plaats hadden we weer een ex-aequo van 3 deelnemers, dat zijn de mannen 

Perry Clarijs, Youri Cloots en Stan Hoogerwerf. Alle drie hebben zij 113 punten 

behaald; dus 28 minder dan Marina. 

 

Zij verdelen de € 3,00 van plaats 2 en 3 samen; dus €  1,00 per man. Dat 

wordt vor jullie gereserveerd mannen!! 

Allemaal gefeliciteerd! 

Slechts 18 deelnemers behaalden 100 punten of meer. Voor Lutgard Koolen 

mag deze etappe snel worden vergeten. Slechts 29 puntjes vielen haar ten 

deel. 
 

In het Algemeen Klassement in HTVWB, stond gisteren Harm Rieske nog op het 

hoogste schavotje, daar is ie aardig afgekukeld. Harm 

vinden we na vandaag terug op plaats 11. 

Ook Coen Pijpers en Erik Roest moesten een paar 

plaatsjes toegeven en verdwijnen uit de top 3.  

 

Onze nieuwe gele trui-drager is Anton ‘De Parel van 

het zuiden’ van Schaik. Anton scoorde vandaag 99 

punten en heeft er nu in totaal 383. Stan Hoogerwerf, 

stijgt door zijn sterke rit vandaag naar plaats 2 op 1 

puntje afstand van Anton: 382 punten.   

Mark Almekinders completeert het podium met 375 

punten. 

 



Onderin is dus Marina haar rode lantaarn kwijt, die is nu in bezit van Peter 

‘Feyenoordpikkie’ Kwaaitaal. Peter staat op 223 punten. 

 

DE STAND NA ETAPPE 3: 

 

  Naam 
Punten 
NA Et. 2 

Punten 
IN Et. 3 

Totaal 

1 Anton van Schaik 284 99 383 

2 Stan Hoogerwerf 269 113 382 

3 Mark Almekinders 278 97 375 

4 Coen Pijpers 289 84 373 

5 Erik Roest 288 80 368 

6 
Paulien Klaassen 265 101 366 

Marc Nuijten 269 97 366 

8 
Rien Brans 281 84 365 

Dalemse Tandem 265 100 365 

10 Lucien Klerkx 279 84 363 

11 

Johan de Bruyn 277 84 361 

Harm Rieske 293 68 361 

Rob van Haperen 277 84 361 

14 Frank Linssen 248 111 359 

15 
Marthje Lucas 254 104 358 

Max van Elzakker 256 102 358 

17 
Robert Reuvers 254 97 351 

Eric Goossens 267 84 351 

19 
Teun van Ginderen 251 97 348 

Robbert Klaassen 251 97 348 

21 Mark Alberti 271 76 347 

22 Sander Kerstens 277 68 345 

23 Jos Janssen 260 84 344 

24 Ilse van Ginneken 257 85 342 

25 
Henny van der Lee 277 64 341 

Johan Mathijssen 242 99 341 

27 Perry Clarijs 226 113 339 

28 Ellen Roedelof 277 61 338 

29 Roger Groffen 272 65 337 

30 

Piet Vermeulen 250 84 334 

Rinus  van der Wal 252 82 334 

Peter Palinckx 260 74 334 

33 Richard van Stel 222 111 333 

34 

Cees van Oers 223 107 330 

Eric Konings 235 95 330 

Robert Janssens 230 100 330 

37 Jan van Dun 240 89 329 

38 Peter Adriaansen 281 48 329 

39 Linda Prop 232 95 327 

40 Claudia Goossens 263 61 324 

41 Jan Bus 216 107 323 



42 Martijn van den Berg 240 82 322 

43 Peter Hussaarts 218 100 318 

44 Nick Hoogerwerf 244 72 316 

45 

Jules Theuns 246 67 313 

John Kerstens 249 64 313 

Tommie Withagen 247 66 313 

48 
Peter Meesters 237 75 312 

Kuijsters Klimgeiten 218 94 312 

50 Jori van Zee 236 75 311 

51 Adrie van Overveld 244 66 310 

52 
John Verbraeken 244 64 308 

Rene Van Den Bogaert 244 64 308 

54 
Richard  Slabbekoorn 225 82 307 

Niels van Elzakker 228 79 307 

56 
Stef Mol 227 79 306 

Jeanne Kerstens 254 52 306 

58 

Niek Iversen 249 56 305 

Peter Rieske 240 65 305 

Youri Cloots 192 113 305 

61 

Wilfred Luijckx 194 110 304 

Welmer Boer 204 100 304 

Mats Orlando 240 64 304 

64 Stefan van der Sanden 199 104 303 

65 

de Bor 257 45 302 

Rinze Russchen 225 77 302 

Jacques Tempelaars 207 95 302 

68 
Andre Maas 202 99 301 

Ronald Withagen 208 93 301 

70 
Liza van de Bor 249 50 299 

Erik van der Lee 216 83 299 

72 Nico Hoogerwerf 222 75 297 

73 Inge van Ginneken 194 102 296 

74 Jan Schuurbiers 200 95 295 

75 Roger Withagen 199 92 291 

76 Linda Rieske 224 65 289 

77 Sjaak van den Berg 202 86 288 

78 Marina Hoogerwerf 146 141 287 

79 
Ruben Maas 188 98 286 

Erik-Jan de Bruijn 222 64 286 

81 Bram van den Broek 225 59 284 

82 Kees van Ginneken 195 88 283 

83 Corne Lodiers 169 109 278 

84 
Willy van As 197 80 277 

Lizet van Hooijdonk 193 84 277 

86 Casper Pruijn 191 84 275 

87 
Jean Pierre van Bergen  175 99 274 

Faye van Bergen  175 99 274 

89 Tjerk Borremans 182 88 270 



90 
Wim Erkelens 209 56 265 

Alexander de Vos  168 97 265 

92 Jos Bogers 173 89 262 

93 Arthur van de Goor 191 67 258 

94 Annette de Mooij 159 92 251 

95 Lutgard Koolen 202 29 231 

96 Nick Orlando 159 69 228 

97 Peter Kwaaitaal 168 55 223 

 

. 

 

TOT SLOT; DE ETAPPE VAN MORGEN:  

 

Etappe 4 op dinsdag 29 juni. 

 

Morgen brengt de rit ons van Redon naar Fougères, we zijn onderweg om  Bretagne 

aan de Oostkant te verlaten. Aan de Westkant zou ook raar zijn, want dan rijden we 

de Atlantische Oceaan in…… 

 

Tussen Redon en Fougères is een rit getekend van slechts 150,4 kilometer. 

Het is een beetje geaccidenteerd terrein, 

maar er zitten geen bergjes in die 

gecategoriseerd zijn. 

 

De laatste keer dat we in Fougères 

aankwamen was in 2015, en toen was daar 

de winst voor The Cav, benieuwd of dat um 

weer gaat worden n u 6 jaar later……… 

 

In Redon stappen we om 13.40 uur op de fiets.  

 

En als we de 150 kilometer afraffelen tegen 47 kilometer in het uur, dan zal er net 

voor vijf uur gefinisht worden in Fougères. 

 

Het zou Felix zeer verbazen als dit geen massasprint wordt……., maar wie weet….? 

 

 

 

À bientôt, 


