
    

   

 

 

Haastige spoed is zelden goed…. 
 

Dat haastige spoed zelden goed is, daar komt Felix straks op terug. 

 

Eerst even iets over het ‘spelletje’ voetbal melden, 

want ja, Oranje speelde vandaag in Hongarije tegen 

Tsjechië. En daar moeten we het dus echt maar heel 

even over hebben. 

 

Nederland heeft verloren, zo da’s heel even en lekker 

kort en meer hoeft Felix er ook niet van te maken. 

 

Zo, en als we dat gehad hebben natuurlijk ook 

even iets over de autootjes die vandaag op de 

Red Bull Ring in Spielberg reden voor de 

Grand Prix Stiermarken. 

Altijd leuk, maar ook dat is maar een  

‘spelletje’ in vergelijking met de  ‘sport’ 

Wielrennen.  

 

Max Verstappen werd vandaag gewoon weer eerste, ook lekker kort. Maar da’s al 

stukken beter dan wat Holland in Budapest op de mat legde….. 

 

Zo, dat hebben we gehad en kunnen we dus verder met HTVWB. 

 

Gisteren was Felix dus op het fietske door 

de Ablasserwaard aan het trappen. Dat 

deed ie niet alleen, nee, samen met collega 

Ellen Roedelof waren we uitgenodigd door 

andere collega Wim Erkelens om ons beste 

beentje voor te zetten voor de Bende van 

Duchenne. 

 

Nou en dat hebben we gedaan. We hebben 

ons de schompens getrapt.  

 

 



Tenminste…… Ellen heeft dat gedaan, want die was op haar gewone fietsje en Felix 

op zijn elektrische,; nee, niet met zijn vliegtuig, maar wel eentje waardoor Ellen 

gewoon harder moest trappen dan 

Felix. 

 

Ik bedenk me nu dat ik Ellen niet 

eens gevraagd heb of ze een 

stukje op mijn fiets wilde rijden, 

galant dat ik ben……, maar……, ik 

heb haar wel een heel klein beetje 

geduwd (mag dat mag eigenlijk ook 

geen naam hebben) toen we een 

viaduct over de A15 moesten……   

Excusez moi Ellen  

 

Goed, na de fietstocht barstte het feest los op sportpark Slobbengors in 

Papendrecht. We haalden 

eerst de jongens met 

Duchenne binnen die met hun 

rolstoel 11 kilometer hadden 

gereden. Echt een prachtig 

gezicht om te zien. 

 

Duchenne is echt een K..-

ziekte en die K kan eigenlijk 

wel in lettergrootte Calibri-

200 worden gezet. Bij deze 

ziekte worden je spieren langzaam aan afgebroken. 40 jaar oud worden met deze 

ziekte is echt een unicum. 

 

Daarom organiseert De Bende van Duchenne ‘De Duchenne40’. Gisteren hebben we 

met zijn allen Duchenne even de wereld uitgetrapt. 

 

Aan Wim heb ik beloofd om de site in het Tourjournaal op te nemen, zodat je rond 

alle grappen en grollen ook even serious stuff kunt lezen.  

En als je zegt, nou, dat doel wil ik wel sponsoren. Grijp nu je kans: 
 

De Duchenne40 - Steun (Ctrl + klik) 
 

Goed, na een tijdje vroeg Wim of ik ook nog even wat wilde zingen op ‘De Bok’. 

Felix niet te beroerd, want voro zo’n mooi project mag je wel wat 

over hebben. En Felix kan voor geen meter zingen, maar geef hem 

een microfoon en hij zingt Jettie nog wel een keertje met ‘Ik zit 

in een cafeetje’.   
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https://www.deduchenne40.nl/steun


Dat was al weer 100 jaar geleden dat ie het gezongen had, maar hij had een laaiend 

enthousiaste menigte daar.  

En die jongens met Duchenne, die vonden het prachtig!! Daar doe je het voor!! 

 

 

Komt één van de andere organisatoren later nog eens of 

Felix iets wil zingen. Nou, vooruit dan: Doe maar Hazes.  

 

En Felix weer op de bok, samen nu met Ome Jan, een 

baasje van 83, maar als ik op mijn 83e nog zo fief ben…., 

waar moet ik tekenen?? 

 

Kijk, en Wim draafde daarna een beetje door, jammer is 

dat dan……  

 

Een paar pinten verder kwam ie aan Felix vragen of Felix 

Ellen en hem niet op plaats 1 en 2 in HTVWB konden zetten gisteren. 

“Tja Wim, zo zijn we niet getrouwd hè!?” Voor jou is HTVWB misschien een 

‘spelletje’, maar voor anderen is het een ‘sport’ hè….. !” 

 

Kort na middernacht kreeg Felix via de mail nog 

een reactie van Wim dat, nadat hij de stand had 

gezien,  het een “Schande’ vond dat ie niet samen 

met Ellen bovenaan staat.  

 

Vanmorgen, weer een stuk verder in de ontnuchterende fase, was Wim weer een stuk 

genuanceerder: 

 

 

Goed tot zover, en door naar………… ONS PELOTON. 

 

Na het debacle van gisterenochtend met een verloren Excel-bestand bleek dus dat 

haastige spoed zelden goed is. 

 

Zelf heeft Felix al onderkend dat hij de lijst van 

neo Lizet van Hooijdonk, aangedragen door 

John Verbraeken, niet had verwerkt, en ook de 

lijst van Erik van de Lee was op de plank blijven 

liggen……   

 



Verder afgelopen nacht en vanmorgen al enkele reacties van deelnemers op het 

Tourjournaal van gisteren, dat zij hun lijst misten. 

 

 

Ten eerste De Bor, die vindt het 

prima dat Felix een dagje gaat 

fietsen, maar dat wil toch niet 

zeggen dat hij de lijst van zijn lief 

Liza (van de Bor) niet hoeft op te 

nemen in het overzicht…… Ja, daar 

valt weinig tegen in te brengen.  

 

Natuurlijk, maar Felix weet niet of 

De Bor zijn eigen                                                 

ruiten niet in gooit, want Liza  denkt              De Bor en Liza van de Bor met de kleinkinderkroost 

veel meer van de koers te  

weten dan De Bor, getuige onderstaande mail die Felix mocht ontvangen. 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Felix heeft toch maar even naar de stand gekeken in de 

clash van Huize Borremans aan Slingerstraat.  

De Bor: 118 punten, en Liza……. Ook 118 punten. 

Alles nog pais en vree daar dus…………….. 

  

Even later bleek ook de lijst van Jos Jannsen nog niet in 

het overzicht te staan. Tja, het is onvergeeflijk allemaal, 

maar ben blij dat jullie het even melden.   

Vandaag maak ik ook jullie lijsten wereldkundig voor het 

HTVWB-peloton. 

 

Moeten ze volgend jaar bij De Bende van Duchenne toch maar regelen dat die 

fietstocht niet gelijk valt met de Start van La Grande Boucle. “Wim, regel jij dat 

ff” 

 



Verder kreeg Felix gisterenavond laat en vanmorgen vroeg al reactie van Arthur van 

de Goor en Jules Theuns. Beiden wisten te melden dat ze Alaphilippe stom genoeg 

niet in hun lijst hadden opgenomen……… 

 

Thuur gaf aan dat hij tot zijn schrik vergeten was om Alaflupke op te nemen. Jules 

jammerde er ook over.  

 

Dacht Felix eerst nog adat het het aan een belabberde voorbereiding lag, maar Jules 

stuurde zijn handgeschreven 

selectielijstje met een foto 

door. Daar had ie hem wel bij 

gezet, maar toch was ie niet op de 

inschrijflijst terecht gekomen. 

Het ‘probleem’ zit hem ergens in 

Yates en/of Lutsenko. Felix 

denkt dat dit kon gebeuren 

doordat Jules’ eigen geschreven 

lijstje wat onoverzichtelijk 

geworden is door de 

doorstrepingen en griffels en 

losstaande rugnummers; zeker een goede les voor de volgende keer.  

 

Wel één geluk: Jules zal Alaphilippe nooooooooooit meer vergeten.  

  

 

En dan, ja, dit moet ik toch ook even kwijt hoor. 

Felix heeft iedereen een superhandige invullijst 

gestuurd. Echt iedereen enthousiast over de 

nieuwe lijst, maar dat meldde Felix jullie al. 

 

Stuurt Garçonneke, potverdorie mijn bloedeigen 

zoon, zaterdag om 13.44 uur zijn lijstje in. 

  

Oké, het is binnen de tijd, maar daar is dan ook 

alles mee gezegd. 

Zie het lijstje hiernaast……, verder commentaar 

overbodig.  Hij schreef er nog vrolijk bij, “ik was bijna Roggy vergeten”. Jammer, 

jammer, jammer, maar als je dit soort bullshit aanlevert had ik het hem gegund dat ie 

Roglic was vergeten……… 

 

Het is dat ik er niet boos op kan worden, anders had ie toch weer een tik tegen zijn 

appel gekregen…… Dat ventje komt best goed weg hè!? 

 

Dan even een reactie van Peter Adriaansen die ik kreeg.  



Felix weet dat Peter zijn huis heeft verkocht en 

een nieuw huis aan het bouwen is in Ossendrecht. 

Dus op de vraag hoe het gaat krijg ik als reactie dat 

het nu nog rustig is voor hem en dat ie momenteel 

op De Boskeelen vertoeft, een soort van ‘camperen 

bij de boer’ maar dan redelijk luxe, als ik het goed 

heb.  

23 juli krijgt hij de sleutel. 

 

Maar Peter meldt ook gelijk dat ie elke week nieuwe buurvrouwen krijgt, maar dat 

die in de regel ruim de 70 zijn gepasseerd, dus……  

kan ie zich gewoon volledig richten op De Tour……  

 

Goed geregeld Peter, 23 juli de sleutel, en De Tour….., die is op 17 juli klaar.  

Succes voor straks alvast!! 

 

Gisterenmorgen kwam Perry Clarijs nog even langs bij 

Felix.  

Perry had beloofd dat hij ook wat zou sponsoren, en 

Perry komt zijn afspraken altijd na. Daar houdt Felix 

van!! 

 

Hij stond met 5 cadeaubonnen aan de deur van Gall & 

Gall Hoogerheide.  

 

Nou mensen, daar kun je gerust met een vrolijk humeur gaan shoppen. Want daar 

word je altijd met flair en enthousiasme geholpen.  

Daar komen is al een feestje op zich. Eigenaren Liesbeth & Ilse hebben het prima 

voor elkaar. Superleuk personeel, (en daar weet 

Jan Schuurbiers dan ook weer alles vanaf, of 

niet Jan?) wat altijd bereid is om mee te 

denken voor een cadeautje of leuke verpakking, 

suggesties voor een wijntje en wat dan al niet 

meer. 

 

En of dat al niet genoeg is; sinds kort is de Gall 

& Gall in Bergen op Zoom op het Zonneplein 

ook in hun handen. Wel druk nu, maar ook dat 

wordt één van de leukste Gall & Gall-winkels van 

Nederland, gegarandeerd!! 

 

Eén minpuntje, door de drukte moet Liesbeth, toch ook al wat jaartjes actief als 

deelneemster in HTVWB, een jaartje overslaan. Maar van Liesje kan Felix het 

hebben. 

 

Succes meiden, ook daar in Berrege!! 

   



 

Dat was het wel geloof ik, oh nee, toch niet…… 

 

Nick ‘Magic’ Orlando zijn lijstje was niet 

correct. Nick was een heel weekend weg, dus 

had Felix toegezegd de rugnummers voor 

Nick weel in orde te maken….. 

 

Dat ging dus faliekant fout. Nick had van 

Aert en Buchmann geselecteerd, maar Felix 

noteerde per abuis de rugnummers 112 en 

73…. Laat dat de rugnummers van Bissegger 

en Kelderman zijn. 

Die staan nog op de lijst die ik jullie eerder vandaag zond. Die laatste 2 renners zijn 

dus vervangen voor van Aert en Buchmann. Daar is Nick niet echt veel beter mee gaan 

scoren…., maar eerlijk is eerlijk. En Nick? Die vindt het prima, zolang de rode 

lantaarn maar uit het zicht blijft……… 

 

Zijn we er nu; jazeker, dus door naar……………………………..  

 

 

De etappe van vandaag.  

Gelijk maar met de deur in huis vallen.  

Mathieu van der Poel was vandaag dik in orde!!! 2 

keer als eerste boven komen op de Mûr de 

Bretagne, bonusseconden pakken, de etappe 

winnen en én passant ook Le Maillot Jaune 

omgehangen krijgen. 

 

Met zijn vingertje omhoog, zo wijzend naar:  

“Opa, deze is voor jou en alleen voor jou!!” 

 

Godsnondepielekes wat is dat gaaf zeg!! KLASBAK die Mathieu zeg!! 

 

De rest van de etappe……?  

 

Die kan Felix eigenlijk gestolen worden. Roggy 

en Poggy werden 2e en 3e op 6 seconden en 

ook Wilco Kelderman bleef keurig bij deze 2.  

 

Alaflupke beet zich stuk en werd op 8 

seconden 5e .  

Precies de tijd die Mathieu nu voor staat op de 

Julian in het Algemeen Klassement!! 

 

  

  



 

De etappe- uitslag van vandaag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslag in ons peloton: 

Ook vandaag weer flink punten 

behaald.  

De meeste waren er voor Erik Roest. 

Jori van Zee noemde gisteren in een 

reactie over de Clash van Hoornaar 

Erik niet, Jori had alleen oog voor de 

resultaten vna Welmer Boer, maar 

dit resultaat liegt er niet om. 152 

opunten voor Erik en dus de 

dagwinst à € 3,00.  

 

De 2e plaats was voor mijn naamgenote: Jeanne Kerstens. Mooi Jeanne, tenminste 

nog iemand die de naam Kerstens hoog houdt. 146 punten voor Jeanne en dus 2 euro 

voor jou.  3e werd de stoeren stoempster van de zaterdag: Ellen Roedelof. Ellen 

scoorde 145 punten en pakt zo 1 euro uit de prijzenpot. 

 

Gefeliciteerd allemaal!!!! 

 

 

 



 

 

Hadden we gisteren nog 3 leiders, dus 3 gele truien, daar blijft er eentje van over: 

Harm Rieske.  

 

Harm scoorde vandaag 144 punten en dus net 

buiten de top 3 en leidt met 293 punten. 

 

Bredase Coen Pijpers staat daar 4 puntejs 

achter op plaats 2 met 289 punten. Derde is 

dan Erik Roest (288 punten) die opklimt door 

zijn dagzege. 

 

 

Onderin zware tijden voor Marina Hoogerwerf; Marina staat op plaats 97 met 146 

punten in totaal. Annette de Mooij en Nick Orlando staan daar 13 puntjes boven 

met 159. 

 

Maaruh…., geen man overboord. We hebben nog 19 ritten te doen, dus massa’s punten 

te vergaren. 

 

 

De stand na etappe 2 is als volgt: 

 

 
Naam 

Punten 
Et. 1 

Punten 
in ET. 2 

Totaal 

1 Harm Rieske 149 144 293 

2 Coen Pijpers 149 140 289 

3 Erik Roest 136 152 288 

4 Anton van Schaik 148 136 284 

5 
Rien Brans 142 139 281 

Peter Adriaansen 144 137 281 

7 Lucien Klerkx 149 130 279 

8 Mark Almekinders 137 141 278 

9 

Henny van der Lee 142 135 277 

Ellen Roedelof 132 145 277 

Johan de Bruyn 142 135 277 

Rob van Haperen 142 135 277 

Sander Kerstens 142 135 277 

14 Roger Groffen 130 142 272 

15 Mark Alberti 131 140 271 

16 
Stan Hoogerwerf 143 126 269 

Marc Nuijten 138 131 269 

18 Eric Goossens 142 125 267 

19 
Paulien Klaassen 134 131 265 

Dalemse Tandem 138 127 265 

21 Claudia Goossens 119 144 263 



22 
Peter Palinckx 123 137 260 

Jos Janssen 133 127 260 

24 
Ilse van Ginneken 123 134 257 

de Bor 118 139 257 

26 Max van Elzakker 133 123 256 

27 

Marthje Lucas 130 124 254 

Robert Reuvers 131 123 254 

Jeanne Kerstens 108 146 254 

30 Rinus  van der Wal 126 126 252 

31 Teun van Ginderen 132 119 251 

32 Robbert Klaassen 127 124 251 

33 Piet Vermeulen 123 127 250 

34 

Niek Iversen 118 131 249 

John Kerstens 125 124 249 

Liza van de Bor 118 131 249 

37 Frank Linssen 123 125 248 

38 Tommie Withagen 128 119 247 

39 Jules Theuns 124 122 246 

40 

John Verbraeken 119 125 244 

Rene Van Den Bogaert 136 108 244 

Nick Hoogerwerf 116 128 244 

Adrie van Overveld 129 115 244 

44 Johan Mathijssen 117 125 242 

45 

Jan van Dun 126 114 240 

Peter Rieske 110 130 240 

Martijn van den Berg 122 118 240 

Mats Orlando 124 116 240 

49 Peter Meesters 119 118 237 

50 Jori van Zee 124 112 236 

51 Eric Konings 117 118 235 

52 Linda Prop 122 110 232 

53 Robert Janssens 112 118 230 

54 Niels van Elzakker 114 114 228 

55 Stef Mol 114 113 227 

56 Perry Clarijs 112 114 226 

57 

Bram van den Broek 123 102 225 

Rinze Russchen 121 104 225 

Richard  Slabbekoorn 119 106 225 

60 Linda Rieske 95 129 224 

61 Cees van Oers 98 125 223 

62 

Erik-Jan de Bruijn 113 109 222 

Nico Hoogerwerf 111 111 222 

Richard van Stel 92 130 222 

65 
Kuijsters Klimgeiten 107 111 218 

Peter Hussaarts 111 107 218 

67 
Jan Bus 107 109 216 

Erik van der Lee 120 96 216 

69 Wim Erkelens 93 116 209 



70 Ronald Withagen 105 103 208 

71 Jacques Tempelaars 108 99 207 

72 Welmer Boer 105 99 204 

73 

Andre Maas 92 110 202 

Sjaak van den Berg 103 99 202 

Lutgard Koolen 103 99 202 

76 Jan Schuurbiers 102 98 200 

77 
Stefan van der Sanden 95 104 199 

Roger Withagen 86 113 199 

79 Willy van As 109 88 197 

80 Kees van Ginneken 95 100 195 

81 
Inge van Ginneken 91 103 194 

Wilfred Luijckx 96 98 194 

83 Lizet van Hooijdonk 105 88 193 

84 Youri Cloots 88 104 192 

85 
Casper Pruijn 97 94 191 

Arthur van de Goor 94 97 191 

87 Ruben Maas 94 94 188 

88 Tjerk Borremans 85 97 182 

89 
Jean Pierre van Bergen  73 102 175 

Faye van Bergen  73 102 175 

91 Jos Bogers 84 89 173 

92 Corne Lodiers 72 97 169 

93 
Alexander de Vos  79 89 168 

Peter Kwaaitaal 68 100 168 

95 
Nick Orlando 78 81 159 

Annette de Mooij 64 95 159 

97 Marina Hoogerwerf 73 73 146 

 

 

 

De NEO’s: 

 

We hebben 97 deelnemers dit jaar, dus twee meer dan afgelopen jaar. We hebben 

enkele nieuwe deelnemers, maar ook enkele afvallers. 

 

Nieuw in ons peloton zijn:  

Bram van den Broek, de kapper van Wouw en hier 

terecht gekomen via Stefan van de Sande, en die 

mannen kennen elkaar weer van de handbal: HVH Heerle. 

En zo weet ik weer wie dat zijn, want mijn zusje is daar 

weer wel bij betrokken. 

 

Jori van Zee, maar die had ik al aangekonigd, net als Peter Meesters. Eén van 

Garçonnekes fijnste collega. Hij heeft er graag mee te doen, met de oud Prins 

Carnaval van Stijlorenrijk. En ook Gijs vd Wiel die is aangehaakt bij Mark van Hoven 

na het vertrek van Hanno; en nu de Dalemse Tandem vormt samen met Mark. 



 

Verder dus Liza van de Bor en Lizet van Hooijdonk, maar dat lazen jullie al. 

 

 

Rinze Russchen en Mats Orlando zijn terug van weggeweest. 

 

 

 

Rob Kuijsters, met zijn Kuijsters Klimgeiten, collega van 

Felix die via Erik-Jan de Bruijn graag meedingt naar……  

de bolletjestrui zeker Rob?  

 

Ide Schelling ging hem gisteren in ieder geval al 

voor…………………………………… 

 

Thuur van de Goor heeft ook zijn Eega Lutgard Koolen overgehaald om een gokje te 

wagen. Kijken of Lutgard het verder gaat schoppen dan Thuur….?  

 

Zo, verder hopelijk niemand vergeten…… 

 

Waar in De Tour zelf al meerdere uitvallers waren te melden (3 in totaal uitvallers 

waren: Sütterlin, Konovalovas en Lemoine) en 16 renners zich bij de dokter gemeld 

hebben, gaan wij gestaag zonder uitvallers door naar etappe 2. 

 

En nu: DE PRIJZENPOT 

 

Dat was weer even puzzelen, maar het ei is weer gelegd. 

We hebben 97 x 10 euro te verdelen. Da’s dus €  970,00 

 

Verdeling van de Dagprijs:  

Voor de nummer 1 in een etappe : € 3,00 

Voor de nummer 2 in een etappe : € 2,00 

Voor de nummer 3 in een etappe : € 1,00 

Dat geldt dus voor alle etappes. 

 

 

Ook de prijzen voor  het Algemeen Eindklassement en de ‘bijzondere 

klassementen’ zijn al bepaald: 

 

Het bergklassement en de groene trui zijn klassementen met flink wat etappes: 

 

Wat levert dat op: 

Bergklassement: 

1e prijs bergklassement   €   10,00 

2e prijs bergklassement      €    7,50  

3e prijs bergklassement   €    5,00 

4e prijs bergklassement      €    2,50  



 

 

 

 

Groene Trui: 

1e prijs groene trui-klassement €   10,00 

2e prijs groene trui-klassement €    7,50  

3e prijs groene trui-klassement €    5,00  

4e prijs groene trui-klassement €    2,50 

 

Algemeen Eindklassement (Gele Trui): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan hebben we nog de gesponsorde prijzen door Arthur van AGO-Advies en 

Perry: 

 

Die worden als volgt ingezet: 

De 1e cadeaubon van Gall & Gall ter waarde van 10 euro:  

- woensdag 30 juni, de tijdrit tussen Changé en Laval.  

Degene die in die etappe 10e wordt in de daguitslag 

wint de tegoedbon. Als er een ex-aequo is, dan gaat de tegoedbon naar 

degene die na die etappe de meeste punten in het Algemeen Klassement heeft. 

 

De 2e cadeaubon van Gall & Gall ter waarde van 10 euro:  

- Donderdag 1 juli, de sprintersetappe tussen Tours en 

Chateauroux.  

Degene die in die etappe 20e wordt in de daguitslag 

wint de tegoedbon. Als er een ex-aequo is, dan gaat de tegoedbon naar 

degene die na die etappe de meeste punten in het Algemeen Klassement heeft. 

-  

 

 



 

De 3e cadeaubon van Gall & Gall ter waarde van 10 euro:  

- Zondag 4 juli, de bergetappe tussen Cluses en Tignes.  

Degene die in die etappe 30e wordt in de daguitslag 

wint de tegoedbon. Als er een ex-aequo is, dan gaat de tegoedbon naar 

degene die na die etappe de meeste punten in het Algemeen Klassement heeft. 

 

De 4e cadeaubon van Gall & Gall ter waarde van 25 euro:  

- Woensdag 7 juli, de bergetappe tussen Sourgues en 

Malaucène. Die dag wordt de Mont Ventoux 2 x 

beklommen…….  

Degene die in die etappe 25e wordt in de daguitslag 

wint de tegoedbon. Als er een ex-aequo is, dan gaat de tegoedbon naar degene die na die etappe de 

meeste punten in het Algemeen Klassement heeft. 

 

 

De  1e tegoedbon van eetcafé De Boulevard in Ossendrecht:  

- Woensdag 7 juli, de bergetappe tussen Sourgues en 

Malaucène. Die dag wordt de Mont Ventoux 2 x 

beklommen…….  

Degene die in die etappe 60e wordt in de daguitslag. 
Als er een ex-aequo is, dan gaat de tegoedbon naar degene die na die etappe de 

meeste punten in het Algemeen Klassement heeft. 

 
 

De 5e cadeaubon van Gall & Gall ter waarde van 10 euro:  

- Woensdag 7 juli, de heuvelrit tussen Carcassone en 

Quillan. 

Degene die in die etappe 48e wordt in de daguitslag 

wint de tegoedbon. Als er een ex-aequo is, dan gaat de tegoedbon naar 

degene die na die etappe de meeste punten in het Algemeen Klassement heeft. 

 

 

De  2e tegoedbon van eetcafé De Boulevard in Ossendrecht:  

- Donderdag 15 juli, de bergetappe tussen Pau en Luz 

Ardiden. Die dag wordt de Tourmalet en de Luz 

Ardiden…….  

Degene die in die etappe dagwinnaar is wint de 

tegoedbon. Als er een ex-aequo is, dan gaat de tegoedbon naar degene die na 

die etappe de meeste punten in het Algemeen Klassement heeft. 

 

 

Deelnemers die één van deze gesponsorde dagprijzen hebben gewonnen dingen na die 

winst niet meer mee naar de volgende gesponsorde prijzen.  

Als dat aan de orde is, dan kijken we elke keer naar de eerst lagere in de daguitslag. 

 

Oh ja, gisteren waren Coen Pijpers, Lucien Klerkx en Harm Rieske de dagwinnaars, 

dat meldde Felix gisteravond al. 



Mannuh, voor jullie heb ik in ieder geval al €  2,00 de man gereserveerd voor straks 

na De Tour; al 20% van je inschrijfgeld terugverdiend…. Hahahaha. 

 

Tot slot:  

 

De etappe van morgen: Etappe 3 op maandag 28 juni 

Morgen voert De Tour ons van Lorient naar Pontivy. We zitten dan nog steeds in 

Bretagne, maar gaan al een beetje oostwaarts. Lorient ligt aan de zuidkant van 

Bretagne tegen de Atlantic. 

 

De etappe heeft 2 bergjes van 4e categorie en is verder wel vlak te noemen.  

 

Normaal gesproken verwachten 

we geen kleerscheuren bij de 

renners, maar het is altijd een 

zenuwachting bedoeling, dus wei 

weet wat de etappe ons morgen 

oplevert…… 

 

We starten morgen om 13.20 

uur, en de finish ligt 182,7 

kilometer verder in Pontivy rond de klok van half 6. De verwachting is dat dit uitloopt 

op een massasprint…… 

 

Vele kijkplezier voor iedereen!! 

 

À bientôt, 


