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Na de verplaatsing
Zoals Felix jullie afgelopen zondag al vertelde zijn we een stuk naar het noorden opgeschoven. Gisteren op de rustdag wist Froompie te melden dat hij voor onze Belkin-jongens niet bang is in het klassement, maar dat ie banger is voor de Saxo-  en Movistarhoek.

Nou, laten we hopen dat ie het niet bij het rechte eind heeft.

        Froompie niet bang voor de Belkin-boys   (
De etappe van vandaag:

We vertrokken vandaag in Saint-Gildas-des-Bois (wie ket het niet….) en hadden een etappe, zo plat als een pannekoek van 197 kilometer, die eindigde in Saint Malo.
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Al vroeg hadden we 5 vluchters, waaronder onze eigen Lieuwe Westra. En die mannen bleven lang weg. Tot in de laatste 6 kilometer bleven 4 van de 5 weg, alleen Westra was al eerder teruggepakt.
En toen werd het sprinten………………………… Cavendish zat niet goed en wilde een beter plekkie, dus gaf ie een beuk aan Tom Veelers die holderdebolder over de kop ging. Een wonder dat er niet meer vielen. 
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Kittel zag het allemaal eens aan en ging de strijd aan met Greipel die hij in zijn voordeel besliste: 1. Kittel, 2. Greipel, 3. Cavendish.
Felix zat te wachten tot Cavendish gediskwalificeerd zou worden, maar dat gebeurde niet…………………….. Toch eens met Christian over hebben, want da’s raar!!

                Schouder aan schouder
And I got mail:
Een aantal deelnemers nam weer de tijd om Felix te mailen.
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Jules Theuns meldt dat hij ons Tourspel erg leuk vindt (bedankt Jules) en hij is ook zeker blij voor Arthur van de Goor dat ie ook een keer bovenaan staat nu Felix de stand een keer van onderaf aan heeft doorgegeven. (Nou Thuur, die kun je in je zak steken). Maar inmiddels sta je al tweede als je de stand omdraait, je maakt dus flink progressie; nog 79 plekken te gaan. 

Coen Pijpers heeft zijn alter ego Jacques goddet weer aangemeten. Was ie na zaterdag er nog van overtuigd dat Froompie en Porte plaats 1 en 2 in het algemeen klassement op zouden gaan eisen, en dag later was ie al weer van gedachten veranderd. Porte zou het niet worden………… (ja sorry hoor Jacques, maar dat snapt Felix ook nog wel).

Ellen Roedelof deed nog een verzoek om de spelregels aan te passen: “degene die onderaan eindigt laat die nu eens winnen, want dan heb ik nu de stijgende lijn te pakken”. Daar heeft Ellen helemaal gelijk in, nog een paar deelnemers te gaan en dan is ze er…………………..







Kek us Ellepel us lief lachuh       (
Erik van der Lee baalt ook als een stekker. Voor Erik hadden de bergen nog wel even mogen blijven duren, dan kontie in ieder geval wat klimmen. Maar vandaag was het weer sprinten en dat kost Erik punten en plaatsen. Zwaar balen dus!!

En ook nog even Nick Magic Orlando:                                                                                    
Goedemorgen Felix,
Vanmorgen om 5:15 uur terug gekomen uit het warme Andalusië. Wat geslapen en daarna geen koffers uitladen maar eerst met terugwerkende kracht alles in vogelvlucht bekeken op je site. Helaas konden we daar in Spanje ook niet de verschillende documenten openen van jouw site. Dus ik heb daar dus zoals Contador het zou zeggen, 0,000 000 001 van het tourspel van West-Brabant meegekregen (te belachelijk voor woorden!!, red.). Maar nu wordt Magic toch wel heel erg blij. Zou de Magic touch dan nu eindelijk gaan werken? (Wacht ff, we zijn nog niet halverwege!!, red.)Tot nu toe kan ik alleen maar tevreden zijn. Al diverse podiumplaatsen behaald, de euro-tjes stromen lekker binnen. Nog een podiumplek of 10 en het inschrijfgeld is weer terug verdiend. (Dat zou de eerste keer zijn denk ik hè?? Red.)
Felix, succes met het verdere verloop en ik hoop dat mijn touch zich zal continueren. (Dat hoop ik met je mee, red.)

Gr, Nick Orlando Magic
Die is dus ook weer thuis van vakantie; heeft Felix nog ff geluk dat ie het nog tegoed heeft…………………

Oh ja, en dan waren er ook enkelen waar het schaamrood op de kaken kwam te staan. Allereerst schippersvrouw Anita van Splunter. Anita zorgt dat haar gezinnetje blijft draaien nu man Henk weer op de vaart zit. Echter, toen Felix mailde dat er nog niet betaald was, wist Anita niet hoe snel ze moest reageren om vergissing te corrigeren. Geeft niets Anita, kan altijd gebeuren natuurlijk. Inmiddels zijn de penningen overgemaakt.

Maar ook Dick Rombout, die Felix gisterenmorgen op het werk tegen het lijf liep, trok gelijk zijn portemonnee om af te rekenen. Goed bezig Dick!!

Na de aanmaning van afgelopen zaterdag hebben weer een aantal deelnemers dus betaald; nog 2 deelnemers te gaan om te betalen; te weten:
MARC VAN LOON  en ROGER GROFFEN 

Een eerloze vermelding, maar zouduh onderaant nie betaoluh gullie!?

En hoe staat het hier in West-Brabant met Hét Tourspel voor????
Tja, als het om sprinten gaat dan weten Nick Magic Orlando en Dick Rombout wel hoe laat het is. Zij winnen vandaag weer samen de etappe en pakken dus weer €  1,75 de man. Ze hadden allebei 124 punten.  Alles schet ok op dun groote n’oop.
Derde en een eurootje rijker is Sjoerd van Ginneken. Sjoerd had 122 punten.

Linda Prop had het weer taai, maar het is wel gebleken dat Linda een echte klimmersploeg heeft opgesteld. Toch verliest ze vandaag spontaan een punt of 80 op Dick en Nick.

En dan

Het algemeen klassement:

Het wordt eentonig, maar Richard Slabbekoorn is niet uit het geel te rijden lijkt het wel. Maar Magic Orlando sr. Probeert toch het vuur aan de schenen te leggen en loopt vandaag weer een beetje in.

Richard staat op 823 en Nick volgt met 786 punten.

Eric Goossens, die komt van de goeie grond (Wouw zullen we maar zeggen!!), staat keurig derde op 771.
De rode lantaarn is momenteel voor Marc van Loon; goed dat ie voor een paar dagen weg is, dan kan ie ook niet in mineur raken.

En toen heeft Felix een even een blik geworpen hoe de Tourwinnaars van de afgelopen 5 jaar het doen.

Winnaar 2012: Peter de Wilde………………………………
61e plaats met 593 punten

Winnaar 2011: Henny van der Lee…………………………
37e plaats met 671 punten (zelfs onder zullie Erik)

Winnaar 2010: Robert ‘de Reuf’ Reuvers……………
Ook 37e, net als Henny

Winnaar 2009: Sjack van den Hout………………………
64e plaats met 588 punten

Winnaar 2008: Erik van der Lee……………………………
25e plaats met 701 punten

Nou Richard, Felix weet niet of dit iets wil zeggen, maar maak je borst maar nat; en trouwens, we zijn nog niet halverwege. Wie weet volgt er nog een inzinking of een hele slechte dag………………….. 

En wat brengt ons de dag van morgen………

Morgen gaan we tijdrijden. Nu niet in ploegenverband, maar gewoon man tegen man.

En het is een plaatje, want er wordt gestart in Avranches, en 33 kilometer verder ligt de streep aan de Mont Saint-Michel. Mijn hulpje Christian Prudhomme heeft er met zijn mannen weer voor gezorgd dat er volop publiciteit voor La Grande Boucle is.

Om 10.00 uur start de nummer laatst in het klassement: Dimitri Murayev.  

Rond de klok van half zes wordt de aankomst van de gele truidrager  Chrissie Froompie verwacht.

En dan kunnen we opmaken of de tijdrit grote veranderingen in het klassement aan zullen brengen of dat het allemaal maar in de marge is.

Felix stopt er weer mee voor vandaag.
Veel plezier morgen op de Mont Saint-Michel!!
Felix







