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Le Tour en Pays-Bas, Cést fini. Bienvenue La Belgica
Gisterenmorgen vertrokken de laatste volgauto’s van Le Tour  uit Nederland. 
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Nog net op Nederlands grondgebied hadden enkele ploegen geslapen. Om koers te zetten naar Antwerpen. En dat allemaal onder het nieuws dat de Grieken OXI stemden, het Binnenhof voor 5 jaar dicht gaat om voor een half miljard verbouwd te worden en Roger van Boxtel de NS gaat redden.

Ook allemaal heeeeeel belangrijk nieuws……………………………

Maar gisteren was óns nieuws de rit van Antwerpen naar Huy. En op 60 kilometer van de streep een giga-valpartij in het Tourpeloton tegen 60 kilomter in het uur. En de renners werden links en rechts langs een lantaarnpaal gekatapuleerd. Angstaanjagend!!!!!

Daarover straks meer.
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Oh ja, Felixke is gisteren nog ff aan zijn meniscus geholpen. Gisteren na de operatie alleen maar op de bank gehangen, maar Filleke Levitan had nog net ff de tijd om Felix op de gevoelige plaat te zetten. Zoals jullie zien, het gaat goed met hem. Felix wil iedereen bedanken voor het getoonde medeleven, maar de focus ligt op de Tour. En ‘De Tour is De Tour en die wacht op niemand.’ 
        Rechterknie                                 Memorabele woorden………                               Linkerknie
Dus snel naar………………………….

Een aantal reacties uit Hét tourpeloton van Hét tourspel van West-Brabant:

Man, man, man wat een reacties. 

Verexcuseer Felix als ie niet alle reacties op papier zet. Felix is wel enorm trots op jullie dat jullie zo vol overgave en enthousiast reageren. Heerlijk, smullen en Vooral doorgaan!!! Dank – dank – dank en een applausje, zeg maar applaus, voor jullie zelf!!!!

Eerst nog even een reactie van de dag ervoor, want die hoort er wel in hier. Ramon van de Emté, jullie weten wel: de vriend van ons Filleke doet het eerste jaar mee. En op de app: Felix het was weer een mooi tourjournaal (bedankt Ramon. red.) en gelijk er achteraan: maar met jou gaat het nog niet zo goed in dit tourspel hè (Fijne schoonzoon ben je Ramon, je zet de boel wel op scherp zo hè!? red.)
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Gisterenmorgen vroeg, Wesley Verbraak reageert: 
Felix

Het blijft maar doorgaan…... Waar houdt dit op? ? 
Nog zo'n uitslag en ik moet me al bezig gaan houden om alle geruchten over doping de kop in te drukken. 
Ja Wesley, Felix heeft al contact gelegd met de Herman Ram van de Dopingautoriteit, want dit kan écht niet!! 
Jouw plaats in de rangschikking riekt inderdaad naar stimulerende middelen. 

Kort daarna kreeg ik de eerste reactie van Wilfred ‘lijstjesman’ Luijckx die reageerde op Felix’ oproep wat we met de € 2,00 ‘zomaar weggeef’-prijs moesten doen, omdat André Maas niet op 18 juli jarig is. Wlifred is namelijk de 13e jarig…………………………
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Even later ook Jac ‘De Bor’ Borremans: 20 juli, dan is zullie Lies jarig en is het ook nationale feestdag in België en nog later Coen Pijpers: “Kijken aan het einde van De Tour wie de meeste uitvallers heeft, en diegene de 2 euries geven”. Hij neemt een voorschotje op zijn eigen prijs want voor Coen vielen er gisteren al uit.  Da’s een bietje te doorzichtig hè Coen!?
Felix vond Wilfred’s idee wel iets hebben, maar hij kreeg de kans nog niet om het wereldkundig te maken of Wilfred kwam al met de oplossing: Op 13 juli is het rustdag. Stort die 2 euro dan naar degene die in het Algemeen klassement op 13 juli op de 13e plaats staat. ‘Mijn idee’ Wilfred, dat doen we!! En Jac en Coen, toch hartelijk bedankt voor het meedenken natuurlijk!!!
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Het allerleukste Tourspel tijdens de Tour de France!!



Even later een maitlje van Soeur (dat is ‘zus’ in het Nederlands, maar de ‘o’ en de ‘e’ moeten dan aan elkaar worden geschreven en Felix weer niet hoe dat moet…..) Levitan. Wat doet die nu in dit journaal, want die speelt helemaal niet mee……. Klopt, maar het gaat over de rondemiss van De Draai van de Kaai. Lees daarom heel goed ‘En tot slot nog even dit’ onderaan dit Tourjournaal.

En ook een mailtje van Wouter Twisk. Who the hell is Wouter Twisk nu weer, die ken ik helemaal niet!!!

Het onderwerp van zijn bericht: Belangrijk: www.hettourspelvanwestbrabant.nl behouden

Oh, eens gauw lezen………………………………..
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Godznondenakende, was da nouw!!!??? Diejen Wouter meldt ff vrolijk: Om de naam van je site te houden kost je na 06-08-2015 € 90,00 excl. BTW per jaar………… 
Dus om www.hettourspelvanwestbrabant.nl 
zijn naam te laten houden moet ik ff fors over de brug komen. Is die wel helemaal bij zijn knikker zeg???

Daar moet Felix eens rustig over na gaan denken, nu net in de drukste tijd van het jaar….. Maar 90 ex BTW, dat gaat hem niet worden natuurlijk. Maar da’s wel van latere zorg………………… Klootviolen die het er zijn!!!

Zo, Felix heeft gesproken.

Terug naar waar het echt om gaat. De Tour.

Erik Roest, reactie kon niet uitblijven natuurlijk na de eerdere opmerking van Welmer ‘geen familie van de’ Boer
[image: image11.jpg]


Goedendag, Felix.
 
Uiteraard wil ik wel even reageren op het enthousiasme van de heer Boer (vriendschap kan al snel bekoelen na 2 dagen Tour...). (mooi Erik, lekker formeel worden….. red.) We zaten gisterenavond op een gezamenlijke verjaardag (met zelfs een kleine kater op de maandagmorgen..) en Welmer is geen prater, maar praat nu in 1 stuk door over de Tour. Maar ik beschouw dat vooral als compliment voor jouw spel (daggut ook, want jullie vriendschap is aardig bekoeld lijkt me….red.), want ik zie voor Welmer geen enkel aanknopingspunt waardoor hij aanspraak kan maken op de winst in de "clash van Hoornaar". Maar hij is gewoon heel enthousiast en dat gun ik hem. Dat siert een nieuwe deelnemer, toch?  (klopt  helemaal Erik, klopt helemaal.  Red.)
 
Of ik het enorme grote vertrouwen van mijn goede vriend Schuurbiers waar kan gaan maken, daar begin ik na 2 dagen wel wat aan te twijfelen (zo gepaste bescheidenheid hoor, petje af!! Red.), maar dan gooien we er nog maar een mooi cliché uit. "Parijs is nog ver". (Cruijffiaans, of is deze van Smeets? Red.) Ha, ha.
 
Ik heb zowel zaterdag als gisteren langs het parcours gestaan. Wat was dat ongelofelijk gaaf!  (dat geloof ik graag, dat zal SUPER geweest zijn, waar blijven de foto’s?????  red.)
 
Groeten,
 
Erik. 
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Ook Jules Theuns op de mail. Die is poterdikeme ook druk met de tour zeg, maar hij heeft ook alle tijd, hij is ook een pensionada. Zaterdag naar Utrecht, zondag in d meest luxueuse zetel voor de TV, gisterenmorgen naar Anvers voor de start van etappe 3 en daarna weer terug naar die grote zetel…… Wat een rotleven zeg Jules!!?? 
Maar Felix begrijpt dat de foto’s nog komen? 

Oh, ze zijn er al. Bedankt Jules!! 
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Jules in Utrecht:
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En ga er nu maar even voor zitten. 
Een reactie van Peter ‘Feyenoordpikke’ Kwaaitaal. En Peter kan altijd lekker pennen…………………

Beste Felix,

Als eerste weer bedankt voor het schitterende leesvoer wat iedere ochtend voorgeschoteld wordt. (geen dank Peter, graag gedaan. red.) Na de rit van vandaag weer het nodige gezien en helaas zijn de eerste afvallers ook weer een feit.

De schouder van Dumoulin laat me koud maar waar ik wel mee zat is de knie van onze eigen Felix!!!!! Is alles weer goed schoongemaakt?? (Peter, je wil niet weten. Schoon, schoon? SUPERschoon. Felix kan er zo weer 50 jaar tegenaan. Nog effekes un bietje revalideren, maar dan………. red.)

Ik hoop dat wij er niet onder moeten lijden omdat onze eigen directeur Sportif geblesseerd is…….. Hou de knie goed in beweging Felix op je hometrainert zodat je weer sterker uit de strijd komt. (Bedankt voor de tip kerel!! Red.)

Wat betreft de opmerkingen van mijn zwager in wording (????denk ik toch ooit????), (moet je dat willen??? red.) de echte reden van deelname bij  Jos “the Boss” Bogers is dat hij mij vorig jaar bekritiseerde met mijn tour prestaties en hij dit jaar mag laten zien of ik in hem mijn meerdere moet zien qua tourkennis (Nou, dan is nu de beurt aan Joss hè… red.). Ik las dat jij mijn voetbalkennis samen met hem vrij beperkt vindt maar dit spel gaat toch niet over voetbal dus die link kon ik niet leggen. (oh ja, daar heb je helemaal gelijk in Peter. Dat moet Felix niet doen!! Sorry!!!  Je tussennaam zal worden geschrapt.  red.)

Na de eerste etappes valt het op dat de dames sterk vertegenwoordigt zijn in de top 10 dus ik denk dat ik een dezer dagen toch eens bij de Boulevard langs moet om met Jeanne het een en ander door te nemen. (strak plan man, dan doet  John Kerstens het niet, want die wil wel eens aan het einde kijken hoe het dan is, en lazen we al niet eerder ‘Parijs is nog ver’?………. red.) 
Weer genoeg geouwehoerd maar Felix succes met je revalidatie en ik kijk in ieder geval weer uit naar het volgende Journaal. (Bedankt Peter ‘………………………’ Kwaaitaal. red.)
Peter
Coen Pijpers kwam ook nog los, want die ziet zijn kansen fors stijgen:

Felix,
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't Zal eens tijd worden zeker onderhand met mij zeg! (vindt Felix ook want in de Giro en de Vuelta is het de laatste jaren ook al bagger……  red.)

Na dat echec met Rasmussen in 2007; ik stond op winst in HTVWB, maar Rabo (lees Theo de R.) vond het nodig om die goeie man uit koers te halen….. (Coen, da’s sjeezus al 8 jaar geleden, ‘ouwe koeien’ noemen ze dat. Maar het zit nog diep leest Felix wel….. red.)

Ben nu al wel lekker aan het sparen zie ik voor de lunch die je nog tegoed hebt van me (van de Giro die John Kerstens van je won hè? red); lekker Italiaantje doen deze keer….? Hadden we vorige keer eigenlijk paella moeten gaan eten, niet….? (Dat spreken we nog af!! red.)

(jij legt het wel uit aan de overige deelnemers hè; ken je ff pronken)  (Doe ik graag. Felix en Coen spelen onderling altijd dit spel ook in de Giro en de    

                         Coen op de wisselbank???????                     Vuelta en de laatste winst van Coen dateert van               

                                                                                   de Giro 2013……….. Felix heeft gepronkt zo Coen, maaruh ik wil mijn lunch onderhand zelf wel een keer betalen hoor. red.) 

Groeten,

Coen 

Tot slot nog even een berichtje van Tuur van de Goor. Arthur was gisteren in Antwerpen en schoot ook mooie foto’s ik zal eens kijken wat er bij zit om te showen!!
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Het was zeker een beetje mistig  in Antwerpen Tuur!?
Da’s wel genoeg zo!!

Gisteren naar Huy, maar we vertrokken in Antwerpen
Gisteren ging de Tourkaravaan van het Vlaamse land naar Wallonië. De scherprechter lag op de Mur de Huy. 100 meter stijgen in de laatste 1.000 meter………………… Heavy.
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Maar wat was nog veel meer heavy. Dé valpartij. Allemejezus wat kletterden ze daar over elkaar en dat omdat William Bonnet wieltjetik bij zijn voorganger deed. Tom Dumoulin op zijn knikker, Michael Matthews door de lucht. ‘spartacus’ Cancellara die er tussen vloog, Johan Vansummeren waarvan niet meer te zxien was voor welke ploeg hij rijdt. Laurens Ten Dam slachtoffer tussen de ongelukkigen. En zo gingen er een stuk of 20 over elkaar heen. Alle ziekenauto’s waren nodig en zo werd de koers door de tourdirectie geneutraliseerd.

SKY vond dat maar niks en die gingen als een stelletje wezenlozen: fietsen,  fietsen en nog eens fietsen dachten de mannen van Froompie. En toen werden die van Orica GreenEDGE en Movistar niet zo een klein beetje link denk. Als ze gekund hadden waren ze de SKY-boys te lijf gegaan.

Felix zag het allemaal eens aan en vond het ook onsportief gedrag, maar veel renners in het peloton vinden het normaal dat er doorgereden wordt, want ook dit hoort bij wielrennen………… Het zal allemaal wel. Felix, niet de beste vriend deze week van Christian Prudhomme, vond het geheel terecht dat er geneutraliseerd werd. Maar eenieder zijn eigen mening in deze natuurlijk!!

‘Abandon’ voor Tom Dumoulin met een gebroken schouder, ook moesten Simon Gerrans, Dmitry Konzontsjoek en William Bonnet de strijd staken. 

Ten Dam kreeg ook ‘Abandon’ van de Franse regie, maar bij Laurens werd zijn uit de kom geschoten schouder er weer in geduwd en hij ging weer ‘vrolijk’ verder…………………………… Ja, typisch Ten Dam hè.
Ben vandaag benieuwd op de kasseien………….

Na alle ellende ging de koers door en werd in Huy scherp gerecht. Een sterke Caruso nam het heft in handen, kreeg ontiegelijk op zijn falie van Joaquim omdat ie hem bijna onderstboven reed, maar toen was Rodriguez los. Erop en erover. Gallopin en Froompie konden nog ff volgen, maar daarna was het gebeurd. ‘El Purito’ stoomde naar boven en greep er de winst. Dus vlak voor Froompie en Vuillermoz. HUY is voor Rodriguez. En Richard Slabbekoorn geloofde niet in Rodriguez……………, toch Richard (?


Naar achteren wat averij voor enkele klassementsrenners, maar we hadden on danks alle ellende weer mooie koers. 
Jammer van die val, want gisterenavond werd duidelijk dat ‘Spartacus’ Cancellara 2 ruggenwervels heeft gebroken en vandaag niet start. Ook Daryl Impey zal na een gebroken sleutelbeen vandaag niet meer starten. Hartstikke zonde!!

Gauw over naar Hét Tourspel van West-Brabant.

Nog voordat Felix geteld had kreeg hij via SMS al reactie van Frank ‘topfotograaf’ Linssen. Frank meldde dat hij vandaag wel heel goed gescoord had en de top van het klassement eindelijk in beeld komt. Dat voorspelt wat Frank.  
Frank stuurde gisteren zo goed dat hij met 153 punten de dagwinst pakt en € 2,50 bij mag schrijven in zijn prijzenpotje, die nog lees was natuurlijk. Tweede werd Henny van der Lee met 149, dus €  1,50 voor hem. En 1 euro moet gedeeld worden door 3 deelnemers: NEO Adrie van Overveld, Robert ‘de Reuf’ Reuvers en Roger Withagen. Dat tikt lekker aan mannen 33 eurocent de man. Mar wie het kleine niet eert………………………

Michael de Raaff had gisteren een off-day. Michael kreeg slechts 64 puntjes bijgeschreven.

Wat houdt dat in voor de stand:

Erica van Loon had het ook lastig op de Mur de Huy. Als trotse koploopster van 23 dagen gele trui haalde ze gisteren 96 punten. Te weinig punten om het geel vast te houden. Caatje zakt naar plaats 4.

Jeanne ‘mooie achternaam’ Kerstens was na etappe 2 3e en dat blijft ze ook. Wesley Verbraak wipt van 4 naar 2 en die zich dus melden voor de dopingcontrole bij Herman Ram. 

De nieuwe gele truidrager is Coen Pijpers. Coen stond op 2, maar na de goede uitslag van gisteren staat ie dan op 1. Hèhè, eindelijk hè Coen, maar……………………………………………… Parijs is nog ver. 

De stand tot en met etappe 3:

	

	 
	Naam
	Et. 1
	Et. 2
	Et. 3
	Totaal.

	1
	Coen Pijpers
	77
	146
	140
	363

	2
	Wesley Verbraak
	79
	137
	132
	348

	3
	Jeanne Kerstens
	67
	152
	117
	336

	4
	Erica van Loon
	120
	118
	96
	334

	5
	Samantha de Klerk
	70
	134
	123
	327

	6
	Ruben Maas
	67
	131
	116
	314

	7
	Johan Mathijssen
	71
	128
	108
	307

	8
	Anton van Schaik
	67
	136
	101
	304

	 
	Willy van As
	66
	127
	111
	304

	10
	Willy Poldermans
	65
	120
	118
	303

	11
	Peter Kwaaitaal
	71
	113
	117
	301

	12
	Robbert Klaassen
	70
	118
	111
	299

	13
	Roger Withagen
	30
	116
	146
	292

	14
	Gerda van Beek
	67
	133
	90
	290

	15
	Diana de Vos
	56
	108
	125
	289

	 
	Johan de Bruyn
	23
	127
	139
	289

	17
	André Maas
	35
	119
	134
	288

	18
	Paulien Klaassen
	53
	120
	113
	286

	19
	Adrie van Overveld
	26
	110
	146
	282

	20
	Frank Linssen
	25
	103
	153
	281

	21
	John Verbraken
	60
	114
	106
	280

	 
	Mark van Hoven
	28
	128
	124
	280

	23
	Kees van Tiggelen
	75
	113
	90
	278

	24
	André de Vos
	32
	111
	134
	277

	25
	Erik van der Lee
	29
	110
	136
	275

	26
	Welmer Boer
	47
	125
	102
	274

	27
	Ramon Suijkerbuijk
	68
	112
	92
	272

	28
	Oewy & Imiet Champion 
	49
	128
	93
	270

	29
	Roger Groffen
	35
	112
	121
	268

	30
	Peter Adriaansen
	35
	103
	129
	267

	31
	Corné Bolluijt
	53
	115
	98
	266

	 
	Jan van Dun
	54
	113
	99
	266

	33
	Rinus Konings
	57
	126
	81
	264

	34
	Piet Vermeulen
	42
	107
	113
	262

	35
	Henny van der Lee
	13
	99
	149
	261

	36
	Jan Bus
	60
	118
	81
	259

	 
	Coen 'Wicker' Michielsen
	29
	109
	121
	259

	38
	Nico Hoogerwerf
	42
	101
	115
	258

	39
	Nico van de Klundert
	6
	120
	130
	256

	 
	Claudia Goossens
	13
	99
	144
	256

	41
	Niels Adriaansen
	42
	116
	96
	254

	42
	Hanno van Hoven
	29
	95
	129
	253

	43
	Casper Pruijn
	24
	121
	107
	252

	44
	Luciën Klerkx
	23
	112
	116
	251

	45
	Eric Goossens
	22
	95
	132
	249

	46
	Wilfred Luijckx
	30
	101
	116
	247

	47
	Peter de Wilde
	29
	110
	107
	246

	 
	Jos Bogers
	30
	106
	110
	246

	 
	Ronald 'Withege' d'n Botte
	23
	83
	140
	246

	50
	Sjoerd van Ginneken
	16
	94
	135
	245

	51
	Kees van Ginneken
	61
	107
	76
	244

	 
	Richard Slabbekoorn
	40
	101
	103
	244

	 
	Linda Prop
	13
	99
	132
	244

	54
	Jelle Goossens
	21
	96
	125
	242

	55
	Nick Orlando
	29
	95
	117
	241

	 
	René van den Bogaert
	27
	95
	119
	241

	 
	John Kerstens
	10
	110
	121
	241

	58
	Ton Rijsdijk
	13
	94
	132
	239

	59
	Alexander de Vos
	42
	119
	77
	238

	 
	Peter Palinckx
	25
	99
	114
	238

	 
	Cees van Oers
	16
	99
	123
	238

	62
	Perry Clarijs
	52
	101
	84
	237

	63
	Maikel van der Poel
	42
	104
	90
	236

	 
	Erik Roest
	31
	104
	101
	236

	 
	Jan Schuurbiers
	29
	95
	112
	236

	66
	Robert Reuvers
	23
	66
	146
	235

	67
	Mark Almekinders
	29
	95
	110
	234

	 
	Marc van Loon
	13
	94
	127
	234

	69
	Jim van den Bogaert
	13
	103
	117
	233

	70
	Dick Rombout
	17
	95
	117
	229

	71
	Arthur van de Goor
	55
	76
	94
	225

	72
	Karlijn Stultiens
	22
	78
	124
	224

	73
	Dalilah van Nek
	49
	96
	76
	221

	 
	Stan Hoogerwerf
	29
	95
	97
	221

	75
	Sander Kerstens
	18
	88
	113
	219

	76
	Marcel van Beek
	38
	100
	79
	217

	77
	Tommie Withagen
	22
	93
	101
	216

	78
	Ricardo van de Klundert
	6
	103
	105
	214

	79
	Jules Theuns
	25
	88
	97
	210

	80
	Robert Janssens
	22
	97
	90
	209

	 
	Jos Kerstens
	22
	95
	92
	209

	82
	Jac 'de Bor' Borremans
	25
	97
	86
	208

	83
	Bert van Zessen
	28
	85
	91
	204

	84
	Ellen Roedelof
	15
	78
	110
	203

	85
	Annette de Mooij
	22
	91
	85
	198

	86
	Eric Konings
	6
	94
	95
	195

	87
	Corné Lodiers
	26
	76
	92
	194

	88
	Martine vd Nieuwenhuijzen
	19
	69
	103
	191

	89
	Michael de Raaff
	21
	90
	64
	175


De etappe van vandaag.
Vandaag vertrekken we in Seraing de voorstad van Luik. Daar gaan de renners voor 223,5 kilomter op pad. Onderweg 1 bergje van 4e categorie, dus dat wil niks zeggen, maar in de finale hebben we een kleine Parijs – Roubaix. 7 kasseistroken moeten dan onder de wielen doorschieten; een kleine 800 meter in totaal.

Niet lekker voor renners met schouderproblemen, of niet Laurens??

In Cambrai ligt dan de finishstreep. Deio wordt doro de eerste renner gepasseerd tussen ca kwart over vijf en half zes.

En dan nog even dit……

Js, dan nog even dit.

Dit is een oproep van Felix aan alle deelnemers van Hét Tourspel van West-Brabant.

DE DRAAI VAN DE KAAI (hét na-toursecriterium in Roosendaal) van maandag 3 augustus 2015 heeft een wedstrijd uitgeschreven: Wie wordt Miss DRAAI VAN DE KAAI 2015.

Maak jullie geen zorgen, Felix dingt daar niet in mee, maar wel 

                           INGE VAN GINNEKEN

Inge is het zusje van Sjoerd, onze profi die momenteel met rugnummer 135 de Ronde van Oostenrijk rijdt voor Team Roompot rijdt. Inge wil heeeeeeeel graag rondemiss zijn en roept iedereen op om op haar te stemmen.

Nou, en als ik daar aan mee kan laten helpen. Dan doe ik dat heel graag. 

Ik roep iedereen op om te stemmen voor INGE, zodat zij te aanschouwen is als Rondmiss op 3 augustus in Roosendaal bij DE DRAAI VAN DE KAAI.

En laat ik niet merken dat je niet gestemd hebt straks, want dan moet Felix over gaan tot disciplinaire schorsingen, en dat wil je toch niet???
Hoe stem je? 
Heel eenvoudig op onderstaande website (Ctrl + klikken op de blauwe tekst hieronder).

          Stemmen op INGE VAN GINNEKEN als rondemiss van DE DRAAI VAN DE KAAI 2015
 En dan op de site klikken op 

Felix rekent op jullie medewerking!!!!

Tot zover voor vandaag en veel plezier in Cambrai.

À Demain!!

Felix







