
                                                                                                                                                

                 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
           

Bonsoir mes amis de velo, 

Jajajajaja, het is weer zover. 

Mathieu van der Poel zorgt er in 

hoogst eigen persoon voor dat Le 

Maiilot Jaune weer voor Nederland 

is!!!  

Het was potverdorie weer een 

geweldige etappe vandaag zeg, maar 

daarover straks meer bij ‘De Etappe 

van vandaag’ 

Voor we daar echter naar toe gaan 

wil Felix toch nog even terug naar de 

ingeleverde deelnameformulieren van gisteren. 

Want ja, het eerste Tourjournaal wilde Felix natuurlijk met stoom en kokend 

water zo snel mogelijk bij jullie in de mailbox hebben zitten. Daarom even terug.  

 

Wat is het mooi om te zien wat een 

zelfvertrouwen bij de deelnemers zit als het 

om de winst in Hét Tourspel van West-

Brabant gaat, maar ook hoop dat het dit jaar 

beter wordt dan vorig jaar, maar zeker ook 

om niet te vergeten wat een gebrek aan 

zelfvertrouwen er is bij sommige 

deelnemers.  

 

Jullie konden al lezen hoe Patricia 

Adriaansen er over denkt voor wat betreft haar lijstje. Ellen Roedelof meldde 

gisteravond al zich volledig in Patricia in te herkennen: ‘Ik ben fan van haar’. 

Renners met mooie sokken, daar gaat Ellen ook voor. 

 

Wat hebben vrouwen toch met sokken…………………….?  

 

 



 

Maar om er eens een paar citaten bij te halen: 

‘Hier het winnende lijstje Felix’, ‘ 

‘The winnerslist’,  

‘De rest hoeft niet meer in te vullen hoor, dít is Dé 

selectie’ 

‘Het motto voor dit jaar is wederom: “meedoen is 

belangrijker dan winnen”.  

‘Hierbij mijn lijstje met winnaars’ 

 

2 wil Felix er toch nog wel even apart uitlichten. 

 

Eerst Coen Pijpers, Coen stuurde afgelopen vrijdag om 23:45 uur zijn lijstje in. 

Normaal is Coen nooit zo ver van tevoren, want hij blijft in de regel wikken en 

wegen tot in het laatste uur, maar nu was dat anders. 

 

Daar komen Kamervragen over natuurlijk, want dit is niet 

normaal. Maar Felix wilde die graag voor zijn, dus Felix’ 

reactie was zaterdagochtend: 

 
Yooh Coen, 

  

Schrik me een hoedje, het is vrijdag 23:45 uur (wel mooi opvolgende 

cijfers zo), en dan krijg ik jouw lijst al binnen. 

Zou bijna vragen, voel je je wel goed, want dit ken ik niet van jou.........., 

tenzij je andere plannen hebt vandaag, dan kan ik me voorstellen dat je 

het gisteren net voor 00:00 uur hebt moeten versturen. 

 

Ik had speciaal vandaag 13:00 uur als uiterlijk tijdstip gehanteerd, speciaal 

voor jou om nog dichter tegen de start van De Tour te zitten, maar dat 

was dan niet nodig geweest begrijp ik nu 😊). 

  

Maar maakt niet uit. 

Je lijst is binnen en ga hem verwerken!! 

  

Veel succes en plezier de komende 3 weken. 

 

Coen reageerde uiteraard: 
Ja excusé moi mille fois Félix (zo, jij spreekt een lekker woordje over de grens Coen….., red.), 
maar ik had er al zowat een hele week van dubben en twijfelen en doorstrepen en weer 

terugzetten op zitten 😉! (maar da’s eigenlijk niet anders dan anders, toch…..?, red.) 
Het bekende fenomeen van nog 2 of 3 plaatsjes vullen, maar nog een stuk of 50 kandidaten 
daarvoor over hebben..... (huhhh….., toch veel meer dan 50?....., red) 
Heb gisterenavond gewoon alle knopen doorgehakt en gelijk ook maar die bij Sjaak 
aangeleverd. (Kijk, da’s praat, Goed bezig Coen…., red.) 
 

Mais bon, jij ook heel veel succes en heb er weer zin in de komende 3 (vakantie)weken! 😎 
 
Salutations, 
Coen 
 



P.S.: de verzendtijd heb ik bewust zo gekozen, omdat ik de '1' over 3 weken ga 

pakken waarschijnlijk 😏 
 

Kijk, en lezen jullie deze laatste zin 

onder de P.S. ………,  

 

Coen neemt hier gewoon een voorschot 

op de winst in HTVWB. Het is goed dat ie er nog ‘waarschijnlijk’ achter zet, anders 

kan de rest wel inpakken.  

 

We gaan het zien Coen. Maar je start is prima, een gedeelde 19e  plek na etappe 1, 

da’s veelbelovend. 

 

Dan nog even verder naar numero 2: De Hoornaarse strijdbijl is trouwens ook 

weer opgepakt. Erik Roest en Jori van Zee 

waren rustig bij de aanmelding, maar Welmer 

Boer gooit gelijk flink spiritus op het vuur. 

 
‘Dit jaar ga ik voor het geel. en verder hoop ik 

maar 1 ding dat ik meer tegenstand uit 

Hoornaar krijg van Roest en Jori van Zee.’ 

 

Da’s straffe praat Welmer. Het Geel kan 

dus naar Hoornaar!? Maar laten we nog ff 

geduld hebben 😉, Parijs is nog ver hè.  En de 

hoop op meer tegenstand uit Hoornaar van 

Erik en Jori……… Eerlijk is eerlijk. Jouw 4e 

plaats vorig jaar was een stuk beter dan die 

van Erik (18e, ook niet slecht) en Jori (58e). 

Dus een beetje gelijk heb je wel. 

 

 

Door naar het aanmeldformulier zelf: 

We doen er echt alles aan om iedereen het zo makkelijk mogelijk te maken met 

betrekking tot het invullen van zijn of haar 25 renners. 

Mocht je een renner dubbel in je lijstje hebben staan, dan 

werd dat onderaan in het deelnameformulier vermeld. 

 

Onze MvdP, maar dat is Maikel. Was er op tijd bij. Hij 

probeerde rugnummer 10 in te vullen, maar merkte zelf dat 

dat niet klopte.  

 

Slimme gast die Maikel!! Ze hebben hem niet voor niets 

wethouder in de Gemeente Woensdrecht gemaakt!! 

 



Minder oplettend was (Luc(ky) Pantani. Hij is zó’n grote fan van Dylan 

Groenewegen dat hij het rugnummer van Dylan ( 124) 2 x op zijn lijstje noteerde, 

maar de boodschap onderaan in de 

controlecellen….., niet gezien waarschijnlijk? 

Luc(ky) had dus gelijk maar 24 renners in 

koers. 

 

Maar ook voor meerdere deelnemers was er 

malheur in etappe 1. Filippo Ganna, doorgaans toch wel goed voor wat puntjes werd 

door 38 deelnemers geraden en die hebben dus na etappe 1 ook nog maar 24 

renners in koers………     

 

Zo, dat was wel weer genoeg, we gaan over naar: 

 

De Etappe van vandaag 
Na de start in Lauwin-Planque neemt Bruno Armirail al direct het initiatief. Enkele 

renners proberen aan te 

sluiten, maar dat lukt in 

eerste instantie niet. Maar 

dan zijn er toch 3 renners die 

toch wel aan weten te sluiten: 

Fedorov, Leknessund en van 

Moer.  

 

Zij mogen wegrijden meer 

echt een grote voorsprong 

wordt het nooit. Rond de 3 

minuten, verder mogen zij niet 

wegrijden. 

 

In het peloton is het aan Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty die het 

aanvoeren. Zij houden de afstand tot de 4 koplopers beperkt. 

  

Op 52 kilometer voor de 

meet zijn de 4 eraan voor 

de moeite. 

 

Het peloton blijft heeft er 

dan fiks tempo in. De 

renners weten dat er in de 

laatste 35 kilometer van de 

etappe nog 3 ‘muurtjes’ 

zitten. Korte, maar steile 

klimmetjes.  

 

 



 

We kennen wel een paar renners die zich daar helemaal heppie de peppie bij 

voelen. 

 

Na het 1e van 3 muurtjes wordt wel hard gereden, maar nog niet ‘alles uit de kast’. 

Het peloton blijft aardig intact en ook Gele Jasper Philipsen kan bijblijven. 10 

kilometer van de meet het volgende muurtje, en dan komen de grote jongens naar 

voren en geven serieus gas. Er valt een klein gaatje tussen de eerste 6 renners en 

de rest, maar de rest komt grotendeels 

terug. Het peloton is dan toch wel 

uitgedund en de rassprinters ‘roepen om 

hun moeder’.  

 

De laatste muur, de Côte d’Oureau, ook 

dezelfde mannen voorin. Mathieu, Pogy, 

Vingy, maar ook Vauquelin, Gregoire, 

Jorgenson, Lipowitz en Roglic zitten 

voorin. 

In de afzink richting de vod van de laatste 

kilometer springt Lipowitz weg en hij pakt 

hooguit 100 meter. 

 

De anderen rijden het gat niet meteen dicht, maar als ze dichterbij komen neemt 

Alaflupke het initiatief, maar als hij afgeeft op minder dan een kilometer zit 

Mathieu ineens op kop……., ‘da’s godver niet de bedoeling’ denkt Mathieu nog. 

 

‘Ik zal een straffe sprint moeten rijden om hier de winst te pakken’, maar de 

adrenaline komt uit zijn oren gespoten en in de bocht naar het laatste rechte eind 

begint ie aan zijn sprint.  

 



 

Als een komeet schiet ie vooruit. 

Felix staat te gillen voor de TV: 

‘komaan, komaan, komaan Mathieu. 

Rijd ze het stront in de ogen gvd’. 

Madame Levitan en kleinzoon Mik 

schrikken er gewoon van……. 

hahahaha 

 

Maar Mathieu pakt van kop af aan 

‘gewoon’ de winst.  

 

Niet dat het gegil van Felix iets 

geholpen heeft, maar zelf denkt ie 

daar anders over……..   

 

Mathieu pakt 4 jaar na de Mûr de 

Bretagene, weer Le Maiilot Jaune.  

 

Wat zal opa Raymond daar boven 

trots op hem zijn. 

 

Het werd wel een koninklijke sprint 

want Pogy werd 2e en Vingy 3. 

 

Het 1e weekend is in ieder geval het 

Alpecin-Deceuninck-weekend 

geworden. 2 x ritwinst en 2 x het 

geel bij 2 verschillende renners, Die 

kunnen lekker op 2 oren gaan slapen 

vanavond.  

 

De Eerste 20 in de uitslag van vandaag  



 

 

 

De uitslag van vandaag in óns Tourspel 
Vandaag waren de meeste punten voor onze 

Tourwinnaar van 2023: Ronald -botje- Withagen. 

Met 12 renners reed Ronald vandaag punten, 

waarvan 8 in de top 10. Dat levert hem vandaag een 

smak op van 150 punten.  

 

En met die 1e plaats in de daguitslag verdient 

Ronald € 2,00. Die reserveren we alvast voor hem. 

 

De 2e plaats in de daguitslag is voor één van de 

Rieske-Brothers. We hebben er weer 3 aan het 

vertrek: Harm, Peter en Jelle. Peter en Harm stellen we vandaag teleur, maar Jelle 

niet. Jelle scoort vandaag 2 puntjes minder dan Ronald: 

148 punten. Dus daar doe je ook goede zaken mee!! 

En voor Jelle reserveren we dus € 1,50 met deze 2e 

plaats. 

 

Op plaats 3 in de 

daguitslag vandaag vinden 

we nestor Rinus van der 

Wal. Rinus scoorde ook een 

heel respectabel aantal punten.  

 

132 in totaal vandaag. Daar kunnen 103 

deelnemers dus gewoon naar fluiten….. 1 euro voor Rinus in zijn spaarpot voor na 

De Tour.  

 

Proficiat mannen!!! 

 

 



 

De Maillot Jaune in óns Tourspel 

 

Door het grote aantal punten van Ronald 

Withagen, moet Jean-Pierre van Bergen pas 

op de plaats maken. Hij sliep afgelopen 

nacht in een gele pyjama, maar die kan dus 

in de was. Jean-Pierre gaat na vandaag naar 

gedeelde 13e plaats.  

 

Ronald neemt de Maillot Jaune dus over 

van Jean-Pierre. De runner-up is de man 

die vandaag ook 2e werd: Jelle Rieske. 

 

Het podium wordt verder gevuld door 

Wilfred Luijckx. Door 2 steady etappes, 

kronkelt Wilfred zich mooi tussen de 

nummer 2 en 3 van vandaag, want Rinus van 

der Wal vinden we op plaats 4, dus (nog) net naast het podium op dit moment. 

     

 

De Uitslag en Stand in het Algemeen Klassement na Etappe 2: 

 

Plaats Deelnemer 
Punten vóór 

Etappe 2 
Punten ín 
Etappe 2 

Punten ná  
Etappe 2 

1 Ronald Withagen 61 150 211 

2 Jelle Rieske 61 148 209 

3 Wilfred Luijckx 78 118 196 

4 Rinus van der Wal 63 132 195 

5 Robbert Klaassen 61 126 187 

6 Roger Groffen 79 107 186 

6 Arthur van de Goor 65 121 186 

6 Erik Roest 63 123 186 

9 Robert Janssens 61 123 184 

9 Anton van Schaik  61 123 184 



11 Roger Withagen 56 126 182 

12 Johan Mathijssen 68 113 181 

13 Jean Pierre van Bergen  93 87 180 

13 Jos Bogers 80 100 180 

15 Mark Almekinders 79 100 179 

16 Andre Maas 63 115 178 

16 Sjaak van den Berg 61 117 178 

16 Peter Palinckx 61 117 178 

16 Robert Reuvers 61 117 178 

20 Remco Trouw 61 116 177 

21 Marc Nuijten 61 115 176 

21 Arjan Buijsen 61 115 176 

21 Mark van Hoven 61 115 176 

21 Martijn van den Berg 61 115 176 

21 Luc(ky) Pantani 61 115 176 

21 Henny van der Lee 61 115 176 

21 Youri van der Meulen 61 115 176 

21 Eric Goossens 61 115 176 

21 Erik van der Lee 61 115 176 

21 Coen Pijpers 61 115 176 

21 Karlijn Stultiens 56 120 176 

32 Piet Vermeulen 61 112 173 

33 Daan Verresen 63 109 172 

34 Jan van Dun 77 94 171 

35 Max van Elzakker 63 107 170 

35 Stan Hoogerwerf 61 109 170 

35 Nick Hoogerwerf 61 109 170 

38 Teun van Ginderen 61 108 169 

38 Wielies on Tour 61 108 169 

40 Niels Adriaansen 61 107 168 

41 Niels van Elzakker 61 106 167 

41 Jos Janssen 61 106 167 

41 Peter van Aert 56 111 167 

44 Esther Baerents 61 105 166 

44 Welmer Boer 56 110 166 

46 Willy van As 56 109 165 

47 Jori van Zee 63 100 163 

47 Jeanne Kerstens 63 100 163 

47 Faye van Bergen  63 100 163 

50 Ruben Maas 63 98 161 

50 Samuel Hulleman 61 100 161 

50 Rinko van der Wijst 61 100 161 

50 Jules Theuns 61 100 161 

50 Stef Mol 61 100 161 

50 Stefan van der Sanden 61 100 161 

50 Don Pedro (Rieske) 61 100 161 

50 Sander Kerstens 61 100 161 

58 Kees van Ginneken 48 112 160 



59 Marina Hoogerwerf 61 98 159 

59 Ramon van Velzen 56 103 159 

61 Peter Adriaansen 61 97 158 

61 Rien Brans 56 102 158 

61 Lutgard Koolen 41 117 158 

64 De Bor 42 115 157 

65 Youri Cloots 63 93 156 

66 Richard van Stel 56 99 155 

67 John Kerstens 56 96 152 

67 Alexander de Vos 48 104 152 

69 Johan de Bruyn 58 93 151 

69 Richard Slabbekoorn 42 109 151 

71 Emiel van Elzakker 56 94 150 

71 Perry Clarijs 48 102 150 

73 Nico Hoogerwerf 56 93 149 

73 Lobke Slabbekoorn 44 105 149 

73 Eric Bastiaanse 43 106 149 

73 Patricia Adriaansen 26 123 149 

77 Joey van Hooijdonk 50 97 147 

78 Tjerk Borremans 61 84 145 

79 Jan Race 56 87 143 

79 Cees van Oers 48 95 143 

79 Paulien Klaassen 43 100 143 

79 Corne Bolluijt 43 100 143 

83 Frank Linssen 37 105 142 

84 Claudia Goossens 45 95 140 

84 Adrie van Overveld 42 98 140 

86 Peter van Huffel 41 98 139 

87 Kapper Jaap (van de Akker) 52 85 137 

87 Ilse van Ginneken 48 89 137 

87 Harm Rieske 42 95 137 

90 John Verbraeken 56 80 136 

91 Jan Schuurbiers 56 79 135 

92 Johan Elst 56 78 134 

92 Corne Lodiers 42 92 134 

94 Jasper Baltussen 43 86 129 

95 Peer van Watjes [ Boulevard ] 48 80 128 

96 Marthje Lucas 45 82 127 

97 Annette de Mooij 56 70 126 

97 Niek Iversen 56 70 126 

97 Jacques Tempelaars 37 89 126 

100 Mark Alberti 43 75 118 

100 Ellen Roedelof 39 79 118 

100 Peter Kwaaitaal 37 81 118 

103 Wim Erkelens 37 79 116 

103 Maikel van der Poel 37 79 116 

105 Tobie Hopmans 24 87 111 

106 Jan Bus 43 67 110 



 

 

Tot slot gaan we dan naar  

 

De etappe van morgen 
De 3e etappe lijkt er weer eentje voor de sprinters. Als we naar het profiel van de 

etappe kijken ligt er alleen na 

147 kilometer een bergje van 4e 

Cat. in het verschiet. De Côte de 

Cassel van 2,4 kilometer tegen 

3,8% gemiddeld. 

 

We starten de etappe eerst om 

tien over één in Valenciennes. We 

zitten dus nog in het noorden van 

Frankrijk. De weg leidt ons naar 

Duinkerken, weer aan de zee.  De 

totale afstand is 178 kilometer. 

 

Mocht er al een kopgroepje ontstaan, de sprintersploegen zullen dit niet toestaan 

om weg te blijven, want in Duinkerken is een uitgelezen mogelijkheid om de 

sprinter van dienst voor de 

zege te laten rijden. 

 

Ergens tussen kwart over 

vijf en half zes zullen de 

renners aan de streep zijn.  

 

Weer een ouderwetse 

massasprint ligt ons dus in 

het vooruitzicht wellicht. 

 
 

À demain!! 
 

 


