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Vive Le Tour de France, Vive La Grande Boucle !!!!!
CENT ANS ; Felicitations !!!
En we zijn weg !!!  En hóe!?
Tsjonge, tsjonge, tsjonge. Het ging weer met de Franse slag hoor. Op zo’n poepklein eilandje in de Middelandse Zee.  Rijd de chauffeur van de Oreca Greenedge-bus  kwijt.................
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Alle andere 21 bussen wisten elkaar allemaal mooi te volgen, maar die van Oreca Greenedge dus niet : en ja hoor..... kwijt..... Oe lomp kunde zijn !?

Maar niet getreurd, hij zat ca. 20 minuten voor het peloton ; dus mocht ie wel over het parcours rijden. Dus hij onders  het finishbord door, en jawel......... Hij reed zich vast onder de stellage.
Nou dat zal wel ontslag op staande voet zijn voor de chauffie.

De vastgereden Orica Greenedge bus op de meet   

Maar niet getreurd. Binnen ons tourgezelschap zijn er voldoende deelnemers die hem kunnen adviseren wat te doen bij Ontslag op Staande Voet.

Het gevolg werd alleen maar hilarischer. De streep werd 3 kilometer terug gelegd, of 5 minuten later toch niet want de bus was op tijd  weg.............................. Marc Madiot, ploegleider van La Franiase des Jeux ging he-le-maal over de emmer. “Les Amateurs !!!”
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De renners zaten inmiddels 9.6 kilometer van de streep af. Hectiek alom.

En toen sloeg het peloton op hol. Vallen – vallen en nog eens vallen. Ze hebben iets nieuws langs de weg staan. Een soort spandoeken, maar dan met reclame waar meerdere renners overheen geknikkerd zijn.

Wat een spektakel en een heisa.

Marcel Kittelkont dacht er het zijne van en troefde op de meet Alexander Kristoff en Danny van Poppel af.                     Eerste geletrui drager Marcel Kittel

Knap van de 19e jarige debutant uit Sint Michielsgestel.

Maar Argos-Shimano in de wolken: de eerste touroverwinning ooit en ook nog eens het geel.

Ook pakt Kittel eigenlijk de witte trui, maar daar mag Danny van Poppel van Vacansoleil vandaag in starten.

Tijden van TI-Raleigh herleven.......................................

Maar eerst over naar Hét tourspel van West-Brabant:

We zijn weer gestart en hebben wat deelnemers minder dan vorig jaar. Zou de crisis ook toegeslagen hebben bij deze deelnemers, ofmisschien zijn door alle dopingperikelen het afgelopen jaar een aantal trouwe deelnemers het vertrouwen in de wielersport volledig verloren.

We zullen het niet weten, maar jammer is het wel.
Toch zijn er exact 80 gegadigden die de strijd aan willen binden om zich straks te kunnen kronen als ‘Winnaar van het Tourspel van West-Brabant 2013’.  En als je die op je palmares hebt staan............

Eerst de nieuwkomers maar eens introduceren.

Te beginnen met Kees van Tiggelen. Felix kent Kees nog van vroeger uit Wouw. Van Kees heeft Felix ook het virus van het bestieren van het jeugdwedstrijdsecretaris van een voetbalclub overgenomen, want Kees was jeugdwedstrijdsecretaris bij Cluzona in Felix’ jonge jaren. Felix vond dat wel leuk en doet dat nu een beetje voor ODIO.......... maar nu even niet natuurlijk, want nu is het Tour. Kees, welkom in ons midden.

De volgende deelnemer die opdoemt is Rens Kamsteeg.

Rens schijnt de meest begenadigde Tourliefhebber te zijn van Zuid-Holland. Felix’ vriend Marc van Loon stond te kijken dat deze liefhebbber zo idolaat is van de Tour en vroeg Felix of er een plaatsje voor hem vrij te maken was. Dus maar eens even gekeken, en jawel hoor, voor Rens liggen er kansen om mee te doen, zeker als blijkt dat we daarmee één van de kénners van Zuid-Holland binnen halen............. We gaan het zien Rens !!

[image: image7.jpg]


Nog zo’n grote wielerliefhebber. De man die jarenlang zijn rondjes draaide in het amateurpeloton en in 2002 Sportman van het jaar van de provincie Zeeland was. Niemand minder dan Richard Slabbekoorn. Richard woont al weer een paar jaartjes in Ossendrecht en is regelrecht familie van Jac ‘De Bor’ Borremans ; hij is namelijk met zijn dochter Lobke getrouwd en heeft er voor gezorgd dat Jac inmiddels opa is (oei, die moet dus met oma naar bed). Richard neemt  

       Richard Slabbekoorn in actie           het stokje over van Jac, want van Jac, en zullie Liza, ontving Felix 
                                                     dit jaar geen deelnameformulier.
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De volgende kenner in ons midden is de bijna buurman van Corné Bolluijt : Jules Theuns. Maar het was René ‘Briekse’ van den Bogaert die vroeg of er een plaatsje voor Jules beschikbaar was. Dat kon Felix niet weigeren natuurlijk. Jules staat in de Zuidwesthoek bekend als sportkenner, en zeker in tourspelletjes doet ie het altijd goed. Op de vraag aan Jules hoe hij dit jaar het in ´Hét Tourspel  van West-Brabant’ gaat doen, was ie heel gedecideerd : “In mijn eerste jaar doe ik het nooit zo goed”. Dat is voorzichtig……………… of geeft ie daarmee al aan dat ie volgend jaar gaat                                                Jules in de keuken

vlammen?????? Dat zullen we moeten beleven; eerst maar eens dit jaar.
Aha, en daar een collega van Felix die  zich gaat mengen in het spektakel. Sinds een jaar kent Felix Johan Mathijssen, en toen we het een keertje over de Tour kregen, gingen Johans oogjes glinsteren, want ‘dat vind ik machtig mooi’.  Ja, toen was het zo gepiept natuurlijk. Johan zou deel gaan nemen met ‘Hét tourspel’.  Nou Johan, welkom in ons midden, en laat maar eens zien dat mensen uit Zundert ook verstand van de koers hebben.  

    

En de volgende deelnemer kon haast niet uitblijven dat ie mee ging doen. Al verschillende jaren had ie de ellende die zijn zoons in ‘Hét tourspel’ aanbrengen, aangezien, maar tot hier en niet verder moet ie gedacht hebben. De naam van de familie werd serieus aangetast door de slechte prestaties. Dus heeft Herman van Aelst alle moed bij elkaar geschraapt en gaat nu zelf meedoen, om te laten zien aan zijn zoons Wesley, Joery en Dimitry wie het meeste verstand van de koers heeft. En Herman komt natuurlijk uit het land waar het wielrennen haast is uitgevonden : LA Belgica. Nou Herman : ‘Succes’ dat zal flink spetteren aan het Hoefke als de mannen weer eens op bezoek zijn............  
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Oi oi oi, en of we al niet genoeg kenners hebben. De grote man achter de Vrienden van Bokki zelf gaat meespelen. Niemand minder dan Richard ‘007’ van Stel begeeft zich in het hol van de leeuw. Richard is één van de drijvende krachten van weet ik al niet wat. Hij heeft een tomeloze energie en organsieert en regelt van alles. Maar zijn grote passie is toch wel het Tanzaniaproject waar Richard en zijn vrienden het Mama Winny Kisarika-project verwezenlijken : het bouwen van een eigen school voor Mama Winny. Al een jaar of 10 gaan ze erheen. Grote klasse Richard. Eens kijken of je in ‘Hét tourspel’  ook potten kunt breken.  
  Richard in actie in Tanzania
Dan hebben we ook nog Peter Adriaansen aan de start. Peter, inmiddels ingeburgerd Ossendrechtenaar, hoewel vroeger het bloed in zijn hart voor WVV ’67 sneller ging stromen heeft zich inmiddels erbij neergelegd. Zoonlief speelt nu  zijn wedstrijdjes bij ODIO, en tja, dan kom je automatisch vaker onder de Ossendrechtse mensen en krijg je vrienden, en die bestoken je met ‘Hét tourspel’. Aanstichter in deze is Eric Goossens ; maar Peter : veel succes !! 

De laatste neo-deelnemer is Johan de Bruijn. 

Johan werkt bij de Gemeente Krabbegat en probeert daar alles wat op papier staat digitala te krijgen (da’s nog vele werk volgens Felix). Johan is een vriend van Kees van Tiggelen. Johan had na het lezen van alle zin en onzin op www.hettourspelvanwestbrabant.nl gevraagd aan Felix om mee te mogen doen. En gezien Johan’s enthousiasme voor de wielersport : altijd vakantie tijdens de Tour, in 1975 de huldiging van Hennie Kuiper als wereldkampioen als 12 jarig menneke in Ossendrecht bijgewoond en groot supporter van Oud-Gastelse (waar johan roots liggen) oud-renners : Jan Jonkers, Cees van Dongen en Ad Tak kon Felix er niet omheen. Kortom : Welkom Johan en veel succes !!

Verder hebben we weer 2 oud-deelnemers in de armen gesloten. Vorig jaar om kul-redenen niet van de partij, maar dit jaar staan ze er weer : Mark Ketelaars en Wesley van Aelst. Beiden waren ze vorig jaar afwezig, maar dit jaar konden ze het gewoon niet laten om toch weer deel te nemen. Welkom terug mannen.
En de afvallers, die vorig jaar nog wel van de partij waren, die niet de tijd, zin of andere reden hadden, moeten we teleurstellen dit jaar : Jullie worden dit jaar niet ‘de kenner van Hét Tourspel van West – Brabant’: Jammer dus voor : Mariëlle Keijzers (hier staat Felix  errug van te kijken), Madammeke Levitan (ah, hoef ik aub niet mee te doen please), Corné Lodiers en Martine vd Nieuwenhuizen (we slaan een jaartje over), Erik Theuns, Jeanette Theuns, Diana de Vos (en ze had nog wel toegezegd), Gerard Kuijpers, Liza en Jac Borremans, Sven Tijsma, Ton de Graaf, Frank Goedschalk, Alice Withagen, Ericaatje van Loon (druk als entertainer op de camping natuurlijk), Miranda van Linden en Gerda Kouwenhoven.  Jammer voor jullie allen……………………….. 

En zo vertrekken we dus met 80 man/vrouw sterk voor de 35e editie van ‘Hét Tourspel van West-Brabant’ :
Gauw overschakelen naar Hét tourspel van West Brabant :

De 1e etappe van gisteren : 
Ja, wat moeten we er van zeggen ; da’s iets heel anders dan een proloog, want dan wordt er met gemak dik over de honderd punten gescoord. Maar in een massaspurt moet dat eigenlijk ook wel lukken. 

Alleen als meer dan de helft van het peloton 3,5 kilometer van de streep over elkaar heen dondert, dan blijven er wat minder sprinters over natuurlijk.

Kittel hadden de meesten wel geraden, ook hebben veel deelnemers Kristoff, maar Danny van Poppel is maar enkele malen geraden. En wat  te denken van Samuel Dumoulin en Boeckmans. Spannende etappe voro de uitslag zo.


En wie heeft het dan het beste gedaan en gaat met de eerste dagprijs aan de haal......................................

Met 71 punten gaat de eerste dagzege naar : Nico van de Klundert. Dus € 2,00 voor Nico.  Nico wordt wel op de huid gezeten door Sjoerd van Ginneken met 69 punten ; € 1,50 voor Sjoerd. De 3e plaats moet gedeel worden tussen Nick ‘Magic’ Orlando en Dick Rombout met 66 punten ; da’s toch lekker binnenlopen, de man € 0,50. 

           Winnaar Nico aan de slag 

Wel een beetje (veel) pech voor Coen Michielsen en Arthur van de Goor. Felix heeft nog even teruggekeken of het telprogramma misschien niet goed werkt, maar daar ligt het niet aan. 

Samen dragen zij de rode lantaarn : ZERO points........................................ 

En dat te weten dat Arthur problemen had met zijn lijst verzenden. Maar sportief als Thuur is, kwam later zijn lijst wel door, zonder aanpassingen: dus die is clean!!

En voor Coen is het een terechte straf. Zijn lijst bracht Felix gisteren de meeste hoofdbrekens : 2 keer nummer 51, 2 keer nummer 151. Hij had Nibali opgeschreven and so on and so on. Maar het is je vergeven Coen, jammer dat dit nu het gevolg is, zonder dat het zelfs een straf van de Tourdirectie is.

De standen vinden jullie uiteraard terug op onze site!!
Wat hebben we nog meer…………………????

Dé Prijzenpot

Ja, en als 80 maal 12 euries in de prijzenpot zit, dan moet er ook prijzengeld bepaald worden.

Felix is daar nog even mee bezig om een mooie verdeling te maken. Wat al wel bekend is dat de dagprijzen een drietrapsprijs is:

Voor de nummer 1 in een etappe
: € 2,00

Voor de nummer 2 in een etappe
: € 1,50

Voor de nummer 3 in een etappe
: € 1,00

De eerste geldprijzen zijn dus al vergeven. 

Ook de prijzen voor de ‘bijzondere klassementen’ zijn al bepaald:

Het bergklassement en de groene trui zijn ‘zwaardere’ klassement met meerdere etappes.

Wat levert dat op:

1e prijs bergklassement 

€  10,00

2e prijs bergklassement    

€   6,00

3e prijs bergklassement

€   3,00

4e prijs bergklassement

€   2,00
1e prijs groene trui-klassement
€  10,00

2e prijs groene trui-klassement
€   6,00

3e prijs groene trui-klassement
€   3,00
4e prijs groene trui-klassement 
€   2,00
Het tijdrittenklassement is een wat ‘lichter’ klassement, en dat levert op:

1e prijs tijdrittenklassement 
€   6,00

2e prijs tijdrittenklassement    
€   4,00

3e prijs tijdrittenklassement

€   2,00

De geldprijzen voor het Algemeen klassement heeft Felix ook bepaald, en zoals altijd: iedereen heeft prijs!!

	 
	€
	 
	 
	€
	 
	 
	€
	 
	 
	€

	1e prijs
	100
	 
	21e prijs
	9
	 
	41e prijs
	5
	 
	61e prijs
	3

	2e prijs
	75
	 
	22e prijs
	9
	 
	42e prijs
	5
	 
	62e prijs
	3

	3e prijs
	60
	 
	23e prijs
	9
	 
	43e prijs
	5
	 
	63e prijs
	3

	4e prijs
	45
	 
	24e prijs
	9
	 
	44e prijs
	5
	 
	64e prijs
	2

	5e prijs
	35
	 
	25e prijs
	8
	 
	45e prijs
	5
	 
	65e plaats
	2

	6e prijs
	30
	 
	26e prijs
	8
	 
	46e prijs
	5
	 
	66e plaats
	2

	7e prijs
	25
	 
	27e prijs
	8
	 
	47e prijs
	5
	 
	67e prijs
	2

	8e prijs
	20
	 
	28e prijs
	8
	 
	48e prijs
	4
	 
	68e prijs
	2

	9e prijs
	19
	 
	29e prijs
	7
	 
	49e prijs
	4
	 
	69e prijs
	2

	10e prijs
	18
	 
	30e prijs
	7
	 
	50e prijs
	4
	 
	70e prijs
	2

	11e prijs
	17
	 
	31e prijs
	7
	 
	51e prijs
	4
	 
	71e prijs
	2

	12e prijs
	16
	 
	32e prijs
	7
	 
	52e prijs
	4
	 
	72e prijs
	1

	13e prijs
	15
	 
	33e prijs
	7
	 
	53e prijs
	4
	 
	73e prijs
	1

	14e prijs
	14
	 
	34e prijs
	6
	 
	54e prijs
	4
	 
	74e prijs
	1

	15e prijs
	13
	 
	35e prijs
	6
	 
	55e prijs
	4
	 
	75e prijs
	1

	16e prijs
	12
	 
	36e prijs
	6
	 
	56e prijs
	3
	 
	76e prijs
	1

	17e prijs
	11
	 
	37e prijs
	6
	 
	57e prijs
	3
	 
	77e prijs
	1

	18e prijs
	11
	 
	38e prijs
	6
	 
	58e prijs
	3
	 
	78e prijs
	1

	19e prijs
	10
	 
	39e prijs
	6
	 
	59e prijs
	3
	 
	79e prijs
	1

	20e prijs
	10
	 
	40e prijs
	5
	 
	60e prijs
	3
	 
	80e prijs
	1


Wat gaat er vandaag en morgen gebeuren:
Vandaag en morgen blijft de Tour nog een dagje op Corse.
Vandaag: zondag 30 juni:

Om vijf voor half twee wordt er gestart in Bastia en beginnen we aan een 156 kilometer lange haast bergachtige rit. Onderweg krijgen we flink wat hellingen ; drie van 3ecategorie  en eentje van de 2e categorie ; dat is de Col de Vizzanova dei op een hogote ligt van 1.163 meter. De aanvallers met een beetje klimmersbenen zullen het hier zeker gana proberen om zo het geel van Kittel af te snoepen, maar bij Argos willen ze alles in het werk stellen om dat niet te laten gebeuren.
Tussen kwart over vijf en half zes verwachten we te finishen in Ajaccio, de hoofdstad van Corsica.

Morgen : maandag 1 juli :

Maandag nog een dagje Corsica, met weer een aantal bergjes : 1 van 4e categorie, 2 van 3e categorie en eentje van de 2e categorie. De start is dan in Ajaccio om goed half één. 145 kilometer verder, in Calvi, is dan de streep getrokken. Daar komen we op tijd aan : tussen vier uur en half vijf, want ‘s avonds moet er nog erplaatst worden naar het vaste land.

De laatste berg ligt dan trouwens 13 kilometer voor de finish. Weer iets voor de aanvallers, of gaan dan de klassementsrenners zich al bemoeien in de hectiek?

Tot slot dan nog even dit:

Felix is helemaal bij; 80 x 25 kruisjes zetten; 2.000 in totaal dus. 

Hopelijk heeft Felix geen foutjes gemaakt, maar mocht je merken dat je meer/minder punten hebt geteld dan dat Felix geteld heeft gedaan, dan is er maar één remedie: Contact opnemen met Felix en vragen of er niet gerectificeerd moet worden.  
Een foutje is immers zo gemaakt, en Hét TOURspel van West-Brabant is een SCHONE tour!! 

Verder is het zo dat Felix voor zijn werk vaker en langer onderweg is voor zijn werk (2 à 3 keer per week naar Amsterdam). Felix kan niet beloven dat er elke dag een Tournieuws zal zijn, helaas.

Nou, dat was het dan wel.

Felix zou zo zeggen: Beaucoup de plaisir et succès !

A bientôtkes.

Felix







