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Halverwege WARM TRAPPEN. 
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Wat een consternatie aan het begin van de week. Standen die niet kloppen, deelnemers die gelijk in de pen klimmen, prachtig – prachtig -  prachtig. Maar Felix is zich goed bewust dat zijn vorm op telgebied nog wel moet komen, maar daarom is het ook WARM TRAPPEN.
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Hij weet wel waar het aan ligt, tijdens de Tour moet ie 3 weken lang elke dag pieken en dat is tijdens WARM TRAPPEN toch net ff anders. Dan moet er één keer in de week geteld worden en het Excel-schema heeft Felix zelf provisorisch aangepast. Misschien goed om volgend jaar aan Marc van Loon te vragen of het wat aangepast kan worden zodat Felix niet (of weinig) op een foutje te betrappen is.

Van de andere kant maakte het dat ook wel weer smeuïg, want ja, wees eerlijk, zonder jullie begenadigd meeleven en reageren op Felix’ grappen en grollen zou WARM TRAPPEN ook maar ene spelletje in de marge zijn, en da’s nu beslist anders.
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Maar Felix merkt ook aan deelnemers dat ze nog een beetje de afwachtende houding aannemen. Zo zitten Perry Clarijs, Adrie van Overveld en Peter Kwaaitaal tijdens de Tour met smart te wachten op Hét tourjournaal van West-Brabant en als er om half zeven nog geen Tourjournaal in de mail staat beginnen ze zich al ongerust te maken of Felix wel op tijd wakker is geworden; zelfs in het weekend……….., maar nu zijn ze ook maar tammetjes. Misschien gewoon druk op het werk en in de zomer hebben ze zich alleen druk te maken over Hét Tourjournaal???

Nog een paar reacties uit het peloton

 Net voor het WARM TRAPPEN-journaal van afgelopen dinsdag had Henny van der Lee nog een reactie gestuurd. Henny is één van de 4 trotse koplopers en hij schreef het volgende:

Hey Felix,

Toch mooi als mensen elkaar willen helpen. Wilde ik Garçonneke uit de nood helpen (ja mooi Henny, Garçonneke, (en Felix trouwens ook) is blij als je een stage voor hem kunt regelen, dank daarvoor, red.) en toen dacht jij als tegenprestatie geven we wat punten extra weg! (je ziet, Felix is de beroerdste niet….., red.)
49 punten en met de joker 98. Effe de uitnodiging erbij pakken en de spelregels nog eens lezen. Ik citeer:
De puntentelling: Als je de winnaar van de klassieker in je lijstje hebt krijg je 10 punten, voor de nummer 2 krijg je 9 punten en zo naar beneden dat je voor de nummer 10 nog 1 punt krijgt.
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10 + 9 + 8 +7 +3 +1 = GEEN 49  Maar ik kom er al snel achter dat dit niet alleen bij mij is. Toevallig niet de punten van Milaan San Remo ook meegenomen? (Het is al uit de doeken hé Henny, iedereen weer gelukkig…., denkt Felix dan toch….., red.)

Of heb ik ergens een regel over het hoofd gezien uit het reglement? (Nee hoor, niks over het hoofd gezien, het klopt allemaal weer als een zwerende vinger!!, red.)

Moet wel zeggen dat ik het wel mooi vind dat je Nick op de eerste plaats gezet hebt! 
Kan hij toch een keer ervaren hoe het voelt om op de hoogste trede te staan!! (oeh Henny, dat weet Nick toch wel, volg de prestaties van ODIO 2 maar de afgelopen jaren en bovenaan staan is niets vreemd voor Nick….., red.)

Groetjes

Henny

Kijk, en er zijn ook deelnemers die blind varen op Felix’ telling, en als ie dat ff niet doet, dan weet ie dat anderen wel in de bres springen. De reactie van Mark Almekinders:

Beste Felix, 
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Ik vertrouw natuurlijk blind op jou (is niet altijd verstandig hoor Mark, red.) en had alles nog niet nageteld maar gelukkig zijn anderen wel scherp…. (ja, die redden jou en mij dus wel…….., red.) maar de hertelling geeft de burger weer moed…. (Voor jou waarschijnlijk, maar voor de mensen met Terpstra en Stybar denk ik niet…………, red.)
Het is trouwens weer geweldig om de journaals te lezen…. (ah mooi, en daar doen we het voor hè!!, red.) 
 
En dat waren dan wel weer de reacties uit het peloton.

Oh nee, nog eentje. Eerder deze week ‘at the office’. 
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Felix was samen met Felix serieus bezig op het werk, jaja beste mensen, dat doen wij ook wel eens……. Komt medekoploper Paul Steijaert binnen lopen: 

“Hey Hanno, als je tips wil hebben, kun je beter niet naar dieje Felix luisteren hoor. Kom gerust naar mij, ik help je graag en je weet waar ik sta in het klassement hè…….”.
Man, man, man, het zelfvertrouwen druipt er vanaf……

Paul denkt dat alleen John Verbraeken nog een gevaar voor hem is, maar dat ie anders……. Hoogmoed komt voor de val  Paul, ben je er van bewust hè!?

Op naar zondag

We gaan ons opmaken voor zondag. Dan breken we WARM TRAPPEN in tweeën. We zijn zondag aan koers nummer 4 van 7. En dat is er niet zomaar eentje. Dat is niks minder dan Parijs – Roubaix.

In de regel een mooie koers, maar voor Richard Slabbekoorn is Parijs – Roubaix veredeld tot een sprintklassieker.

Richard bereidt ook elke koers helemaal voor en schrok zich een hoedje:
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                          Bos van Wallers Arenberg 2016                                                          Bos van Wallers Arenberg 2015
Dit zijn beiden foto’s van het Bos van Wallers Arenberg. Een kasseienstrook uit Parijs – Roubaix van ca. 2,4 kilometer die na ca. 160 kilometer koers onder de wielen door schiet. Vorig jaar nog een prachtige kasseistrook en nu……, een paar weken geleden volledig geasfalteerd……….. Richard is resoluut: Parijs – Roubaix is een sprintklassieker geworden.

Kijk Richard, da’s nu ook wel weer wat overdreven natuurlijk. Felix zal het je proberen uit te leggen. 
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Parijs - Roubaix is een klassieker over 257 kilometer. Daarin zaten 27 passages over kasseistroken met een totale lengte van 52,8 kilometer. Nu Het Bos van Wallers Arenberg geasfalteerd is blijft er van die 52,8 kilometer nog 50,4 kilometer over en zijn het in plaats van 27 stroken 26 stroken………

Felix weet zo net nog niet of deze klassieker nu gedevalueerd mag worden tot sprintklassieker……………., maar misschien edde wel gelijk!!

We vertrekken zondag niet vanuit Parijs, maar vanuit Compiègne, de eerste 100 kilometer is dan normaal wegdek en dan begint het geschud en getril.

Een overzicht van de kasseistroken:
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Kasseistrook nummer 18 is dus niet echt een kasseistrook meer. En als die Fransen het echt in hun hoofd krijgen om alles te gaan asfalteren………………… Dan heeft Richard zeker gelijk.

Om 10.50 uur worden zondag  de renners weggeschoten voor hun ‘Hel van het Noorden’. Tegen 17.00 uur draaien ze dan de Vélodrome van Roubaix om daar nog anderhalf rondje te doen alvorens te finishen.

De kanshebbers voor zondag zijn wel een beetje dezelfde renners als afgelopen zondag. Fabian ‘Spartacus’ Cancellara heeft deze klassieker al 3 keer gewonnen en is een ‘grote meneer’ momenteel. Tom Boonen doet het zowaar nog beter, hij won er 4 keer, maar voor nu worden zijn kansen niet zo groot geacht, maar wie weet…….

In Zdenek Stybar worden door veel mensen de nieuwe winnaar van Parijs – Roubaix gezien en dan heb je ook nog Peter Sagan, Sepp Vanmarcke en misschien wel Lars Boom. Enne……. Laten we, chauvinistisch als we zijn,  Niki Terpstra ook niet uit het oog verliezen.
Het belooft weer een mooie koers te worden.


In ons peloton gaan er 10 deelnemers voor de dubbele punten; zij hebben allemaal de joker ingezet want zij denken dat met hun rijtje de meeste bonuspunten binnen te slepen.

We gaan het allemaal beleven…..

Veel kijkplezier zondag enne…………………. 

À bientôt (we zitten immers ‘En France’)!!

Felix







